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Borsada değil, arsada güzel... 
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SUNAY AKIN 
ERCAN TANER 


GÜNTEKİN ONAY 
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OKAY KARACAN 
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KENAN BAŞARAN Mevki: Orta Saha / Forvet Ç Mevki: Forvet K Mevki: Forvet 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MEHMET AYAN 


A. Iniesta 


ŞAKİR ÖZKAYIMOĞLU 


A. Griezmann 


ALİ MURAT HAMARAT 


(EN 


ERBATUR ERGENEKON 


GÖKHAN DAĞISTANLI 


Mevki: Forvet 
Boy:1,75 Kilo: 71kg. Yaş: 27 


5. YA, fi ml rağ ta 


MEHMET YÜCE Mevki: Orta Saha 4 Mevki: Forvet 4 
Boy: 1,71 Kilo: 68 kg. Yaş:34 m Boy:1,87 Kilo:83kg. Yaş:33 Me. 


SEMA TUĞÇE DİKİCİ 
KAAN KOÇ 


CEM KERPİÇÇİLER 


Lewandowski 


EKREM OKUMUŞ 


Mevki: Forvet ig Mevki: Forvet 
Boy: 1,75 Kilo: 7 kg. Yaş:25 Ea ie, Boy: 183 Kilo:65kg. Yaşı24  &. d 


Mevki: Forvet 4 
Boy:1,85 Kilo:79kg. Yaş:30 ..... AM 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“AH BE OĞLUM, BARİ 
RÜYANDA KURTARSAYDIN”” 


MEAZZA GERİLİP TOPA DOĞRU 
KOŞARKEN ŞORTU DÜŞER... 
İTALYAN OYUNCU ELİYLE 
ŞORTUNU YUKARI ÇEKEREK 
HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ATIŞI 
YAPAR. PENALTI KURTARMAKLA 
ÜNLÜ KALECİ WALTER, 

GÜLME KRİZİNE GİRDİĞİ İÇİN 
YANINDAN GEÇEN TOPA BİR 
ŞEY YAPAMAZ. BU GOL TARİHE, 
BİR KALECİNİN GÜLMEKTEN 
AĞZI KULAKLARINDA YEDİĞİ 
İLK GOL OLARAK GEÇER. 


SUNAY AKIN 


akem penaltı noktasını gösterdiğinde, — Brezilyalı futbolcular kalecilerinin bu 

vuruşu da kurtaracağından emindir. 
Walter, kale çizgisinin üstünde, beyaz kireçle işaretlenmiş penaltı noktası üstünde duran futbol topuna avının zayıf anını kollayan bir atmaca gibi bakmaktadır. Penaltıyı atacak olan futbolcu, gök mavisi rengindeki formasıyla İtalyan Meazza'dır. Tarih 1938, Dünya Kupası, 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Fransa'nın Marsilya kentinde oynanan yarı final maçıdır. Turnuvaya Avrupa'dan 12, Amerika kıtasından Brezilya ve Küba, Asya'dan da Endonezya katılmaktadır. Brezilya-İtalya karşılaşmasının 60. dakikasında tartışmalı penaltıyı çalan İsviçreli Hans Wuthrich gibi turnuvadaki maçları yöneten hakemlerin hepsi de Avrupalıdır. Meazza gerilip topa doğru koşarken şortu düşer... İtalyan oyuncu eliyle şortunu yukarı çekerek hiçbir şey olmamış gibi atışı yapar. Penaltı kurtarmakla ünlü kaleci Walter, gülme krizine girdiği için yanından geçen topa bir şey yapamaz. Bu gol tarihe, bir kalecinin gülmekten ağzı kulaklarında yediği ilk gol olarak geçer. 

Bakmayın siz Walter'ın güldüğüne, kalecilerin korkulu rüyasıdır penaltılar. Ne gariptir ki penaltı kuralının mucidi de bir kalecidir!.. 
İrlanda'nın Milford Everton FC takımının kalecisi William McCrum, ceza alanı içinde rakip oyunculara yapılan faullerin kaleye direkt şut olarak atılması teklifini ortaya attığında, yıl 189T'dir. 

İngilizler bu kuralı centilmenliklerine sığdıramazlar ve kabul etmezler. Ne de olsa bir İngiliz bilerek faul yapmaz ve kaleye giden bir topu kasıtlı olarak eliyle kesmez... 
Ama İngilizlerin burunları havada öyle uzun süre kalmaz. Aynı yıl, İngiltere'de Federasyon Kupası çeyrek final maçında, Notts County'li 


bir oyuncu Stoke City'nin ağlara giden 

bir şutunu kale çizgisi üstünde elle keser. 
Hakemin verdiği serbest vuruş gol olmayınca ortalık karışır. Uzun süren tartışmalar sonunda İngilizler penaltı kuralının uygulanmasına karar verirler. 

Ne var ki İngiltere'de verilen ilk penaltının da komik bir öyküsü vardır. 1891-1892 sezonunda, Aston Villa 1-0 öndeyken, maçın bitimine iki dakika kala Stoke City penaltı kazanır. Karara sinirlenen Aston Villa'nın kalecisi uzun bir degajla topu sahanın dışına, ormanlık alana atar. Hummalı bir aramanın ardından top bulunamaz ve yedek top da olmadığı için maçı Stoke City kaybeder. Bu da demek oluyor ki ilk penaltı atılmasıyla değil, atılamamasıyla tarihe geçmiştir. 

Penaltı atışı sırasında kaleciler topa vurulmadan önce öne doğru çıkabiliyorlardı, ta ki 1894 yılında, Sheffield United'ın kalesine Henry Foulke geçinceye kadar!.. 

1.93 boyunda, 150 kilo ağırlığındaki “Fatty” (Şişko) lakaplı Foulke, dev cüssesiyle penaltı atışı esnasında topa doğru koşarken kalesini küçültmekle kalmıyor, rakibini de korkutuyor, konsantresini bozuyordu. 1905 yılında Chelsea'ye transfer olan Fatty, bir maçta iki penaltıyı da kurtarınca, atışı yapan oyuncu şunu söyler: “Topu nereye atabilirdim ki!? 
Fatty tüm kaleyi kaplıyor”... Fatty Foulke'un 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estirdiği korku rüzgarı üzerine kalecilere, penaltı atışı yapılırken ileri doğru çıkmama kuralı getirilir. 

Turnuvalarda final maçları berabere bitince, kazanan takım para atışıyla belirleniyordu. 
1968 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya eleme 
maçlarında Rusya'yı (SSCB) para atışıyla geçmekle kalmamış, Yugoslavya'yla berabere biten final maçını da yazı/tura atışıyla kazanmıştır. Tartışmalara neden olan bu uygulama 1970'de kaldırılarak penaltı atışlarına geçilir. 

1959 yılında, ülkemizde bir profesyonel lig 
maçında verilen ilk penaltı kararında, topun başında Karagümrüksporlu Kadri Aykaç'ı, kalede de Vefasporlu Baskın Soysal'ı görürüz. 
Ne gariptir ki tıpkı İngiltere'de verilen ilk penaltı kararında olduğu gibi bizde de ilk penaltı gol olmayacak, gerçekleşen atış kaleci Baskın tarafından kurtarılacaktır. 
Hacettepe'ye transfer olan Baskın, Ankaragücü'nün kalesinde devleşecek, başarılı kurtarışlarıyla futbolseverlerin hayranlığını kazanacaktır. 

Penaltıdan atılan ilk gol ise yine aynı yıl, 1959'da kayıt altına alınır. Fenerbahçe ve Beykoz arasındaki maç 1-1 devam ederken, 86. 
dakikada Beykozlu Mehmet kaleye gitmekte olan topu eliyle keser ve hakem tereddütsüz düdük çalarak penaltı noktasını gösterir. Lefter ilk penaltıyı gole çeviren futbolcu, Sıtkı da penaltıdan gol yiyen ilk kaleci olarak futbol tarihimizdeki yerini alır. 
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Penaltı atışında kaleci, vuruşu yapacak olan futbolcunun topu uçmaya karar verdiği köşenin tersine atacağını düşünür ve vazgeçer; penaltıyı çekecek olan futbolcu da aynı şekilde topu atmayı düşündüğü köşeden vazgeçerse ne olur? Peter Handke, “Kalecinin Penaltı Anındaki Endişesi” adlı kitabında 

bu huzursuzluğu anlatır okura. Romanın kahramanı eski kaleci montör Josef Bloch'un işten çıkarılışıyla başlayan kitap, bir penaltı atışındaki sarı kazaklı kaleciyle son bulur. 
Brezilyalı Walter'ın gülerek yediği penaltı golüyle çıktığımız yolu gülerek tamamlayalım: Trabzon Karması, Samsun'da oynanan turnuvadan otobüsle geri dönmektedir. 

Finale kadar yükselen takım, berabere 

biten maç sonrasında penaltı atışlarıyla 6-5 kaybettiği için, otobüste kimsenin ağzını 

bıçak açmamaktadır. Gecenin karanlığında 

yol alan otobüsün arka koltuğunda uyuyan kaleci Mehmet Kulaksızoğlu aniden üç koltuk yanında oturan teknik direktör Özkan Sümer'in kucağına doğru uçar. Trabzon'un futbol dehası Özkan Sümer irkilir aniden: “Ne oldu oğlum?”... 

“Hocam, rüyamda penaltı olduğunu gördüm ve atladım.” 

Bu yanıt üzerine Özkan Sümer merakla sorar: “Kurtardın mı çocuğum?” 

Genç kalecinin “Hayır hocam, gol oldu” demesi üzerine Özkan Sümer eşsiz sözlerinden birini söyler: “Ah be oğlum, bari rüyanda kurtarsaydın!” 


1905 yılında Chelsea'ye 


transfer olan Fatty, bir maçta iki penaltıyı da kurtarınca, atışı yapan oyuncu şunu söyler: “Topu nereye atabilirdim ki!? Fatty tüm kaleyi kaplıyor”... 


Fatty Foulke'un estirdiği 


korku rüzgarı üzerine 


kalecilere, penaltı atışı 


yapılırken ileri doğru 


çıkmama kuralı getirilir. 


KALECİ 


İNTERNET VE TELEVİZYON 
SAYESİNDE “DÜNYA” HER 
GEÇEN GÜN KÜÇÜLÜRKEN 

BİR GÜNDE TÜM DÜNYADAN 
ONLARCA MAÇ İZLEME 
FIRSATI YAKALANAN BİR 
DÖNEMDE 1982-1986 DÜNYA 
KUPASV'NA DAİR HATIRLAYIP HİSSETTİKLERİMİ TAM 
ANLAMIYLA ANLATABİLMEMİN 
MÜMKÜNATI YOK... YA DA 

O DÖNEMİ TEORİK OLARAK 
ANLATMAK MÜMKÜN SADECE... 


CEM KERPİÇÇİLER 


partmana kimsenin girmediği, dışarı A inen çıkmadığı bir anı kollayıp 

posta kutusunu heyecanla açıp sevgiliden mektup gelip gelmediğini kontrol etmeyi... Elde jetonla telefon kulübesinde sıraya girip “Ne olur telefonu o açsın” diyerek şansını denemeyi... Anmet Kaya'nın kasetinin bir an önce çıkması için bekleyip her gün kasetçiye “Var mı Ahmet Baba'dan bir haber?” 
diye bir umutla sormayı... 


TEORİK MÜMKÜN, PRATİK İMKANSIZ İnternet ve televizyon sayesinde “dünya” 

her geçen gün küçülürken bir günde tüm dünyadan onlarca maç izleme fırsatı yakalanan bir dönemde 1982-1986 Dünya Kupası'na 

dair hatırlayıp hissettiklerimi tam anlamıyla anlatabilmemin mümkünatı yok... Yada o 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dönemi teorik olarak anlatmak gayet mümkün iken, bilgisayarın içine doğanlara, elinde 

cep telefonu ile dünyaya gelenlere futbolun genelde hayatın sadeliğine ve masumiyetine dair bir cümleyi nasıl anlatacağız acaba? 


EN ŞIK KAZAKLIYI 
SEVMEK 

Mevzu bu kadar kazanmak üzerine kurguluyken, bankaların, şirketlerin, reklamcıların, televizyonların futbol üzerinden daha 

fazla para kazanmak amacıyla birbiriyle çılgınca yarıştığı bir dönemde Dünya 
Kupası'nda bir takımı yalnızca ve yalnızca kalecisinin ismini ve kazağının biçim ile rengini beğendiğim için tuttuğumu mesela... 


“HEP İNCELİKLER YÜZÜNDEN” 

Hayal meyal hatırlayıp sonra hikayesinin peşine düştüğüm Luis Arconada mesela... 
Luis Arconada'nın o günden bu güne hep şık bir “abi” olarak kaldığını aklımda... Hayatta her şey yolundayken bir anda mevzunun ters dönebileceğini, onlarca golü çıkarmışken 

en olmadık topun kaleye girebileceğini öğrendiğimi mesela... Hayatın “ince”liklere anlam kazandığını... O vakitlerde bize nezaketi ve estetiği öğretenin Michael Platini olduğunu... Sonradan büyüsü bozulsa da “beklediğimiz bir adam” çıkmasa da Platini'nin frikik kullanırken bir buz adam gibi sakin ve duygusuz oluşunun hayatta bazı anlarda çok mühim olduğunu ya da... 


Şimdi elektronik posta ile bitiyor büyük aşklar... Cep telefonu ile saniyede görüntülü görüşmek 

mümkün... Neredeyse hemen hemen istenen her şey bir tuşa basma mesafesinde... Yani demem 

o ki bir daha hiçbir Dünya Kupası, 

1986'daki gibi olmayacak... 


“DIEGO ARMANDO MARADONA” 
Dünyanın en güzel forması çubuklu mavibeyazın içindeki Diego Armando Maradona sahiciliğini... O muazzam çalımları, kimsenin onu durduramamasını, hep sınırları zorlamasını... Ve belki de yalnızca ve yalnızca sahada mutlu olup topa istediği gibi falso verip, önüne gelen herkesi çalımladığında mesut olan adamın oyundan uzaklaşınca yaşadığı dağılmayı... 


“CHE” 
DÖVMESİNİN 
ANLAMI OLMALI 
Ona en kötü döneminde sahip çıkan Fidel Castro ile çektirdiği fotoğrafta gülen gözlerini... 

40 yaşında bir adamın o fotoğrafı hafızasına 
kazıyıp, hayatının en b.ktan anında 

aklına getirip, “dayanışma mühim” diye mırıldanmasını... Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusunun kolunda Ernesto Che Guevara'nın dövmesinin olmasının bir anlamı olmalı... 


ASLA ÇIKMAYACAK BİR KASETİ 
BEKLEMEK 

Şimdi elektronik posta ile bitiyor büyük aşklar... Cep telefonu ile saniyede görüntülü görüşmek mümkün... Neredeyse hemen hemen istenen her şey bir tuşa basma mesafesinde... Yani demem o ki bir daha hiçbir Dünya Kupası, 1986'daki gibi olmayacak... 

İşin daha da acısı bir daha asla ve asla Ahmet Kaya'nın yeni kaseti çıkmayacak... 
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ARŞİMED 


DÜNYA KUPASV'NIN 
ÖĞRETTİKLERİ 


ARŞİMED, SUYUN KALDIRMA KUVVETİNİ KEŞFETTİĞİNDE TEK BAŞINAYDI. MARADONA DA TOPLA İLK BULUŞTUĞUNDA TEK BAŞINAYDI. FİZİK TARİHİ AÇISINDAN ARŞİMED NE İSE MARADONA DA 


FUTBOLDA OYDU İŞTE... 


ALİ ECE 


Lif 


Falcao-Cerezo öyle büyüleyici bir orta sahaydı ki top kontrolünün oyunun 49'u olduğunu 

herkes gibi bana da onlar öğrettiler. Sambacıların, İtalya'ya yenilip elendikleri 3-2'lik efsane maç ise acı bir öğrenim süreci oldu: Bir turnuvayı kazanmak için önce atanının ve tutanının çok iyi olması gerekiyormuş! Zoff tuttukça tuttu, Rossi attıkça attı. Brezilya'nın adını anmaya değmez kalecisi 


O zaman ofsayt kuralı daha değişikti ama en azından temel mantığını öğrendim. Socrates-Zico- 


geleni gideni yedi. Taffarel yetişene kadar Brezilya bir daha Dünya Kupası'nı kazanamadı. Rossi atarken Serginho'nun Almeida ölçüsünde berbat gol kaçırışları ileride futbolda yaşayacağım tarifsiz acıların sadece ara sıcağıydı. 1982'nin en güzel anı ise onu ilk kez top ayağındayken gördüğüm andı. 
Ancak o an, sonradan topla buluşacağı anların yanında sadece küçük bir fragman olarak kalacaktı. 


tek başınaydı. Fizik tarihi açısından Arşimed ne ise Maradona da futbolda oydu işte...1986 yazında 

Maradona her topla buluştuğunda bir kramponda açan güneş İngiltere hariç tüm dünyayı futbolla aydınlattı. Yüzyılın golünde çalımla çarşıya pazara gönderdiği İngilizler yüzünden yıllarca tüm mahalle maçlarında herkes Maradona olmaya çalıştı. Ben de naçizane hayatım boyunca Butcher'ın rezil durumuna düşmemek için topu ayağından alamayacağım kimseye karşı topu sökmeye kalkışmadım! 
1986 yazının en gerçekçi dersini ise yıllar sonra anladım: Maradona'nın “Tanrı'nın Eli”yle attığı gol 
yani aslında yıllarca size karşı hile yapana karşı onun silahıyla onu vurmakmış, ondan alınacak en tatlı intikammış! Sahi, Malvinas Adaları nere, İngiltere nere? O değil de adını dümdüz Türkçeye çevirince “Kasap” çıkan Butcher 1986'da Maradona'dan yediği çalımlardan sonra gittiği pazar alışverişinden dönmüş müdür? İngiltere ne zaman Dünya Kupası'nı kazanırsa o zaman dönecekmiş, çaktırmayın! 


A rşimed, suyun kaldırma kuvvetini keşfettiğinde tek başınaydı. Maradona da topla ilk buluştuğunda 


o kadar geri pas verildi ki son derece haklı olarak kalecilere geri pas kuralı bir dahaki Dünya 

Kupası'nda çoktan değişmişti! 90 dakika sonucu hiç maç kazanmadan çeyrek finale kadar çıkan İrlanda, sürekli uzatmalara oynatan fizik kondisyondan başka futbolda belirleyici hiçbir kritere değer vermeyen korkak uzun top tüccarı teknik adamlar... Allardyce'ın kahrolası öncüleri... 
Yine de kemirilen keçiboynuzundan çıkan bir tutam bal tadında bir Schillaci: İlk T1'nizin ne kadar iyi olduğu kadar yedek kulübesindeki kozların potansiyeli de futbolda kaderinizi belirliyormuş. 
Tek yedek oyuncuya izin verildiği süper yedek Fairclough çağından günümüzde sayısının daha da artmasının talep edildiği 3 oyuncu değişikliği kuralına uzanan yolda Schillacci sonradan girip attıklarıyla “yedek” ile “alternatif” oyuncu kavramlarını birbirine bağlayan köprü oldu. 


- utbolun pekâlâ sıkıcı da olabileceğini tüm dünyanın öğrendiği yaz. 1990 yazında kalecilere 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başta ev sahibi Japon ve Koreliler olmak üzere herkes biz Türkleri 

konuştu, futbolumuzu sevdi. Halen 2002 Dünya Kupası'ndaki büyük başarımızı “Ama heeeççç Evrupa tekimiyle oynağmadığkk” diye küçültmeye çalışan varsa hiç acımayın, ağzının ortasına terlikle vurun! 
Dünya Kupası ulan bu, dünyanın her kıtasından takım katılıyor niye sadece Avrupa takımıyla oynayalım? Fransa, Senegal'i yendi de biz mi Fransa ile değil gerçekte onları yenen Senegal ile oynadık? 


D ünyanın en güzel futbol yazıydı. Çünkü sadece 3. olmakla kalmadık, 


Laz fıkrası değil, bir Fatih Akın filmi de değil! Yepyeni bir Almanya. Bir ülke milli 

futbol takımı, en fazla parçası olduğu toplumun dinamikleri kadar dinamiktir. 
Schröder'lerin doğru göçmen ve entegrasyon politikasının sonucu olarak artık topun peşinden panzerle koşmaya çalışan makineleşmiş Almanlar değil, topu şahane koşturan Almanyalılar! Hayatımda ilk kez Almanya'yı sevdim, destekledim. Hitler denen yüzyılın en büyük felaketine en yıkıcı topu Sovyetler ya da Amerikalılar değil 2010 model Almanya Milli Takımı attı. Keşke 2. Dünya Savaşı'nın en büyük mazlumları olanların torunları da bunu görebilse, anlayabilse de İsrail Devleti mezalimine dur diyebilse! 


B ir Türk, bir Tunuslu, iki Polonyalı, birkaç Afrika göçmeni ve bir Schweinsteiger... 


ARŞİMED 
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BABAM 1974 DÜNYA KUPASI'NA GİTMİŞTİ. BEN O ZAMAN 3 YAŞINDAYDIM. 
DOĞAL OLARAK HATIRLAMIYORUM. ANCAK ALMANYA'DAN EVE DÜNYA KUPASI'NA ÖZEL GELEN HEDİYELİK EŞYALAR, MASKOTLAR VE FLAMALAR EVİN DÖRT BİR KÖŞESİNİ SÜSLÜYORDU. BİZ BÜYÜRKEN OYUNCAĞIMIZ ONLARDI. 


GÜNTEKİN ONAY 


ünya Kupaları biz ve bizden önceki jenerasyonlar için farklı anlamlar taşırdı. 


Ekmeğini futboldan kazanan, futbolla yaşayan bir aileden gelen benim için ise çok daha ötesiydi... 

Her şeyden önce 70'ler ve 80lerde futbolun en büyük organizasyonu Dünya Kupası'ydı. 
1992 öncesi Şampiyonlar Ligi yoktu. Bu 
demek oluyordu ki yeryüzünün en iyi futbolcularının birlikte boy gösterdiği tek büyük futbol festivali ve organizasyonu Dünya Kupası'ydı. 

Şampiyonlar Ligi günümüzün en büyük turnuvası. Çünkü dünyanın dört bir tarafından gelen tüm yıldızlar Avrupa'nın en büyük takımlarında, aynı formayla veya rakip olarak boy gösteriyor. Arjantin, Brezilya, Almanya, İspanya, Hollanda, Fransa ve İngiltere gibi futbolun en yüksek seviyede oynandığı ülkelerden gelen tüm süper yıldızlar futbolun dev kulüplerinde Şampiyonlar Ligi'nde vitrine çıkıyor. Uruguay, Portekiz, Kolombiya ve 


Afrika kıtasındaki ülkelerden çıkmış harika yetenekleri de bunlara ekleyince günümüzde Devler Ligi milyarlarca dolarlık dev bir endüstri... 

Şampiyonlar Ligi öncesindeki yıllarda futbol endüstrisi çok daha küçüktü. Kulüplerde 

bu kadar yabancı 


anlatıldığı konuşulduğu futbol söyleşileriyle 

büyüdük. 

1978 Dünya Kupası'ndan ise 6-0 biten 

Almanya-Meksika maçını ve Arjantin- 

Hollanda finalini hatırlıyorum. Ben 

Almanya'yı tutuyordum ve 6-0 biten maç flashback olarak 


oyuncu yoktu. O yüzden Dünya Kupası tüm süper starların birlikte vitrine çıktığı tek organizasyondu. 
Futbolun Everest'i 
Dünya Kupası'ydı. 
Babam 1974 Dünya 
Kupası'na gitmişti. 
Ben o zaman 3 
yaşındaydım. Doğal olarak hatırlamıyorum. 
Ancak Almanya'dan eve Dünya Kupası'na özel gelen hediyelik eşyalar, maskotlar ve flamalar evin dört 

bir köşesini süslüyordu. Biz büyürken oyuncağımız onlardı. Ayrıca Beckenbauer'li, Müller'li Almanya ve Cruyff'lu Hollanda'nın 


O zamanlar ailece, eş-dost, komşu, akraba kalabalık şekilde televizyonun önüne oturulur ve 

çay-kahve-meşrubat eşliğinde 
Dünya Kupası'nın tüm maçları seyredilirdi. Gazeteler özel Dünya Kupası ekleri ve rehberi verirdi. 
Hatta bunları kesip saklardık. 


hafızama kazınmış. 
Kempes'li Arjantin'in finalde Hollanda'yı yendiği maçtan aklımda kalanlar ise sahaya atılan konfetiler ve Mario 
Kempes'in gol sevinci... 

1982'den itibaren ise Dünya Kupası 


RR ŞMMB ŞOR SS Md e eğ 


olarak zihnimde canlanıyor. İspanya bir futbol ülkesiydi ve harika tribünler önünde tanık olduğum, beni etkileyen ilk büyük turnuvaydı 1982. 
O zamanlar ailece, eş-dost, komşu, akraba kalabalık şekilde televizyonun önüne oturulur 


Bu fotoğrafımız Bari'de San Nicola Stadı'nda oynanan İtalya-İngiltere maçından. Torino'da Almanya-İngiltere, Napoli'de Arjantin-İtalya gibi unutulmaz maçları da yerinde seyrettik. Final günü ise Roma Olimpiyat Stadı'nın önündeydik artık bütçemizi tüketmiştik ve karaborsa bilet alacak imkanımız kalmamıştı. 
Biletler çok pahalıydı. Maça giremedik. Stadın önündeki 

on binlerin arasında dolaştık durduk. 


ve çay-kahve-meşrubat eşliğinde Dünya Kupası'nın tüm maçları seyredilirdi. Gazeteler özel Dünya Kupası ekleri ve rehberi verirdi. 
Hatta bunları kesip saklardık. 
Ben yine Almanya'yı tutuyordum ve finalde İtalya'ya kaybedilen 3-1'lik maç sonrasında çok üzülmüştüm. Kalede Schumacher, savunmada Förster kardeşler, 
Kaltz, Briegel, orta sahada Littbarski, Hansi Müller, Breitner, Magath, forvette Hrubesch ve Rummenige. Benim idolüm Rummenige'ydi. Mahallede top oynarken “Ben Rummenige'yim” 
derdim. Çoğunluk Brezilya'yı tutuyordu, Brezilya favoriydi 

ve Zico, Socrates, Eder, Falcao, Cerezo gibi yıldızlarla göze hoş gelen bir oyunları vardı. İtalya-Brezilya karşılaşması o turnuvanın ve Dünya Kupaları tarihinin en unutulmaz maçlarından biriydi. 
Brezilya maç boyu tek kale oynamış ama 3 kez rakip kaleye giden İtalya 3-2 kazanmayı başarmıştı! 

Meksika 1986 turnuvası bence tüm Dünya Kupaları içinde en güzeliydi. Babam Meksika'ya gitmişti. Ayrıca renkli olarak 
seyretme şansını da bulmuştuk! Gerçi 1984 
Avrupa Şampiyonası'nı da renkli izlemiştik ancak ilk renkli Dünya Kupası olması o 

yıllar için harika bir deneyimdi. Maradona'yı heyecanla bekliyorduk çünkü dünyanın 

en iyi futbolcusuydu ancak 82'de kendini gösterememiş ve İtalya maçında sertliğe dayanamayıp kırmızı kart ile oyundan atılıp erken veda etmişti. TRT sağ olsun her fırsatta Maradona'nın özet görüntülerini Arjantinli spikerlerin anlatımıyla yayınlardı. TV tek 


kanal olsa da futbolla uzaktan-yakından ilgilenen herkes Maradona'dan haberdardı. 
Meksika'daki Dünya Kupası tamamen Maradona'nın şovuyla geçti. Hiç kimse onun kadar iyi değildi, böylesi gelmemişti. 
Maradona'nın durdurulamaz performansı herkesi büyüledi ve hayran bıraktı. İngiltere maçında attığı 2 gol aradan 32 yıl geçmesine rağmen hâlâ unutulmadı. Almanya-Arjantin finali de Dünya Kupaları tarihinin en güzel maçlarından biridir. 

Yukardaki satırlarda da vurguladığım gibi Dünya Kupalarıyla büyüdük ve 1990 Dünya 


Kupası İtalya'daydı. Ben artık 

19 yaşındaydım ve ilk kez bir 
Dünya Kupası'na gitme şansı buldum. Kuzenim Faruk ile birlikte yaklaşık 45 gün İtalya'da kaldık. Trenle şehir şehir dolaştık. Bu fotoğrafımız Bari'de San Nicola Stadı'nda oynanan İtalya-İngiltere maçından. 
Torino'da Almanya-İngiltere, Napoli'de Arjantin-İtalya gibi unutulmaz maçları da yerinde seyrettik. Final günü ise Roma Olimpiyat Stadı'nın önündeydik artık bütçemizi tüketmiştik 

ve karaborsa bilet alacak imkanımız kalmamıştı. Biletler çok pahalıydı. Maça giremedik. 
Stadın önündeki on binlerin arasında dolaştık durduk. 

1990 harika bir anıdır benim 
hayatımda. 

Sonraki yıllarda görev gereği 
2002 ve 2006 Dünya Kupalarını 
da yerinde seyretme şansını buldum. Tabii ki dünya üçüncüsü olduğumuz Japonya-Kore'deki tüm maçlarımızda o tarihi anları yaşamak meslek hayatımın en güzel günleriydi. İlk kez bir Dünya Kupası'na gitmiştik ve Brezilya ile yarı final oynamıştık. Kore'yi yenip üçüncü olmuştuk. Saat farkından dolayı fazlaca 
yorulsak da unutulmaz günlerdi. Ayrıca 2006 
Dünya Kupası'nda yarı final dahil bir çok maçı da canlı yayında anlattım. 

Hem izleyici olarak hem de işim gereği 

Dünya Kupalarının benim açımdan çok özel anlamlar taşıdığını ve hayatımı değiştirdiğini vurgulamalıyım. 

Eskiler hep söylerdi de anlamazdık: “Nerede o eski Dünya Kupaları?” 


HAYAT 


UNUTMA 


İZLE/TÜKET/UNUT/YENİSİNİ BEKLE... İLK MAÇLARI HEYECANLA TAKİP EDİP SONRAKİLERDE GİDEREK TAVSAYAN BİR DURUM GÖZLEYECEĞİZ. ÇOĞUMUZ ÇEYREK HATTA YARI FİNALE KADAR SADECE ÖZETLERLE YETİNECEK. “GÜZEL GOLLER GÖRECEĞİZ ÇOCUKLAR, GÜZEL GOLLER...” ANCAK ONLARI ATILDIĞI ANDA DEĞİL DE SONRASINDA CEP TELEFONUNDAN İZLEYEBİLMENİN RAHATLIĞIYLA... 


CEM DİZDAR 


itbol'un bu sayısı için benden “Dünya - Kupası deneyimlerim”e dair bir yazı 

istendiğinde aklıma ilk gelenler fazla değil, -yıllarını yazamayacağım çünkü “arama motoru”na bakmam gerekir- şu kadar hatıradan ibaretti: 
* “Futbolu neden bu kadar seviyorsun?” 
diye kendime sorduğumda şıp diye aklıma gelen iki isim Armando Diego Maradona ile şaşıracaksınız ama Perulu Teofilo Cubillas”tı... 
Peru'nun verev çizginin böldüğü formasının da etkisiyle olsa gerek sokak arasında attığım golleri hep Cubillas'tan öğrenmiş gibi yaptım!.. 
* Brezilya açısından dramatik neticelenen İtalya maçındaki Socrates'in yüzü ve gol sonrası yumruğunu da unutmam... Ve yine aynı maçtaki Falcao'nun boynundaki patlamaya hazır damarlar ile Paolo Rossi'nin rahatlığı ve tek ayağı üzerinde sıçrayarak kutladığı gol sevinçlerini de... 
* Her daim “kazanma garantisi” nedeniyle asabımı bozan “Alman makinesi” olumsuz anlamda bir başka hatıramdır!.. O makineyi alt edip “Almanya-Avusturya hatır şikesi”ne takılan Bellumi'nin takımı Cezayir ise olumlu hatıra... Biri diğerinin alt kümesi gibi görünen iki ülke takımın anlaşması sonucu 0-0 bitirilen (!) o maçın ardından Samsun Çiftlik Caddesi'ndeki Adnan Abi'nin kahvesinden sanki biz elenmişçesine öfke ve hüzünle çıkışımızı arkadaşlarla hâlâ yâd ederiz... 
* Yaşım ilerlemiş olsa da gol atabileceğim ve 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bunu bir dansla kutlayabileceğim umudunu bana bahşeden Kamerunlu Roger Milla'yı da unutmam... 

* Bizi düşündüğümde ise Güney Kore'deki kupadan aklımda İlhan Mansız'ın öğle sularında Senegal'e attığı gol kalmış sadece... 


“SONSUZ DİKKAT DAĞINIKLIĞI” 
DÖNEMİ 

Bunların ve biraz daha fazlasının bugün futbol maçı bombardımanına tutulan zihnimde apayrı yerleri var. Yaşamayanlar bilmez, o günler bambaşka günlerdi. Bu belirleme de nostalji değil tersine tanımların, kavrayışların zamanla nasıl değişip deforme edildiğinin ifadesidir. Bugünün “Sonsuz Dikkat Dağınıklığı” (Dominic Pettman / Sel Yayıncılık) nedeniyle hafıza da hatıra da “algoritmik mağlup” konumunda. Aklımızda kalan, kalacak şey “algoritma düzenleyici/ kurgucu”larının insafına terk edilmiş durumda. 
Bir şeyler öğrenmek ile “öğrendiğini sanmak” arasındaki muğlaklık, “eğlenerek yaşamak” ile “eğlenceyi arayarak yaşamak” arasındaki dengesizlikle kol kola... Düşünün ülkenin dört yıldızlı takımı Galatasaray kalitesi tartışılır olsa da çekişmeli bir sezonun ardından şampiyon oldu ama şampiyonluğun tadına varmak bir gece tüketildi. Ağız dolusu gülüşlerin selfileri çekildi, özlü sözler ya da sarkastik ifadelerle donanmış fotoğraflar 

bir telefondan bir telefona atladı, kornalar çalındı ardından yorgunluk uykusuna dalındı. Sabaha doğru birçok Galatasaraylı şampiyon olmuş duygusunu geceden tatmin etmiş halde uyandı ve “Acaba başkan kim 


olacak ve yeni transferler kimin yerini dolduracak?” merakına sarıldı. Sokaklarda bu ülkede bu sezon Galatasaray'ın şampiyon olduğunu gösteren çok az işaret görmemiz bu yüzdendir. Yani “yaşandı ve bitti...” 

Böylece kazanan da bir gecede hafifledi, kazanamayan da!.. 


“UNUTMAK KOLAY MI, DEME” 

Keza “Dünya Kupası”yla ilgili duyarlığımızı da benzeri bir durum bekliyor; izle/tüket/ unut/yenisini bekle... Çoğunlukla olduğu gibi ilk maçları heyecanla takip edip sonrakilerde giderek tavsayan bir durum gözleyeceğiz. 
Çoğumuz çeyrek hatta yarı finale kadar sadece özetlerle yetinecek. Sonra, dünya hallerinden kopamayıp gezegende yaşayan büyük kalabalığın “gündemi”ne uzak düşmemek için biraz da kendimizi zorlayarak televizyonun karşısına geçeceğiz. Elbette “güzel goller göreceğiz çocuklar, güzel goller...” Ancak onları atıldığı anda değil de sonrasında cep telefonundan izleyebilmenin rahatlığıyla atanı da golü de eskisi gibi takdir etmeyeceğiz... İçinde bolca “inanılmaz” geçen cümleler kurup/duyarken takımlardan birini tutacağız içten içe... Kimin kupayı kaldıracağını tahmin edeceğiz. Tahminimiz tutmazsa konuyu bir daha açmayacağız ama tutarsa “Ben söylemiştim” rahatlığına erip yeni heyecanlara (!) kapılmak için kupada gördüklerimizi hafızadan atacağız... Haliyle hatıradan da!.. Unutmayacak olanlarımız varsa bile hatırlamak için kendini fazla zorlamayacak... “Unutmak kolay mı deme, unutursun Mihriban'ım...” 


Dünya ne kadar çığırından çıkartılmış gibi dursa da temelinde aşk üzerine kurulmuştur ve her şey zaman içinde ne kadar bozulursa bozulsun her zaman özüne döner. 


Güzel kaybettik ama e 
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Bu defa daha sert << 


Kerimcan Kamal 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utbolun içinde küçük bir yer işgal 
- ediyorsam, kesinlikle Dünya Kupası 

sayesindedir. Dünya Kupası yaklaşırken bu kadar tepkisiz ve heyecansız duruyorsam, işgal ettiğim yeri sorgulama zamanım da gelmiş demektir. Oysa tam dört sene önce oturup Dünya Kupası kitabı kaleme almıştım. 
Arjantin 1978'den Brezilya 2014'e değişen İstanbul'u ve kupa dilencisi beni yazmıştım. 
Hızla değişen onlarca şeyin içinden “at kestanesi” ağaçlarını çıkarıp kitap adı koymak iflah olmaz romantiklik hastalığıydı. Haliyle kitapçıda ön yüze bakıp meselenin ne olduğunu pek anlamayan insanlar gidip başka bir şey tercih edince ben ve hikayelerim 8-10 bin kişi kaldık! Ama olsundu. İçimi dökmüştüm işte. Okuyup beni bulan tüm tercih sahipleri aynı şeyi söyleyince sevindiğimi hatırlıyorum. 
Hemen hemen herkesin geri dönüşü aynıydı. 
“Kendi hikayemi buldum! Beni anlatmışsın sanki.” Kesinlikle öyleydi. Bu kadar benzerlik olur yahu! Bir kuşağın zihnine işlenen en güzel fotoğraflarda Rossi, Maradona, Rummenigge, Zoff, Platini, Boniek, Lineker ve birkaç diğer adam, mahallenin çimenlerinde oynanan maçlar, bitmesin diye 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dua edilen o büyülü ayın nuru vardı. 

Oysa benim zihnime işleyen bir başka şey Bulgurlu çayırlarında bolca bulunan at kestanesi ağaçlarıymış. 

Ben, benim de hikayem aynı diyenlere 

o ağaçların ve İstanbul'un kaderini de hatırlatmışım fazladan. 1982'de Bulgurlu'da at kestanesi ağaçları altında oynanan mahalle maçlarından, 1998'de Paris'te 

at kestanesi ağaçları altında yapılan ilk televizyon programına geçen o yıllar bana cömert davranmış olabilirdi. Ya da ben o 

yolu yaparken çok istemiş, çok çalışmış, mükafatını almıştım. Yıl 2014'e geldiğinde büyük gövdeleri altında top koşturduğum 

at kestaneleri yerini çirkin beton yapılara bırakmış, ağaçlar kaybolup gitmişti. Oysa Dünya Kupalarımın logosuydu At Kestanesi Ağaçları! Bir hışımla oturup 15 günde 

tüm kupa hayatımı sırf onu anlatmak için yazmıştım. Planlı değildi. Çok sevdiğim bu şehrin elimizden kayışını anlatmak istemiştim. 
Zaten herkesin elinden kayıyormuş. Ne gariptir ki o ağaçları 1998'de Fransa'da gördüğümde yaşadıklarımı yazmak için 16 sene beklemem gerekmiş... Yaşlanma belirtisi ya da geçmişte güzel olanı unutmadan gelecek kuşaklara 

ilk önce ben anlatmalıyım işgüzarlığıydı benimkisi! Geçen Avrupa Futbol Şampiyonası 


sırasında yolum Paris'in kuzeyinde yaşayan sevgili Canan Şahbaz'ı ziyaret için Chantilly'e 
düşünce içim bir kez daha kıyılıvermişti. 150 
yıl önce İstanbul'dan Fransa'ya yollanan bizim ağaçlar geniş bir aile olmuş, sınırları aşıp ötelere gitmişti. İşte o sevimli ve bir o kadar da zenginliği, varlığı ve seçkin Avrupa kültürünü içinde barındıran Chantilly kasabası birdenbire Bulgurlu Kargadere Sokağı'na dönüşüvermişti. 
Sanırım artık benim için Dünya Kupası demek, Fransa'da yapılırsa can atılarak gidilecek yer demek. Ta ki o at kestaneleri bu betonların yerini alıncaya kadar. Heyhat ömür yetmez! 
Şimdi gelelim Rusya'da tarihin en egzotik buluşması gerçekleşirken neden pek bir ruhsuzum? İlk teşhisim ezelden beri Rusya'yı hiç merak etmiyor, oradaki atmosferin insanı kavrayıp kendine bağlayacağına inanmıyor olmam. Evet şu kupa İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ya da İspanya'da düzenleniyor olaydı şu anda kıskançlıktan kapıları tekmeliyor olurdum. Gerçekten öyle mi acaba? 
Dahi Rus Çarı Petro'nun adını verdiği Petrograd'ı sırf Hollandalı, Portekizli, İspanyol denizcilerle rekabet edecek bir liman sahibi olması için bataklıktan çevirip Rusya'nın dünya denizlerine çıkış yolu yapmasını anlatmak tam benim işim değil mi? Şimdiki adıyla 

St. Petersburg'ta oynanacak Portekiz-İspanya 


maçının emperyal bir hikayenin ayakları olarak tanımlanmaktan ne keyif alırdım ama. 

Cemal Süreya'nın “Bazı insanların ruhlarının denize kıyısı var sahiden. Onlarla konuşunca, sanki bacaklarını denize nazır uzatıp, huzur buluyorsun...” dizeleriyle başlardım anlatmaya. 
Köln'den bahsederdim. 2006'da Portekiz'in eski sömürgesi Angola'yı güçlükle 1-0 yendiği maçta oturduğum yerden, “Bazı maçların ruhlarının denize kıyısı var sahiden. 
Onları izlerken, sanki ayaklarını uzatıp, huzur buluyorsun” 
cümleleri dökülürdü dilimden. Nemin 

ve sıcak havanın 
Almanya'yı bile esir aldığı o gece tüm günün yorgunluğunu unuttuğum o ince rüzgar gömleğimi bir bayrak gibi dalgalandırırken 
Portekiz'in auta giden bir başka topu ve Allah'a bana bu anı yaşattığı için ettiğim teşekkürü... Biz küçükken Rusya yoktu. Sovyetler Birliği vardı. Onlar bize kapalı kötü kutu olarak anlatılmıştı. İtalya 1990'da hayran bırakmışlardı, o kadar. Ülkeleri de sosyal bilgiler müfredatının anlattığı kadardı. 
Yani pek gidilesi değil. Belki de o bakımdan 2018'de orada olmaya can atmıyor yüreğim. 
Tıpkı Güney Afrika'yı hiç merak etmediğim gibi. Oysa Dünya Kupaları tarihinin dönüm noktası, sanayi devrimi benzeri bir şeyidir 
2010 Kupası. Twitter ile ilk kez buluşmamız. 


Maçı izlerken abuk subuk yazışmalar yapmaya başlamamızdır. Matbaanın 

icadına kadar gidin. Matbaa bilginin hızla yayılmasını sağlamıştı. Twitter makara ve gırgır yapmanın da virüsü olarak arz-ı endam etmişti. Dünyanın bir elinde cep telefonu olmadan izlediği son Dünya Kupası'nda Berlin'de final maçı anlatmıştım. Sosyalizm ile kapitalizmin bir zamanlar duvarla ayrıldığı o şehirde... Kuzey Kıbrıs'ın futboldan dışlandığı, FIFA organizasyonlarında yer alamadığı gerçeğine bir 

tepki olarak Kuzey 
Kıbrıs'a açıktan selam göndermeme rağmen tek bir 
Kıbrıslının teşekkür bile etmemesini hatırlıyorum. 
Zidane'ın attığı kafa 
Materazzi'yi değil beni düşürmüş oysa! Sonradan anladım. Twitter olsaydı belki bir iki destek atan olurdu. Oysa Kıbrıs, Petro'nun bataklıktan St. Petersburg yarattığı o yüzyılda uygarlığın başlangıç noktası olan, bugün hâlâ onun için herkesin birbiriyle kavgalı olduğu Doğu Akdeniz'in en kritik adası olarak dimdik ayaktaydı. Sahip çıkmaya o gün başlayabilseydik keşkelerim! Cenovalılar tarafından Fransa'ya satılan Korsikalı sıradan vatandaş Napolyon Bonaparte'ın Fransa'nın en büyük hükümdarı oluşu gibi bir Kıbrıslı kahraman hikayesi beklemiyor insan ama 


RUSYA'NIN SUÇU YOK 


Jules Rimet'nin yarattığı bu Dünya Kupası turlarını savaşın gazını alan bir muharebe meydanı olarak tanımlayabiliyor. O bakımdan konu Dünya Kupası olunca evet coğrafya bir kaderdir... İçimdeki gezgin ruh, hikaye anlatan adam, futbolu anahtar olarak kullanan kafaya ne oldu? Neden Rusya'da dolaşmak istemiyor! 
Hikayeler masumiyetini kaybettiği için mi? 
Cemal Süreya gibi anlatan çıkmadığından mı ola! Rusya'nın suçu yok. Nazım Hikmet'in mezarına kırmızı çiçekler koymak için bile değerdi. Moskova'da 10 numaralı ay-yıldızlı Nazım forması giyen bir grup muzip ama duygulu taraftarın “Türkiye!” diye bağırma hayallerini Orhan Veli'nin İstanbul'u gibi garip bir yalnızlığa mahkum edişinden olmalı. 
Sonra düşünüyorum. Marsilya 2016'da olanları. Vazgeçiyorum. Bu isteksizlikte Dallas”, Lyon'u, Köln'ü, Paris'i, Berlin'i ve onlarca Dünya Kupası şehrini kendi vatanı gibi sevdiren futbolun da Rusya'nın da suçu yok! 
Sanırım en son Fransa'da iki yıl önce oraya gitme ihtimalinin bile heyecanıyla yıllarca hayal kuran bizler, artık gitsek bile bir grup şımarık çocuğun kaprisleri yüzünden soğuduk. 
Artık orada olsak bile işin dönüp dolaşıp beyefendilerin cebine girecek paraya dayandığı gerçeğiyle aldanmayı içimizden atamıyoruz. On altı sene önce cip, iki sene önce prim kavgalarıyla kırılan kalbimizin artık onarılmasının mümkün olmadığını düşünüp soğuyoruz... At kestanelerini en son Fransa'da da kesip yok ettiler. Ve ben yine sevgilim 1982'ye dönüp Almanya'yı tutacağım için, İngiltere'ye sempati besleyip, kazanan onlar olmazsa bile kazananı heyecanla izleyip iyi ki futbol var diyeceğim için hem utanıyor hem umutlanıyorum... 
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JULES RIMET 


DÜNYAYI 
GÜZELLİK 
KURTARACAK 


DÜNYAYA BARIŞ GETİRMEK VEYA DÜNYAYI KURTARMAK ÇOK İDDİALI SÖZLERDİR VE GENELLİKLE SARF EDİLİŞLERİNİN İÇİ BOŞ, TEMELİ ZAYIFTIR. 

BU İDDİALARI MÜMKÜN KILABİLMEK İÇİN ÖNCE, BÜYÜK RESMİ TAMAMIYLA GÖREBİLMEK, SİYAHLARI BEYAZA ÇEVİREBİLMEK VE EN SONUNDA RENGARENK BOYAYABİLMEK GEREKİR. ZORDUR AMA İMKANSIZ DEĞİLDİR. JULES RIMET İSE BU İMKANSIZLIK YANILGISINA İLK RESTİ ÇEKMİŞ KAHRAMANDIR. 


olduğu gibi fazlasıyla naif hatta imkansızmış gibi görünmediği bir döneme gidiyorum ve hayata, daha bir savaş bile görmemiş, 

ünya ülkelerinin isimlerini alt alta, yan 1800'lerin sonu 1900'lerin başında yaşayan bir 
|) yana hatta karşı karşıya yazdırabilmek çift gözün ardından bakmaya çalışıyorum. Bu 

yürek ister. Bunu başarabilmeniz için gözlerin sahibi genç, ileride Dünya Kupası'nın ya Sırp milliyetçisi bir gencin gözü karalığına kurucusu olarak anılacak olan ve o sembolik ya da inatçı bir Fransız'ın idealizmine ihtiyaç kupanın dünyaya barış getireceğini düşünen duyarsınız. Ama gerçekten başarırsanız Jules Rimet. Bence daha gencecikken dünyayı dünyayı değiştirebilirsiniz. kurtarabilmenin mümkünatına, dünya o Avusturya-Macaristan veliahtının makus zamanlar daha güzel bir yer olduğu için değil talihine yeterince aşina olduğumuza inandığım (de henüz hayal kurmanın ve umut etmenin için girişteki iddialı argümanımı savunmaya neslinin tükenmeye başlamadığı bir dönem Saraybosna'daki o meşhur köprüden değil, olduğu için inanıyordu. Cesaretini, bu inançla Güney Fransa'nın küçük bir köyü olan Theuley- o beslemiş hatta doyurmuş olacak ki ismini Les-Lavoncourt'dan başlamak istiyorum. o küçücük köyden tüm dünyaya duyurmayı Dünyayı kurtarabilme fikrinin günümüzde başardı. Henüz çocukluğunda ailesiyle 


SELEN KARACAN 


Bu gözlerin sahibi genç, ileride Dünya Kupası'nın kurucusu olarak anılacak olan ve o sembolik kupanın dünyaya barış getireceğini düşünen Jules Rimet. Bence daha gencecikken dünyayı kurtarabilmenin mümkünatına, dünya o zamanlar daha güzel bir yer olduğu için değil de henüz hayal kurmanın ve umut etmenin neslinin tükenmeye başlamadığı bir dönem olduğu için inanıyordu. 


birlikte taşındığı Paris'te hukuk eğitimi 

aldı. Hayallerini gerçekleştirmeye, genç yetenekleri sınıflara ayırmadan, ayrımcılık yapmadan birer sporcu haline getirmeyi hedefleyen “Red Star” kulübünü kurarak başladı. Daha sonra, 1904 yılında FIFA'nın kurulmasında büyük rollerden birini üstlendi. 
Çok daha büyük hayalleri vardı ama maalesef, zaman bu bir çift gözün bir savaş görmesi gerektiğine karar verdi. 1. Dünya Savaşı, ideallerine biraz rötar yaptırmış olsa da azimli Rimet'yi engelleyemedi. Fransız ordusu için görevini başarıyla tamamladıktan sonra dönüşte önce Fransız Futbol Federasyonu'nun ardından da FIFA'nın başına geçti ve cebindeki “Dünya Savaşı” tecrübesiyle bir “Dünya Kupası” hayalini inşa etmeye başladı. 
Ülkelerin isimlerini bir araya getirmenin de ötesinde, savaşlar ve Dünya Kupaları benim beynimde hep çok iyi arkadaştır. Aynı dramla komedinin olduğu gibi, birbirlerinin hüzün ve mutluluklarından doğup var olurlar. Mesela bir saniyeliğine, 25 Aralık 1914 gecesi, silahlarını indirip, ertesi gün birbirlerini öldürmek zorunda olduklarına aldırmadan futbol 

maçı yapan İngiliz ve Alman askerlerinin görüntüsünü canlandırın kafanızda. Tüm dünyayı değiştiren ve birlik fikrinden daha fazla uzaklaştıran savaşa kafa tutarcasına açılmış bu parantez ne demek istediğimi anlatacak ve asıl önemlisi sizi, Jules Rimet'nin yıllarca hiç pes etmeden kabul ettirmeye çalıştığı ve sonunda ilkini 1930 yılında Uruguay'da düzenlediği “Dünya Kupası” idealinin referans noktasına bir adım daha yaklaştıracaktır. 

Sonunda 1930 yazının başında Cenevre'den kocaman bir gemi Uruguay'a doğru hareket etmeye, tarih de sonradan “Jules Rimet” olarak anılacak kupayı yazmaya başlar. 
Kupaya “Jules Rimet” ismi resmi olarak 1946 
yılında verilmiş olsa da bana kalırsa, 1930'da ilk turnuvayı düzenleyebilmiş olmanın verdiği huzurla Theuley-Les-Lavoncourt'lu Fransız, idealist ruhunu zafer tanrıçası Nike'ın bir tasvirinden oluşan o 30 cm boyundaki sembolik heykelciğe devretmiştir ve dolayısıyla hikayenin geri kalan kısmı, dünyanın en iyisine layık görülecek olan Jules Rimet Kupası'nın gözünden anlatılmayı hak eder. Nitekim Jules Rimet 1956'da 

vefat edecek ve hayalinin devamına şahit olamayacaktır. 

Küçük bir heykelciğin gözlerinden görülecek ilk sahne kapkaranlıktır. Zira kupa Uruguay'a bir valiz içerisinde gider. Temsil ettiği değere ithafen sarılıp sarmalanmış, 40 günlük yolculuğu güvenle tamamlamıştır. Ve turnuva sonunda da beklendiği gibi Uruguay Milli Takımı'nın ellerinde yükselir. Bu, özgürlüğüne kavuşmasının ve anayasasının kabulünün 

100. yılını kutlamak için turnuvayı düzenlemek isteyen Uruguay ve kahramanımız Jules Rimet için oldukça anlamlı bir ilktir. 

4 yıl sonraki ikinci ve 8 yıl sonraki üçüncü 
turnuvalar için de “anlamlı” doğru bir ifade olacaktır. Ama kelimelerin çok yönlülüğüne yenik düşmemek gerekir. Çünkü hikayenin 


bu kısmındaki “anlamlılık”, çıkış noktası 

olan idealizmden çok çok uzakta, belki 

de “-izm”lerin en acımasızı olan faşizmin emrindedir. Kazanan iki yıl üst üste Mussolini'nin İtalya'sı olur ve böylelikle Jules Rimet Kupası bu kadar kısacık bir zamanda önce özgürlüğün hemen sonra da baskıcı diktatörlüğün sembolü olur. Bu gördüklerine bir de turnuvalara ara verilmek zorunda kalınmış 2. Dünya Savaşı döneminde, zamanın İtalya Futbol Federasyonu Başkanı 


Ottorino Barassi'nin yatağının altında, Naziler 


bulamasın diye, bir ayakkabı kutusunda saklanma anıları eklenince, barışı getirme misyonundan biraz daha uzaklaşıp dünyanın, yani büyük resmin siyah ve beyazlarını ortaya çıkarma misyonunu üstlenmiş olur. 

Ara çok uzamadan 1960'da Şili'de çok 

büyük bir deprem olur ve tam da turnuvanın oluşturulmasındaki ana sebeplerden birine uygun olarak Şili, yaralarını kapatmak ve kendine gelebilmek için 1962 Dünya Kupası'nın ülkesinde düzenlenmesini ister. Efsane Pele'nin turnuvanın başında sakatlanmasına rağmen Brezilya kupayı kazanır. Jules Rimet Kupası 

bir puzzle gibi büyük resmi tamamlamaya, felaketlerin çoğu zaman birleştirici olduğu gerçeğini öğrenerek biraz daha yaklaşır. 
1966'da bu sefer heykelcik, olağan 

dışında bir maceraya sürüklenir. Futbolun anavatanında ilk kez düzenlenecek turnuva için Londra'ya getirilen Jules Rimet Kupası turnuvadan 4 ay önce çalınır ama kısa bir süre sonra, banliyölerin birinde Pickles isimli bir köpek tarafından gazete kağıtlarına sarılı şekilde bulunur. Bu sefer puzzle'a eklenecek parçalar hem siyah hem beyazdır... 

1970'de 3. kez şampiyon olan Brezilya'nın kalıcı olarak Jules Rimet Kupası'nı ülkesine 
götürme hakkını kazanmasından tam 13 

yıl sonra kupa, Rio'daki müzeden, bu sefer sonsuza dek çalınır. Bu olayla ilgili sonradan Pele'nin yapacağı yorum, heykelciğin yıllarca şahit olduğu Dünya Kupalarından öğreneceği son ders olur. Pele, çalınma olayında hırsızların 


suçlu olmadığını, siyasi yetkililerin sorumlu olduğunu; çünkü halkın yoksulluk ve açlıkla boğuşurken çalmaktan başka çarelerinin kalmadığını savunur. 

En vurucu gerçeğin insanlığın yüzüne çarpılmasıyla birlikte de efsane orijinal Jules Rimet Kupası tarihe karışır. 

Dünyaya barış getirmek veya dünyayı kurtarmak çok iddialı sözlerdir ve genellikle sarf edilişlerinin içi boş, temeli zayıftır. Bu iddiaları mümkün kılabilmek için önce, büyük resmi tamamıyla görebilmek, siyahları beyaza çevirebilmek ve en sonunda rengarenk boyayabilmek gerekir. Zordur ama imkansız değildir. Jules Rimet ise bu imkansızlık yanılgısına ilki resti çekmiş kahramandır. 
Julet Rimet'yi sevin! İster Theuley-Les-Lavoncourt'lu idealist genci, ister dünyanın en bilge kupasını... 

Çünkü Sait Faik'in dediği gibi “Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey” ya da bir kupayı... 
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RUSSİA 2018 


2018 RUSYA 


Son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nin gölgesinde kaldığı iddia edilse de, bizce Dünya Kupası hala dünyanın en elit futbol organizasyonu. Heyecanı 
aylar öncesinden başlıyor ve hiçbir şey onun yerini tutmuyor. 2018 
Rusya, benzersiz hikayeleri, mucizeleri, sürprizleri, zaferleri, kaybedişleri içinde barındıracak ve önümüzdeki 4 yıl boyunca bu hikayeler konuşulacak. Bizler de bu hikayeleri biriktirip, mürekkep hokkalarımızı dolduracağız ve her satırımızdan her cümlemizden bu hikayeler akacak. 
Sizin için Rusya 2018 gruplarını inceledik, takımların neler yapabileceğini tartıştık ve özel bir dosya hazırladık. İstedik ki içinde sadece istatistik, teknik, taktik olan bilgiler yerine hikayeler de nakledelim. Her grubu ayrı bir arkadaşımız hazırladı. Hepsi de işin hakkını verdi. İşte karşınızda tüm yönleriyle Dünya Kupası Rusya 2018... Önce okuyalım, sonra da ağız tadıyla bu eşsiz futbol ziyafetini izleyelim. İyi seyirler... 
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—— *Kaliningrad, Rusya ile kara bağlantısı olmayan, Litvanya ile 
24 fitbol Polonya arasında, Baltık Denizi kıyısında bir Rus toprağıdır. 
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SADECE KAĞIT ÜZERİNDE 


“KOLAY” 


A GRUBUNUN VE TURNUVANIN 
AÇILIŞ MAÇI RUSYA İLE 

SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA 

14 HAZİRAN'DA LUJNIKI 
STADYUMU'NDA OYNANACAK. 
SUUDİ ARABİSTAN, BİR DÜNYA 
KUPASI AÇILIŞ MAÇINA ÇIKACAK 
İLK ASYA ÜLKESİ OLACAK VE 
İLK DEFA BİR AÇILIŞ MAÇI FIFA SIRALAMASINDA BU KADAR 
GERİDE OLAN İKİ ÜLKE ARASINDA 


OYNANACAK. 


MAZHAR YASİN 


RUSYA 

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak, böyle bir turnuva düzenleme fikri Jules 
Rimet'nin aklına geldiği ilk andan itibaren önemli bir prestij kaynağı. 2008 Avrupa 
Futbol Şampiyonası'nda yarı finale kadar yükselen 
Rusya, kendi ülkesinde bir 
Dünya Kupası düzenlemek için lobi faaliyetlerine de bu turnuvanın hemen ardından başlamıştı ve seçici kurul 


* 


Rusya, SSCB'nin 1966'daki dördüncülüğünü saymazsak, hiçbir turnuvada ikinci turu göremedi. 
Ama bu sefer iddialılar. Yaklaşık 20 
milyar dolara mal olan hazırlıklar ve 7 yeni stadyum inşasından sonra grup aşamasında elenmek Rusları ve ülkesinin uluslararası arenadaki prestijini düşünen Vladimir Putin'i memnun etmeyecektir. 


Rusya savunmasında sayısız maça çıkan 
Berezutskiy kardeşler ve Sergey İgnaşeviç, milli takımı bıraktı. 
Bu dörtlüden geriye büyük maçlarda yaptığı hatalarla bilinen kaptan Igor 
Akinfeev kaldı. Milli tecrübesi bir hayli az olan Kudryaşov, 
Granat ve Kutepov gibi savunmacılar, 


üyelerine rüşvet verdiğine 

yönelik iddialardan aklandıktan sonra tarihte ilk defa ev sahibi olacak. 7'si Sovyetler Birliği bayrağı altında olmak üzere 10 kez Dünya Kupası tecrübesi yaşamış Rusya, SSCB'nin 1966'daki dördüncülüğünü saymazsak, hiçbir turnuvada ikinci turu göremedi. Ama bu sefer iddialılar. 
Yaklaşık 20 milyar dolara mal olan hazırlıklar ve 
7 yeni stadyum inşasından sonra grup 
aşamasında elenmek Rusları ve ülkesinin uluslararası arenadaki prestijini düşünen Vladimir Putin'i memnun etmeyecektir. Tam da bu sebeple Rusya Futbol Federasyonu, eski bir efsanesini milli takım teknik direktörlüğüne getirdi. 49 kez kaleye geçen Stanislav Çerçesov; Guus Hiddink, Dick Advocaat ve Fabio Capello gibi yabancı teknik direktörlerin başarısız olmalarının ardından takımın başına geçti. Çoğunlukla ofansif 3-5-2 taktiği ile oynamayı tercih eden, şok presi ve hızlı geçiş hücumlarını seven Çerçesov, sakatlıklar ve bazı futbolcularla yaşadığı sorunlar sebebiyle kadro kurmakta zorlanacağa benziyor. Uzun yıllar boyunca hem CSKA Moskova hem de 


toplamda 279 kez 

milli formayı giyen bu üçlünün yerini tam olarak dolduramadı. Son 
10 hazırlık maçında yenen 19 gol de Rusya'nın 
zayıf karnının defans hattı olduğunu kanıtlar nitelikte. Bu yazı yazıldığı sırada oynanan ve Krasnodar ile Rubin Kazan'ın karşı karşıya geldiği Rusya Premier Ligi son hafta müsabakasında sakatlanan Ruslan Kambolov'un da uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Rusya'nın savunmada yaşadığı problemler öylesine arttı ki çözüm olarak 2016 Avrupa Şampiyonası'nın ardından milli takımı bırakan 39 yaşındaki Sergey İgnaşeviç emeklilikten döndürüldü ve kadroya dahil edildi. Berezutsky kardeşlerden boşalan ikiz kontenjanını ise Mirançuk kardeşler doldurdu. 
22 yaşındaki Lokomotiv Moskovalı futbolculardan 
Anton orta sahada, Aleksey ise forvette görev yapıyor. Genç, dinamik ve yetenekli orta saha oyuncusu Aleksandr Golovin ve golü adeta koklayan yıldız golcü Fedor Smolov da eklenince Rusya, rakipleri karşısında her şeye rağmen bir iddia ortaya koyabilir. 


Mısır'da halk futbola adeta tapıyor. 
Futboldaki rekabetler siyasi ve sosyal hayatı da ilgilendiriyor. 20172 yılında Hüsnü Mübarek'in devrilmesine giden yoldaki 

ilk kıvılcım bir Kahire derbisinin ardından çakılmıştı örneğin. Mart ayında yapılan başkanlık seçimlerinde aday olmadığı halde Muhammed Salaha 1 milyondan fazla oy verilmesi de bir başka örnek. 


MISIR 

Muhtemelen başlığı gören herkesin aklına Muhammed Salah geldi bile. Nasıl gelmesin? 
Liverpool formasıyla tarihi bir sezon geçiren, kırılmadık rekor bırakmayan Salah, ülkesini de elemelerin beşinci maçının son saniyesinde Kongo'ya karşı attığı penaltı golü ile tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'na götürmeyi başardı. Afrika kıtasının 


en başarılı futbol ülkelerinden biri olarak niteleyebileceğimiz Mısır'da halk futbola adeta tapıyor. Futboldaki rekabetler siyasi ve sosyal hayatı da ilgilendiriyor. 2012 yılında Hüsnü Mübarek'in devrilmesine giden yoldaki ilk kıvılcım bir Kahire derbisinin ardından çakılmıştı örneğin. Mart ayında yapılan başkanlık seçimlerinde aday olmadığı halde Muhammed Salah'a 1 milyondan fazla oy verilmesi de bir başka örnek. Tutkulu taraftarı, Salah ile birlikte Mısır'ın Rusya'daki en önemli avantajı olacak. Zira kulübe pek de güven telkin etmiyor. Kısa süren Orduspor macerasından da hatırlayacağımız, final kaybetmesiyle meşhur Arjantinli teknik direktör Hector Cuper oynattığı defansif futbolla taraftarların eleştirilerine hedef oluyor. Dünya Kupası Afrika 
elemelerinde 6 maçta sadece 8 
gol atabildiler ve bunun 5'i Salah'tan geldi. 
Klasik defansif 
4-2-3-1 dizilişini tercih eden 
Cuper, her şeye rağmen 
Firavunların başında çıktığı 32 maçın 20'sini kazandı ve bu maçların sadece üçünde birden fazla gol yedi. 
Muhammed Salah'ın yanı sıra Premier Lig'de küme düşen West Bromwich Albion forması giyen Ahmed Hegazi ve Stoke City'den Ramazan Sobhi ile Arsenal'li Muhammed El Neni, Rusya'da Mısır'ın en önemli silahları olacak. Kasımpaşa'dan tanıdığımız Mahmud Hassan “Trezeguet”, Braga'lı Ahmed Hassan ve Mısır'ın son yıllarda yetiştirdiği önemli futbolculardan Mahmud Kahraba da gol yollarında Salah'ı destekleyecek isimler olarak öne çıkıyor. Kaptan Essam El Hadari, forma şansı bulduğu taktirde Dünya Kupaları tarihinin en yaşlı futbolcusu olarak rekor kıracak. 45 yaşındaki kaleci, rekoru 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2014'te kıran Kolombiyalı Mondragon'dan devralacak gibi görünüyor. Mısır kadrosunun bir diğer sürprizi ise Amr Warda'dan gelebilir. 
Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden PAOK'un Atromitos'a kiraladığı 24 yaşındaki kanat oyuncusu, olağanüstü yetenekleri ile dikkat çekiyor ve şayet Mısır turnuvanın üst turlarını görebilirse, Salah ile birlikte parlaması en muhtemel isim Amr Warda olacak. 

Mısır'ın katı savunmaya ve kontratağa dayalı futbolunun Rusya'da işe yarayıp yaramayacağı meçhul. Nihayetinde Mısır, Liverpool gibi hücum etmiyor ve Hector Cuper de Jürgen Klopp değil. Üstelik Muhammed Salah da Şampiyonlar Ligi finali ile birlikte, her biri birbirinden zorlu 
52 maça çıkmış olacak ve yorucu sezonun 
ardından enerjisinin ne durumda olduğu merak konusu. Her şeye rağmen, 1934 ve 
1990 Dünya Kupaları'nda maç kazanamayan 
Mısır'ın, Salah dışında bir plan geliştirdiği taktirde bu şanssızlığı kırıp en azından ikinci tura yükselme iddiasında olacağını söylemek mümkün. 

Bir de dipnot hikaye: Mısır Futbol Federasyonu'nun, takımın Dünya Kupası'nda kullanacağı uçağa Muhammed Salah'ın fotoğrafını giydirmesi ve bunu futbolcuya danışmadan yapması küçük çaplı bir 

kriz yarattı. Salah, kendisine sorulmadan imaj haklarının kullanılmasından rahatsız olduğunu sosyal medya üzerinden duyurdu. 
İşin aslı, Mısır Milli Takımı'na sponsor olan telekomünikasyon firması ile Salah'a sponsor olan firmanın birbirlerinin rakibi olması. 


Anlaşmazlığın derhal çözülmesi doğrultusunda 


talimat veren Mısır Devlet Başkanı olunca konu kısa sürede kapandı. Hatta Mısır Futbol Federasyonu'nun resmi Twitter hesabı, Federasyon Başkanı'nın Muhammed Salah ile telefonda görüştüğünü ve kendisine “Senin canını sıkan her şeyi durdururuz. Dünya Kupası'nda senin ve arkadaşlarının rahat olması bizim için her şeyden daha önemli” dediğini aktardı. 

Erken kalkanın darbe yaptığı, son derece kırılgan siyasi ve toplumsal dengelere sahip Mısır'da, Muhammed Salah gibi halkın her kesiminin koşulsuz desteğini alan bir figür ile karşı karşıya gelmeyi kim ister ki? 


SUUDİ ARABİSTAN 

1994-2006 arasında arka arkaya dört turnuvaya katılıp sonraki iki kupayı kaçıran Suudi Arabistan, Rusya'da 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda galibiyet peşinde koşacak. 
A grubunun kağıt üzerinde en zayıf ekibi olarak görülen Suudiler, Asya elemelerinde mücadele ettiği grubu lider Japonya'nın 

1 puan arkasında ve üçüncü sıradaki 
Avustralya ile aynı puanda, averajla ikinci bitirmeyi başarmıştı. Son ana kadar büyük çekişme yaşanan eleme grubunda sondan bir önceki maçta Birleşik Arap Emirlikleri'ne mağlup olan yeşil beyazlılarda Hollandalı teknik direktör Bert Van Marwijk'a olan güven sarsılmıştı. Suudi Arabistan, son maçta güçlü Japonya'yı yıldız futbolcusu Fahd El 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Muvelled'in golü ile yenip Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı kazanmasına ama yola Hollandalı teknik adam yerine “kardeş ülke” Birleşik Arap Emirlikleri'nin Arjantinli hocası Edgardo Bauza ile devam kararı alındı. Bauza tercihinde iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin yanı sıra Bauza'nın görece zayıf Birleşik Arap Emirlikleri'ni elemelerde dördüncü yapması da rol oynadı. Fakat Suudi Arabistan, Kasım ayında Portekiz ve Bulgaristan ile oynanan hazırlık maçlarını kazanamayıp üstüne bir de 23. Arap Körfez Kupası'nda Umman'a yenilip elenince Bauza ile de yollar ayrıldı. Hemen ardından, Şili'ye 2016'da Copa America zaferi yaşatan İspanyol teknik adam Juan Antonio Pizzi'yle anlaşıldı. 
Kulübede istikrarı sağlayamayan Suudiler, Dünya Kupasr'na, kendi ülkesi dışında forma giyen hiçbir futbolcusu olmayan 

tek ülke olarak katılmak üzereydi ki Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, İspanya Futbol Federasyonu ile özel bir anlaşma yaparak dokuz milli takım futbolcusunun İspanyol ekiplerinde yarım sezon kiralık oynamasını sağladı. Bu isimlerden üçü La Liga takımlarına transfer oldu. Yahya El Şehri, Leganes; Salim El Dovsari, Villarreal ve Fahd El Muvelled, Levante ile antrenmanlara çıkmaya başladı. İçlerinden yalnızca Fahd El Muvelled, Levante'nin Leganes ile oynadığı maçta 11 dakika süre buldu. Takımının, La 


Liga'yı namağlup şampiyon unvanıyla bitirmek 


üzere olan Barcelona'yı 5-4 yendiği maçta da yedek kulübesindeydi. Rusya'da da gözler 23 yaşındaki kanat oyuncusunun üzerinde olacak. “Suudi Messi” lakaplı El Muvelled milli formayla çıktığı 36 maçta 8 gol kaydetti ve elemelerde oynadığı 15 maçta 16 gol atan tecrübeli golcü Muhammed El Şehlav ile birlikte Suudi Arabistan'ın en 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önemli iki silahı olacaklar. 


Gruptan çıktıkları taktirde eşleşmeleri muhtemel olan 
Portekiz ya 

da İspanya'ya 

karşı işleri kolay olmayacak. Her şeye rağmen, Rusya 2018, elemelerde 18 maçta 
32 gol atıp 8 maçta 
da kalesini gole kapatan Mavıilerin altın jenerasyonunu son kez izlemek için iyi bir fırsat. 


URUGUAY 

Grubun favorisi olarak gösterilen Uruguay, gerek geçmiş Dünya Kupası tecrübeleriyle gerekse üst düzey liglerde oynayan futbolcularıyla bu payeyi sonuna kadar hak 


ediyor. Turnuvanın en yaşlı (70, takımını 

en uzun süredir çalıştıran (12,5 yıl) ve dördüncü kez Dünya Kupası'na katılacak 

tek hoca olan Oscar Tabarez liderliğinde elemeleri Brezilya'nın ardında ikinci sırada tamamlamışlardı. Halihazırda dünya futbolunun en önemli iki golcüsüne, Luis Suarez ve Edinson Cavani'ye sahip olan Maviler, olağanüstü hücum güçleriyle Rusya'ya iddialı geliyor. Genellikle çift 6 numaralı 4-4-2 veya 4-3-1-2 taktiğini tercih eden 

ve savunma işini Nando Muslera ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atletico Madrid'in stoper ikilisi Godin ve Gimenez'e bırakan Uruguay, tecrübe ile gençliği bir araya getirdiği kadrosuyla çeyrek finalden önce elenmeyi planlamıyor. Hemen her bölgede kaliteli alternatifleri bulunan Uruguay'ın 

orta sahasında Rodrigo Bentancur (20), Lucas Torreira (22), Federico Valverde (19) 

ve Nahitan Nandez (22) gibi genç, dinamik, teknik isimler, Cristian Rodriguez ve Matias Vecino gibi tecrübeli oyuncularla birlikte forma giyiyor. Savunmada birkaç uluslararası turnuva tecrübesi bulunan Maxi Pereira, Diego Godin, Martin Caceres, Jose Maria Gimenez ve Gaston Silva ile tamamlanıyor. 
Yine de Uruguay'ı zayıf takımlar karşısında favori yapan bu özelliği, ilerleyen turlarda dezavantaja dönüşebilir. Üst düzey futbol oynama alışkanlığı olmayan gençler, daha ciddi rakipler karşısında zorlanabilir. Bilhassa gruptan çıktıkları taktirde eşleşmeleri muhtemel olan Portekiz ya da İspanya'ya karşı işleri kolay olmayacak. Her şeye rağmen, Rusya 2018, elemelerde 18 maçta 32 gol atıp 
8 maçta da kalesini gole kapatan Mavilerin 
altın jenerasyonunu son kez izlemek için iyi bir fırsat. Uruguay futbol tarihinde milli takım formasını en fazla giyen 10 futbolcusundan 7'si bu turnuvada da boy gösterecek ve bir sürpriz olmazsa Muslera-Godin-Suarez-Cavani dörtlüsü son kez bir Dünya Kupası'nda ter dökecek. A grubunun ve turnuvanın açılış maçı Rusya ile Suudi Arabistan arasında 

14 Haziran'da Lujniki Stadyumu'nda 
oynanacak. Suudi Arabistan, bir Dünya Kupası açılış maçına çıkacak ilk Asya ülkesi olacak ve ilk defa bir açılış maçı FIFA sıralamasında bu kadar geride olan iki takım (Rusya-66, Suudi Arabistan-70) arasında oynanacak. Grubun zayıf görünmesinin temel sebebi, dört ülkenin de tam bir paket halinde olmaması ve her birinin ayrı ayrı defolarının bulunmasıdır. 
Savunması güçlü hücumu zayıf Mısır, uluslararası tecrübe sahibi yıldız futbolcu eksikliğinden muzdarip Suudi Arabistan, jenerasyon değişimi ve yenilenme sürecinde takım olma sorunları yaşayan Rusya, hücum ağırlıklı oynayan ve büyük maçlarda zorlanan Uruguay... Tüm bunlar ve grubu ilk iki sırada tamamlayacak takımların çapraz eşleşme sonrasında İspanya ve Portekiz ile karşılaşma ihtimali dikkate alındığında 2018 Dünya Kupası şampiyonunun A grubundan çıkmayacağını söylemek mümkün. 


İspanya 


Portekiz 


Fas 


İran 
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BU GRUPTA 
HERKES SICAK 
SEVİYOR 


HİÇ OLMADIKLARI KADAR 
AVRUPA'YA DAMGA VURDULAR, 
BİR DÖNEMİN FUTBOL OYNAMA 
BİÇİMİNİ VE DÜŞÜNCESİNİ BELİRLEDİLER. ŞİMDİLERDE, 
ZAMANINDA ONLARI YENMEK 
İÇİN YAPILAN PLANLARLA 
GÜÇLENEN BİR DİREKT OYUN 
YÜKSELİYOR VE İSPANYA 
FUTBOLU, BİLHASSA MİLLİ TAKIM BAZINDA, HENÜZ BU SÜRATE 
ADAPTE OLMUŞ GÖRÜNMÜYOR. 


SALİH DEMİRCİ 


PORTEKİZ 

Avrupa'nın en başarılı futbol ülkesi, yedinci kez Dünya Kupası sahnesinde. Gayri safi yurtiçi hasıla ve kişi başına milli gelirde ilk 20'de yer almamalarına karşın, Polonya 

ile birlikte FIFA ülkeler sıralamasında ilk 20'de yer alan iki ülkeden biri onlar. 
Üstelik zirveyi zorluyorlar, nitekim Cristiano Ronaldo'ya sahip olmayı ve yıllardır devam eden başarılı seyri, son büyük turnuvayı, 
Euro 2016'yı kazanarak 

ve Konfederasyonlar 
Kupası'nı 3. bitirerek taçlandırdılar. 

Kuşkusuz, dünyanın 

en güçlü ülkelerinden 
Brezilya'nın desteği 

bu başarıda önemli bir etken. Güney Amerikalı insan kaynağını 

kullanma avantajını yüzyılların ticaret birikimiyle destekleyen 
Portekiz, yalnızca 10 
milyonluk nüfusuna 

karşın futbolda çok yüksek katma değer üretiyor. Kaliteli oyuncu ve antrenör grubuyla 
Avrupa'nın asıl devlerine kafa tutuyorlar, her daim birden fazla süper yıldıza sahipler. Son yıllarda tepedeki yerlerini sağlamlaştırdılar ve 


Turnuva ilerledikçe savunma önünü, merkezi iyi kapatıp hızlı üst düzey futbol, oyuncularıyla sonuca gitmek isteyeceklerdir. Bunun için de kadroda tecrübeli ve geniş 

bir stoper rotasyonu mevcut. görünüyor. 
Kağıt üzerinde her şey onlardan O Kadroda çok sayıda yana görünüyor, ama kazanılan başarılardan sonra aynı havayı korumak, elde etmekten daha zor olsa gerek. 


çok gürültü çıkarmaksızın futbol dünyasında Portekiz ekolünün kanıksanmasını sağladılar. 
Bu turnuvaya da yüksek özgüvenle geliyorlar. 
Euro 2016 zaferinin hocası Fernando Santos, Rusya'ya götüreceği kadroda birkaç kritik karar verdi. Büyük transfer yapan ama düzenli forma bulamayan iki Barcelona'lıyı, Nelson Semedo ve Andre Gomes'i kadroya almadı. Oyuncu havuzu yönüyle öyle bir lükse sahip ki yakın zamanda takımın önemli parçalarından olan iki oyuncuyu form durumu sebebiyle kulübenin dahi dışında bırakabiliyor. Zira elinde Avrupa Şampiyonu bir iskelet var ve bilhassa tecrübeli oyuncular, halen üst düzeyde performans sergiliyorlar. 
Uzun yıllardır kanat oyuncuları ve orta sahalar ayarında santrfora sahip olmayışları ciddi handikap yaratmıştı. Fakat son yg turnuvada böyle bir oyuncuya sahip 


ww»: j olmadan da başarılı olunabileceğini 


gösterdiler. Nitekim Euro 2016 
İn N finalinde Fransa filelerini havalandıran Eder, Rusya'ya götürülmeyecek. Finale w e ilk 177'de çıkan Luis 


A pp Nani de kadroda 


.. yok. Çıkış yapan ve 

İ temposu yüksek oyunculardan oluşturulmuş 


Pm - görünen kadro, 
N son dönemin 
< trendoyun 
: tarzına yatkın. 


İyiden iyiye direkt hücumlara, geçişlere ve kontrataklara yaslanan 


süratli oyunculara ve kaliteli pasörlere sahip Portekiz'e uygun 


tanıdık sima var. 
Beşiktaşlı Pepe ve 
Ricardo Ouaresma'yla birlikte Göztepe'den 
Beto bu sezon 


ROZ © İD KOŞİUTOU. 


Lokomotiv Moskova ile 

şampiyonluk yaşayan 
Manuel Fernandes ise bir diğer aşina isim. 
Dribling becerisi yüksek bir oyuncu olarak geniş alanları kullanmak gerektiğinde etkili olabilir. 
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Fakat Fernando Santos'un elinde çok farklı tarzlarda ve çok nitelikli hücum oyuncuları mevcut, tümüyle rekabet etmek kolay değil. 
Turnuva ilerledikçe savunma önünü, merkezi iyi kapatıp hızlı oyuncularıyla sonuca gitmek isteyeceklerdir. Bunun için de kadroda tecrübeli ve geniş bir stoper rotasyonu mevcut. Kağıt üzerinde her şey onlardan yana görünüyor, ama kazanılan başarılardan sonra aynı havayı korumak, elde etmekten daha zor olsa gerek. Ayrıca başta stoperler olmak üzere, takımda bazı kritik oyuncular yolu yarılamış, 35 yaşa ulaşmış durumda. Gençler ve en verimli yaşlarındaki oyuncuları içeren dengeli bir kadro olsa da bazı oyuncular maç içi performans dalgalanmaları yaşayabilir. 
Performansı değişmeyen adam ise Cristiano Ronaldo. Süper yıldız, belki de son kez yüksek formda Dünya Kupası oynayacak. Muhteşem kariyerine bir de Dünya Kupası eklemek isteyecektir, son iki yaz elde edilen başarılarla arkadaşlarını da yanına çekti. Onun varlığı, soyunma odasındaki havanın daima yüksek kalacağını garanti ediyor. 


İSPANYA 

Avrupa'nın beş büyüğünden biri, sahip olduğu büyük toprak parçası ve tarihiyle, Avrupa'nın mühim bir üyesi. Fakat tek bir İspanya yok. Kendi içinde birçok İspanya bulunduran İspanya, bürokrasi ve taşralılık arasına sıkışan geçmişiyle her şeye biraz geç kalmıştır. İki Dünya Savaşı arasında yaşanan iç savaşla görünür olan bu gecikme, İspanya'yı diğerlerinden ayırır. Avrupa Tarihi'ne ilişkin bir eser okunduğunda, felsefeden mimariye, tıp ve mühendislikte İspanyolların katkısı oldukça azdır. Yine de Asya'dan kalkıp Endülüs'e gelen bilginlerin birikiminin Avrupa'ya aktarılması, bugünkü İspanya topraklarında olmuştur. 
Oryantasyon, yani doğrusunu Doğululardan öğrenmek, ilkin orada gerçekleşmiştir. Avrupa 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Tecrübeli golcü Diego Costa'nın yanında yüksek formlarıyla Valencia'dan Rodrigo ve Real Madrid'in yetenekli ayakları olacak: Lucas Vazguez, Marco Asensio ve (sco. 
Avrupa Ligi'nin galibi Atletico'dan Saul ve Koke ile birlikte milli takımın ağırlık merkezi Madrid'e kayıyor ve ortaya ilginç bir kolaj çıkıyor. 


için önemlidirler ama diğerleri kadar değil. Bu durum uzun süre futboldaki etkinlikleriyle de örtüşmüştü. 

Yakın zamanda ise bir altın çağ yaşandı. 
Kulüpler düzeyinde Avrupa'nın zirvesini domine etmeyi sürdüren İspanya, büyük turnuvaları art arda kazandı. 2008'den 2012'ye Barcelona'nın büyük desteğiyle oluşan oyuncu grubu ve oyun tarzı, futbolu domine etti: Kontrol, pas, boş alana koşu; tiki-taka. Fakat her şeyin bir kemali varsa, mutlaka bir de zevali vardı. Yükseliş ardından bir düşüş dönemi geldi, önce Xavi'nin ardından Andres Iniesta'nın yaş haddinden ötürü Barcelona'dan ayrılması sembolik olarak bu durumu belirginleştirdi. Altın yılların gerisinde, kendi tarihiyle uyumlu biçimde zengin bölgelerin (Barselona, Navarre) biraz olsun güçten düşmesiyle iş yine taşraya kaldı. 
Sonucu ise çabuk bir çözülüş; son iki büyük turnuvada ikinci turdan öteye gidemediler. 
Elbette hâlâ kredileri var. Hiç olmadıkları kadar Avrupa'ya damga vurdular, bir dönemin futbol oynama biçimini ve düşüncesini belirlediler. 
Şimdilerde, zamanında onları yenmek için yapılan planlarla güçlenen bir direkt oyun yükseliyor ve İspanya futbolu, bilhassa milli takım bazında, henüz bu sürate adapte olmuş görünmüyor. Yine çok kaliteli hücum gücü yüksek orta sahalara sahipler, harika sezon geçiren yıldızları var. Stoper ikilisi Gerard Pigue ve Sergio Ramos sapasağlam duruyor, süper de bir kalecileri var: David 

De Gea. Rakip kale önünde ise durum pek iyi görünmüyor. Bu sezon Chelsea'de iyi bir performans gösteremeyen Alvaro Morata, Rusya'ya gidecek oyuncu grubunda kendine yer bulamadı. Tecrübeli golcü Diego Costa'nın yanında yüksek formlarıyla Valencia'dan Rodrigo ve Real Madrid'in yetenekli ayakları olacak: Lucas Vazguez, Marco Asensio ve Isco. 
Avrupa Ligi'nin galibi Atletico'dan Saul ve 


Koke ile birlikte milli takımın ağırlık merkezi Madrid'e kayıyor ve ortaya ilginç bir kolaj çıkıyor. Akdeniz ülkeleri ve Akdeniz'in vaktiyle Asya'ya açılan kapısı İran'ın yer aldığı bu ilginç grupta herkes sıcak seviyor. Rusya serinliği, geçmiş turnuvalara göre oyunun temposunu artırabilir mi, bunu bilemiyoruz. Fakat İspanya'nın oyun temposunu artırma ihtiyacı aşikar. Altın çağda Barcelona'nın taşıdığı oyun belki biraz daha fazlaca Madrid'in iki takımının oyununa yanaşmalı. Ancak Andres Iniesta, David Silva ve Thiago halen kadroda ve güçlü geliyorlar. Julen Lopetegui”nin her şeye rağmen iddialı olması da gerekiyor, 

zira takımda gencinden tecrübelisine kupa koleksiyoneri bir çoğunluk var. Birçoğu 

bu sezon da kupa kazandı, final oynadı ve Rusya'ya yüksek formla gidecek. 


FAS 

Atlantik kıyısındaki ülke, Türkiye ve Bosna&Hersek ile birlikte Avrupa'ya en 

yakın olan Müslüman ülke. İspanya ile karşı karşıya dursa da öncelikle Fransa'nın nüfuz alanı, aynı zamanda Arap-Berberi dünyasının en uzak ucu. Bu ifadeler, elbette ki onların tanımlanamaz oluşuna katkı yapmaktan 

öteye geçemiyor, fakat bu da bir tür anlama çabasıdır. Fas'ta üç farklı yüzyıl birlikte yaşanır. 
Neredeyse el değmemiş eski şehirlerde halen canlı bir hayat vardır, sahillerde hayat farklılaşır ve Batılı tarzda yaşam sürenler de aradıklarını bulabilir. Her Afrika ülkesinde olduğu gibi Fas'ta da bu zıtlıklardan kaynaklanan bir gerilim hüküm sürmekte. Ancak mensup oldukları coğrafyaya kıyasla keskin dönüşümler ve kırılmalar yaşamadıklarından olsa gerek, yumuşak geçişler sayesinde özgün bir sosyal hayata sahipler. Kendi kültürleri, komşu Arap-Berberi toplulukların, çölün etkisi ve tabii ki Avrupa etkisi... Sahip oldukları oyuncu grubu, tam da böyle bir karışım. 


90'lı yıllar, Fas futbolu için iyi sözlerle anılan 


Çok yetenekli bir oyuncu grubuna sahipler. 
Genç oyuncular ve tecrübelilerin karışımı kadronun ağırlığı elbette ki Avrupa'da. 
Hücumdaki etkili isimler Hakim Ziyech, Nordin Amrabat ve Younes Belhanda, hepimizin çokça aşina olduğu isimler. 
Santrforda Yeni Malatyaspor'un golcüsü Khalid Boutaib”i Fas liginde top koşturan Ayoub El Kaabi zorluyor. Bir diğer tanıdık isim Nabil Dirar, takımı sağ bekten hücuma taşıyan kilit adam. Orta sahada pas kalitesi yüksek ayaklara sahipler, öne doğru oynama becerisi ve alışkanlıkları var. Süper yetenek Amine Harit, bir diğer etkileyici oyuncu. 
Afrika futbolunun uzmanı Herve Renard, takımından en iyisini almak üzere kenarda olacak. Bu uğurda radikal bir karar da aldı, Southampton'da hocasıyla sorun yaşayan yıldız oyuncu Sofiane Boufal'i kadronun dışında bıraktı. Elemeler sürecinde A planında düşünmediği bir oyuncu olsa da problem çözme becerisi çok yüksek bir futbolcu olan Boufal'in kenarda olması elini güçlendirebilirdi. 
Coğrafyadaki sıcağın olumsuz getirisi olsa gerek, birtakım fevri davranışlara sahip oyuncularla çalışmak kolay değil. Ancak Herve Renard, Fas'ın bu karmaşık haline de uygun bir isim. 90'lı yıllar, 
Fas futbolu için iyi sözlerle anılan bir 
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Guciroz'un turnuva sonrasında görevinden ayrılacak olması da belirsizliklere eklenebilir. 
Başarılı geçen eleme sürecinde açık farkla gruptan lider çıktılar ve erken vakitte Rusya bileti aldılar. Bu durum İran'ı ümitlendirse 

de iyi bir kura çektiklerini söylemek zor. İki kuvvetli Avrupa takımının yanı sıra Afrika'nın en iyilerinden birine karşı mücadele edecekler. 

Takımın yıldızları, Rubin Kazan'ın forveti Sardar Azmoun ve AZ Alkmaar'ın kısa boylu skoreri Alireza Jahanbakhsh. Her ikisi için 

de bu turnuva, kritik bir vitrin. Göstereceği performans kendisini daha iyi bir takıma taşıyabilir, nitekim aynı durum birçok İranlı oyuncu için geçerli. Birçoğu baş altı kulüplerde ya da daha düşük düzeyde oynuyor, UEFA şampiyonlarında vitrine çıkmaları pek mümkün olmuyor. Bu turnuvada gösterecekleri yüksek performans, her ne kadar skorlara yansıma ihtimali düşük de olsa onları bir üst seviyeye götürebilir. Bir organizasyon ve plan içerikli oyundan ziyade İran bize, şu sıralar kendini ifade etmeye fazlasıyla ihtiyaç duyan İran kimliğinin yansıması olarak yüksek mücadele ve biraz da yetenek gösterecek. Hücumda kaliteli, zeki ve skor becerisi yüksek oyuncuları var. Kendi kalelerine yaklaştıkça beceri düzeyi 


dönemdi. 80'lerde başlayan yükseliş, 
Afrika Kupası'ndaki başarılardan sonra ülkeyi Dünya 
Kupası'na taşımıştı. 
Sonrası ise onlar için adeta bomboş geçti. Fildişi Sahili'ni mağlup ettiler 


azalıyor, bu açığı savaşarak kapatmaya çalışacaklardır. 
Grubun ilk maç gününde Fas ile oynayacakları karşılaşma, gruptaki hedefleri için fazlasıyla kritik. 
Şüphesiz bu maç, 


bir dönemdi. 
80'lerde başlayan yükseliş, Afrika 
Kupası'ndaki 


Birçoğu baş altı kulüplerde ya da daha düşük düzeyde oynuyor, 
UEFA şampiyonlarında vitrine 

çıkmaları pek mümkün olmuyor. Bu turnuvada gösterecekleri yüksek performans, her ne kadar skorlara yansıma ihtimali düşük de olsa onları bir üst seviyeye götürebilir. 


başarılardan sonra ülkeyi 
Dünya Kupası'na taşımıştı. Sonrası ıse onlar için adeta bomboş geçti. 
Fildişi Sahili'ni mağlup ettiler 

ve yirmi yıl sonra yeniden Dünya 
Kupası'na gitmeye hak kazandılar. 


ve yirmi yıl sonra yeniden Dünya 
Kupası'na gitmeye hak kazandılar. Böylesi bir boşluktan sonra elbette ki yüksek hedeflere sahip değiller ancak kader onları komşularıyla aynı gruba atıverdi. Karşı kıyıdaki İspanya ve Portekiz'e kafa tutmaya çalışacaklar. Kuşkusuz, işleri hiç kolay değil, ama yine de seyredenlerin gözlerinde mutlaka bir anı bırakacaklardır. Çok sayıda seyri keyif veren oyuncuya sahipler, her 

biri yeni bir transfer ihtimalini turnuva performansına bağlamış durumda. 


İRAN 

Komşumuz İran için futbol şu sıralar fazlasıyla önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve askıya alınan ambargonun yeniden yürürlüğe konmasıyla ülkenin geleceğine ilişkin belirsizlikler arttı. 
İsrail ve Suudi Arabistan ile yaşadıkları 

sert sürtüşmeler de manevra alanlarını daraltmış durumda. Yakın zamanda yaşanan iç karışıklıklar ve bekleyen yoğun gündem, İran'daki havayı ağırlaştırıyor. Kendilerini dünyaya ifade etmelerinin en çok ses getiren aracı ise kuşkusuz, futbolun vitrini olan Dünya Kupası. Portekizli teknik adam Carlos 


kaybeden için turnuvaya erken veda, kazanan içinse Portekiz ve İspanya'ya karşı sürpriz fırsatı demek. İran içinse her şeyden önemlisi, hakim siyasi güçlerce şeytanlaştırılan isim ve kimliklerinin olumlu bir manşette kendine yer bulması... 
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Fransa 


Peru 


Danimarka 


YENİLENME o 
ÇAĞININ NESİLLERİ 


PERU'NUN SON KATILDIĞI 
1982 DÜNYA KUPASI'NDAKİ 
TEOFILO CUBILLAS GİBİ PARLAK 
BİR YILDIZI, MİNİ-BREZİLYA 

GİBİ OYNAYAN ORTA SAHA 
OYUNCULARI YOK. TÜM BUNLARA 
RAĞMEN, PERULU ALTERNATİF 
TARİH YAZARLARI ELLERİ KLAVYE TUŞLARININ ÜSTÜNDE “AH 
GUERRERO DA OLSAYDI” 
YAZMAYI BEKLERKEN, 
PERU'NUN BİR SÜRPRİZ 
YAPMA ŞANSI DA 

“SIFIR” DEĞİL... 


KAAN KAVUŞAN 


FRANSA 

Zinedine Zidane'ın meşhur rulet çalımını bastığı, Cezayir asıllı bir çocuğun Le Pencilerin bile ulusal simgesi haline geldiği Fransa 98'in üzerinden 20 sene geçti. O günden bugüne Fransa'nın futbol alemindeki güçlü konumu değişmemiş olsa da ülkenin futbol ekolleri arasındaki yeri hatırı sayılır değişime uğradı aslında. Geçtiğimiz yıllardaki büyük altyapı hamlesinin 

ve genel olarak günümüzde oyunun temposunun bir hayli yükselmesinin de 


evinde kaybetmesi teknik adam Deschamps”ı daha da “ilerici” olmaya zorladı. Tespit yapılmıştı; eksik yaratıcılıktaydI... 

Kimi Fransızlar her ne kadar 98'de Dünya Şampiyonu olmuş olsalar da hep Avrupa Şampiyonu olan 84 takımının özlemini çektiler. 
Kökenleri Total Futbol'a dayanan bu takımın temellerini atan, Ajax'la kupalar kazanan Michels”in halefi Ştefan Kovacs'tan başkası değildi. Clairefontaine gibi bugün dahi adı büyük kıvançla anılan Fransız spor yapılanmalarının planını uygulamaya koyan 
Kovacs'ın yardımcısı 
Hidalgo, o gittiğinde 
Milli Takım'ın başına geldi ve Platini, Giresse, 
Tigana, Fernandez gibi oyuncularla Avrupa 
Şampiyonu oldu. Akıcı, teknik ve yaratıcı kapasitesi yüksek oyunculardan kurulu 

bu takım, gözünü Total 
Futbol'a çevirirken 98'teki takım kafasını onun 

tam tersi istikamete, 
“önce defans” oyununa çeviriyordu. 

2012'den beri takımın başında olan Didier 
Deschamps, takımın başına geldiğinde doğal olarak kaptanı olduğu 
98 takımına yakın bir 
mantalite güttü. Geçen yıllar içinde, daha önce 
— bahsettiğimiz altyapı 


etkisiyle, Jacguet'nin Fransa'sından çok » S7 hamlesinin ve tercih daha enerjik ve hareketli —......... di . 


bir Fransa ortaya 


edilen profilde yetiştirilen oyuncuların da artmasıyla 


çıktı. Defansif oyuna yine önem vermesine rağmen, artık bunu durağan ve bekleyen bir pozisyonda yapmayan; 
direkt kesicilerdense 
Pogba, Kante, Matuidi gibi hareketli, pres ustası oyuncuların kullanıldığı; 
buna karşın Payet ve 
Griezmann gibi dikine oyun üstatlarının da varlığını kanıtlayabildiği bir süreç ortaya çıktı. 


Griezmann, kendi temposunu ne kadar yüksek tutarsa Fransa da o kadar yüksek tutacak. O, rakip defansları ne kadar fazla karıştırırsa Fransa'nın gol şansı da o kadar artacak. Santrforlarından çok arkasında oynayanların yıldızlaştığı Fransa ekolü, Atletico Madrid'in yıldızının iyi performansı için kendini optimize ediyor bile. 


birlikte, Deschamps'ın sistemi, iki ekolün 

geçişli bir sentezine dönüştü. Fiziksel olarak yine kuvvetli, defansif önlemleri gene elden bırakmayan ama daha da tempolu ataklar yapan bir takım ortaya çıktı. 
Bu mantalite de ancak bir yere kadar başarılı oldu. Örneğin, Fransa eleme gruplarını lider tamamlamasına rağmen 


Bu, kâğıt üzerinde günümüz futbolu için şüphesiz “kazanan” bir seçimdi aslında. Tüm potansiyeline rağmen Fransa'nın geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası'nın finalinde, hem de kendi 


ikinci sırada yer alan İsveç'ten 8, üçüncü olan Hollanda'dansa 3 gol az attı. Dördüncü olan Bulgaristan 4 gol daha bulmuş olsaydı Fransa'yı yakalıyordu. Her zaman olduğu gibi kuvvetli olan 


defansları sayesinde grup aşamasını sorunsuz atlattılar ancak turnuvada hücumu daha iyi yapmaları gerekecek. 

Deschamps da bunun farkında olacak ki özellikle son üç-dört maçta bu doğrultuda değişiklikler yaptı. Geçtiğimiz turnuvadaki gibi elemelerin ilk maçlarında Pogba- 

Matuidi (ya da Kante) çift box-to-box 

orta sahasıyla oynayan Deschamps, son maçlarda enerjisinden ziyade, tekniği ve oyun yönlendirmeyi iyi becermesiyle öne çıkan Tolisso'ya registavari bir rolle şans vermeye başladı. Fransız teknik adamın yaptığı en önemli değişikliklerden bir başkası da atlet ve hızlı ama yaratıcılık bakımdan yeterli olmayan Payet-Sissoko kanatlarından vazgeçip tekniği daha yüksek, daha şaşırtıcı ve daha yaratıcı Mbappe-Lemar kanat kurgusuna gitmesi oldu. Miadını dolduran sağ bek Sagna yerine monte ettiği Sidibe takımın ofansif gücüne katkıda bulunma amacı güderken sol bekte ise soru işaretleri vardı. Evra'nın yerine 

kimin oynayacağı konusu, sanırım uzun süre denenen Digne'nin kadroya alınmamasıyla son buldu. Mevkii Benjamin Mendy'ye kaldı. 

Ama tabii ki Fransız Milli Takımı'nın en büyük hikayesidir santrforsuzluk. 84 takımı ofansif olmasına rağmen takımın bütün gol yükünü 
9 golle bir 10 numara olan Platini çekmişti. 
Takımın santrforu Lacombe turnuvayı golsüz tamamlamış, diğer forvet Bellone ise sadece 1gol atmıştı. 98 Dünya Kupası'nda ise takımın as santrforu Guivarc'h'tı ve “bu adam takımda ne arıyor?” diyenlerin sayısı bir hayli fazlaydı. O da birkaç maçın ardından kesilip turnuvayı golsüz kaparken, o dönemler kanatta oynamaya alışkın Henry ise sadece 
3 gol atabilmişti. Bu, geçtiğimiz kupada 
Giroud'nun attığı gol sayısıyla aynıydı. 

Bu durumda takımın başarısını belirleyen 

baş etkenin yine Griezmann'ın performansı olacağı açık. O, kendi temposunu ne kadar yüksek tutarsa Fransa da o kadar yüksek tutacak. O, rakip defansları ne kadar fazla karıştırırsa Fransa'nın gol şansı da o kadar artacak. Santrforlarından çok arkasında oynayanların yıldızlaştığı Fransa ekolü, Atletico Madrid'in yıldızının iyi performansı için kendini optimize ediyor bile. Görünen o ki santrforda yine Giroud yer alacak, Griezmann arkadan destekleyecek. Ancak bir ihtimal de orta sahanın Pogba-Kante-Tolisso ile kurulup ileri üçlünün Mbappe-Lemar-Griezmann üçlüsünden oluşması. Griezmann'dan bu sefer, Mbappe ve Lemar'ın skora katkılarının eklenmesi beklenecek ve eğer bu tercih 


edilirse yaratıcılık biraz daha artacak. En küçük 


ihtimal ise en iyisi; Pogba-Tolisso ikilisi ve önde dörtlü bir hücum; Giroud, Griezmann, Lemar, Mbappe... Bu dörtlü sıkça denendi ama arkalarında genelde Kante-Pogba oluyordu. 
Acaba şimdi Pogba-Tolisso ikilisi tercih edilir mi? Bekleyip göreceğiz. Fransa'nın bu fizik performans-tecrübe orantısı en optimal seviyedeki kadrosunun olası başarısı ne tam olarak 84'te, ne de 98'de ama ikisinin arasında 84'e daha yakın bir yerde görünüyor... 


DANİMARKA 

Danimarkalıların takıntılı olduğu bir konu vardır: “Güzel futbol.” Komşuları İsveç 

daha pragmatik, İzlanda daha minimal ve elindekine göre oynarken, Norveç ise hâlâ tipik kulelere şişir topunu oynamaya devam ediyor. İskandinavya'nın nüfusu en dar ülkesi Danimarka ise bazen gereğinden de fazla idealistçe, elindeki malzemeye bakmadan “güzel futbol” oynamaya devam etmek istiyor. 
Yaşı yetenler hatırlayacaktır, Danimarka'nın meşhur plajdan gelip şampiyon olma hikayesinde, hoca Richard Möller Nielsen pragmatik ve sıkıcı olmakla suçlanmış, Laudrup kardeşler başta bu sebeple kupaya katılmayı reddetmişti. Nielsen arayı bulmaya çalışsa da sadece Brian'ı ikna edebilmişti ki Brian da ona kupayı getiren adamların başında yer alıyordu. 

98 Dünya Kupası'ndaki Laudrup Kardeşlerli 
Danimarka da 2000'li yılların Tomasson, Gronkjaer, Rommedahl'lı Danimarka'sı da hep aynı 86 ekolünün peşinden gittiler. 
Dünya Kupası'na ilk kez katılan Sören Lerby'li kadronun oynadığı Hollandavari ekoldü 

bu. 2000'lerin ardından gelen duraklama yıllarında Kızıl Vikingler aynı malzemeye sahip olmamalarına rağmen yine bu topu oynama isteğine devam edince, Danimarka'nın dünya futbolundaki düşüşü ortaya çıktı. Şu an gruplarda kendilerinden daha geride görünen Peru, FIFA sıralamasında Danimarka'nın üstünde. 

Ancak Danimarka belki de ısrarında haklıydı. 
Daha ölçülü oynamaya çalıştıkları 2012'den bu yana hiçbir turnuvaya katılamadılar. 

Bu elemelerin iki üç maçında da kendi ekolünden oldukça farklı bir mantaliteye sahiptiler. Ermenistan maçında 

3-4-2-1, Polonya maçında iki bekin orta sahaya yollandığı bir 3-4-1-2 oynadılar. 
Karadağ maçındaysa yılların ofansif Danimarka'sı 5-2-1-2 dizilimiyle sahadaydı! 
Bu üç maçta çıkan iki mağlubiyet Vikinglerin karnında ağır yaralar açtıysa da Norveçli hoca Age Hareide bu dönüm maçı sonrası inadından vazgeçerek 4-3-3, 3-4-3 ve ofansif ön hattan kurulu bir 4-2-3-1'le takımını playoff'lara kadar taşıdı. Takım toplamda 20 gol 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Bu turnuva başlamadan önce 
Danimarka üzerine yapılan analizlerin hepsinde tek bir vurgu yer alıyor: 
“Avrupa'nın kendini en çok geliştiren takımı olmak.” 


atıp 8 gol yiyerek İrlanda Cumhuriyeti'nin karşısına çıktı ve deplasmanda 5-1 kazanarak turu geçti. Tl maçtır da yenilmiyorlar. Bu turnuva başlamadan önce Danimarka üzerine yapılan analizlerin hepsinde tek bir vurgu yer alıyor: “Avrupa'nın kendini en çok geliştiren takımı olmak.” 

Kısa sürede gerçekleşen bu öze dönüş hikayesi Danimarka'yı, kura şansının da yardımıyla Dünya Kupası gruplarında avantajlı hale getirdi. Sadece oyuna değil, haliyle kadro yapısına baktığımızda da bir yenilenmenin ve öze dönüşün izine rastlamak mümkün. “Yeni x'ler” döneminin başladığını görebiliyoruz. 
“Yeni Schmeichel” bizzat Peter Schmeichel'ın oğlu Kasper. “Yeni Tomasson” denen Nicolai Jorgensen gerçekten de benzer bir yapıda. 
Pione Sisto ve Yussuf Poulsen ise tamamen aynı yapıda olmasalar da Gronkjaer-Rommedahl kanatlarına yakın bir oyunu ortaya koyabilirler. Defans oyuncuları tipik Danimarkalı defans oyuncuları gibi hem kuvvetli hem de teknik açıdan hiç yabana atılmayacak gibiler. 

Ama burada en büyük parantezi gerçekten de “Yeni Michael Laudrup”a, yani Eriksen'e açmak gerekiyor. Ajax'ta ortaya çıktığı günden beri vizyonu tartışma götürmez olan Danimarkalı 10 numara, Dünya Kupası elemelerinde 11 gole imza atarak ülkesi için büyük bir gol ayağı da olduğunu kanıtladı. 
Tottenham formasıyla da 10 gol 11 asiste imza atarak, bu performansın tesadüf olmadığını, artık skora direkt katkısının da büyük 

tehdit olduğunu ve bu işleri her seviyede becerebileceğini gösterdi. Eğer Danimarka Peru'yu geçip ikinci olmaya daha yakın görünür bir hale geldiyse bunda Eriksen'in payı büyük... 


fitbol 


53 


34 fitbol 
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Marwijk'in Hiddink'in zıttı olmasının yanı sıra, bir başka tarihsel suçu 

da Hollanda'ya ultra-pragmatik çözüm önerileriyle gelip ekolü yıkmış olması. Aykut Kocaman'ın dillendirdiği “sonuç futbolu” gibi kulağa güçlü gelen ama teoriden ve stilden yoksun bir futbol istiyor o da. 


PERU 

Peru, Güney Amerika elemelerinde 5. olup averajla Şili'nin önünde play-off'lara kaldı ve Yeni Zelanda ile 0-0 berabere kaldığı maçın rövanşında 2-0 galip gelerek kupaya katılmaya hak kazandı. Pek de parlak bir performans gibi görünmüyor. Peru'nun FIFA Dünya sıralamasında 11. sırada yer alması şaşırtıcı ve yanıltıcı. Öte yandan takımın buraya kadar gelmesinde de en önemli pay santrfor Paolo Guerrero'nundu. 

Elemelerde 6 gol atan Guerrero tam Peru tarihinin ufak bir köşesine de olsa adını yazdıracakken, muhtemel alternatif tarih hikayelerinden birinin en büyük öznesi olacak. Çünkü eski Bayern'li oyuncu yasaklı 


madde kullandığı için men cezası aldı. Cezası baştan 1 sene olarak belirlenmiş ve 6 aya inmiş ancak kısa zaman önce CAS tarafından tekrar 14 aya çıkarılmıştı. Şu sıralarda Peru Futbol Federasyonu ve Perulu siyasiler FIFA ile cezanın kalkması ve ertelenmesi için görüşüyorlar. Bu yazı yayımlandığında büyük ihtimalle Peru Milli Takımı, Guerrero'dan yoksun olarak kupaya gidecek. 

Öte yandan kariyerinin en olgun dönemlerinden birini yaşayan Jefferson Farfan'ı forvet arkası ve forvet görevini 

bir arada yapan bir rolde oynatan takımın kozu orta sahada dövüşüp topu kanatlara taşımak olacak. Yeni parlayan hızlı Edison Flores ve Watford'lu Carrillo'dan oluşan kanatların görevleri ve sorumlulukları büyük 


olacaktır. Peru'nun son katıldığı 1982 Dünya Kupası'ndaki Teofilo Cubillas gibi parlak bir yıldızı, mini-Brezilya gibi oynayan orta saha oyuncuları yok. Tüm bunlara rağmen, Perulu alternatif tarih yazarları elleri klavye tuşlarının üstünde “Ah Guerrero da olsaydı” yazmayı beklerken, Peru'nun bir sürpriz yapma şansı da “sıfır” değil... 


AVUSTRALYA 

Muhakkak ki grubun en zayıf takımı Avustralya. Asya elemeleri B grubunda Japonya ve Suudi Arabistan'ın ardından 

3. olup, play-off'larda emperyalist gruplar tarafından paylaşılmak istenen ülkelerindeki kaos içinde büyük bir hikâye yazan Suriye'yi zar zor elediler. 

Honduras daha rahat geçildi geçilmesine ama Dünya Kupası'nın en zayıf takımlarından birinin Avustralya olacağı kesin gibi. 
Hiddink'le beraber oynanan futbolun 

iyi sonuç vermesiyle birlikte Avustralya Futbol Federasyonu yetkilileri ezberden giderek takımın başına, Hollanda Milli Takımı'nın sonunu hazırlayan Bert van Marwijk'i getirmişti. Marwijk'in Hiddink'in zıttı olmasının yanı sıra, bir başka tarihsel suçu da Hollanda'ya ultra-pragmatik çözüm önerileriyle gelip ekolü yıkmış olması. Aykut Kocaman'ın dillendirdiği “sonuç futbolu” gibi kulağa güçlü gelen ama teoriden ve stilden yoksun bir futbol istiyor o da. 

En iyi hücumcusu 38 yaşındaki Cahill 

olan bir takımı bu pragmatizmin kurtarıp kurtarmayacağını göreceğiz. 

Bireysel olarak bir iki isim ön plana çıkabilir. 
Öncelikle Rogiç'e dikkat etmek gerek, izlemesi keyif veren bir futbolcu. Aaron Mooy da bilinen bir isim ama kurtarıcı olacak durumda değil. Sonra da roket gibi koşular yapabilen Leckie'ye de bir göz gezdirmek lazım. 
Avustralya adına izlenecek daha fazla bir şey olacağını söylemek güç... 
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YA SAVUNMA 
YA HÜCUM 


ARJANTİN SAVUNMASI İYİ 

AMA YAVAŞ. NİJERYA'NIN EN 
PROBLEMLİ BÖLGESİ SAVUNMASI. 
HIRVATİSTAN'IN SORUN 
ÇIKARMAYA EN MÜSAİT YAPISI 
SAVUNMA OYUNCULARININ OLASI 
BİREYSEL HATALARI. İZLANDA'NIN 
TÜM BAŞARISININ SIRRI İSE SAVUNMASINDA YATAR. 


ORHAN ULUCA 


ARJANTİN 

Güç farkının en az olduğu grupların başında gelen D grubunun favorisi Arjantin. Pek çok otoriteye göre dünyanın en iyi futbolcusu olan Lionel Messi'nin de en iyi olduğu zaman dilimlerindeki son Dünya Kupası olarak kayıtlara geçecek. 

Bu turnuvada aynı zamanda “dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu Messi mi?” sorusuna da cevap aranacaktır. Arjantin, turnuvaya büyükler arasında en sorunlu takımlardan biri olarak teşrif edecek. Eğer her şeye rağmen kupayı kaldırmayı başarırsa hiç kuşku yok ki bu Messi üzerinden gerçekleşecek. Elemelerde ilk 4'ün turnuvaya katıldığı yerde son maç gününe altıncı sırada giren Arjantin Milli Takımı, yıldızı Messi'nin şov yaptığı son maçta Ekvador'u üç golle geçerek 


Arjantin, turnuvaya büyükler arasında en sorunlu takımlardan biri olarak teşrif edecek. Eğer her şeye rağmen kupayı kaldırmayı başarırsa hiç kuşku yok ki bu 
Messi üzerinden gerçekleşecek. 


Dünya Kupası'na katılım hakkını zorlukla kazandı. 
Rusya'da kartlar yeniden dağıtılacak olsa da sorunlar eleme performansıyla sınırlı değildi. 
Messi'nin dinlendirildiği ve Sampaoli'nin “sistemime uymuyor” dediği Dybala'nın kadroda olmadığı hazırlık maçında Arjantin rakibi İspanya'ya 6-1 yenildi. Farklı İspanya mağlubiyeti ve tartışmalı eleme performansının üzerine diğer gruplara nazaran zorlu kura çekimiyle beraber süreç Arjantin'in aleyhine gelişti. Turnuvayı kazanacak mı sorusundan ziyade üzerinde durulması gereken konu bu zorlu gruptan çıkmayı başaracak mı? Öte yandan grubu lider bitirdiği takdirde diğerlerine oranla finale giden yolunun daha az zorlu olduğunu söyleyebiliriz. 

Dolayısıyla Arjantin'in zorlu dönemi çeyrek ya 

da yarı finallerden ziyade turnuva başlangıcı olacaktır. Gruptan lider çıkmakla finale gitmek eş anlamlı olabilir. 

Eleme maçları sürecinde yapılan teknik adam değişikliği ise Arjantin'in kaderini tayin edecek zira takımın başına Şili ile 2015 yılında Copa America'yı kaldırmış olan Jorge Sampaoli getirildi. Şili ve Sevilla ile kayda değer işler yapan Jorge Sampaoli, Arjantin'in başına 9 Haziran'da oynanan Brezilya maçıyla geçti. Turnuva öncesi milli takımın başında yalnızca 10 maça çıktı. Haiti 
ile oynanacak olan maçı da eklersek bu sayı 11 
olacak. Bunların yalnızca 4'ü Dünya Kupası eleme grubu maçları oldu. Üstelik oynanan bu dört resmi maçın ilk üçünde Arjantin rakipleri ile berabere kalarak turnuvaya katılım hakkını zora soktu. 


Messi'nin üç gol atarak Ekvador'u geçtiği 

o son maç olmasa işler çok daha zor hale gelebilirdi. Son hazırlık maçında İspanya'dan 
6 gol yemeleri kadar grubun diğer takımı 
Nijerya ile oynanan dostluk maçını da 4-2 kaybetmeleri Arjantin üzerinde dolaşan kara bulutları koyulaştırdı. Enteresan olan detay ise Sampaoli'nin eleme maçlarında -Peru maçı hariç- vazgeçmediği üçlü savunma fikrini bırakıp kupa öncesi yapılan dostluk maçlarında dörtlü savunmayı denemiş olmasıdır. 

Sampaoli ilk 8 maçın 7'sinde imzası olan 3-5-2 ya da 3-4-2-1 ile takımı sahaya dizerken son iki maçta ise dörtlü savunmaya geçiş 
yaptı. Bu değişimde Nijerya'dan yenen 4 
golün etkisi olduğu aşikar. 3-5-2 oynadığı maçlarda özellikle savunma bloğu ile orta saha arasındaki mesafenin uzaması, hocanın bir dönem çalıştırıp başarılı olduğu Şili'de var olan dinamizmin bu kadro yapısında olmaması Arjantin'in en önemli sorunlarının başında geliyor. Sampaoli kendisini her ne kadar “Bielsa ve Guardiola karışımı” olarak tarif 

etse de ağır basan tarafın Bielsa olduğunu 
rahatlıkla söyleyebiliriz. Bielsa'nın Şili ile 2010 
Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu saha içi strateji ve dizilime benzer şekilde 2015'te Copa America'yı kazandı. “Bu takım benden çok Messi'nin takımı” diyerek Arjantin'i özetleyen Sampaoli'nin sisteminin Messi'ye uygunluğu turnuva başarısını belirleyecektir. 
Arjantin'in en önemli kozu hücum silahları. 
Messi'nin yanı sıra Higuain, Agüero gibi çok önemli santrforlara sahip. Bunlara Di Maria'nın yanı sıra market değeri 100 milyon avro olan Dybala'yı da ekleyebiliriz. Messi'nin Icardi ve Dybala'yı istemediği sıklıkla basına malzeme oldu. Belki de Arjantin'in en önemli sorunu burada yatıyor. Üçlü savunma takımı kanat beklerine tempo kazandırıyor, arkasına bakmadan ileri çıkmasına izin veriyor. Hücumu genişlettiği ölçüde çizgiden ceza sahası çok daha iyi bir şekilde besleniyor. Icardi tarzı bitirici bir santrfor için ideal ortam oluşurken Sampaoli'nin sistemini de muazzam bir şekilde verimli kılıyor. Öte yandan Messi'nin ihtiyacı olan derinde oynayan ve diğerleriyle iletişimi güçlü oyuncu profili. Barcelona'lı yıldızın skorer olması için pas bağlantısı güçlü bir hücum hattı kaçınılmazdır. Özellikle tarihinde ilk kez karşılaşacağı İzlanda'nın derindeki o Muazzam savunmasında gedik açmak için klasik 9 numaradan ziyade hareketli ve pas alışverişi güçlü oyuncu seçimi neredeyse mecburi olacaktır. Agüero'nun sağlık durumu da önemli zira Manchester City'li futbolcunun son süreçte yaşadığı sakatlık diğer seçenekleri de göz önüne getiriyor. 
Sampaoli'nin diğer bir tercihi ise 3-4-2-1. Bu düzende ise santrfor arkası Messi'nin yanında kimin olacağı sorusu da tartışmalar arasında yerini aldı. Messi'nin Dybala'yı istemediği ya da Sampaoli'nin basına karşı sisteme uymakta zorluk yaşıyor diye eleştirdiği oyuncunun kadroya alınmaması dahi konuşulmuş olsa da Rusya uçağındaki yerini aldı. Zaman zaman 

o bölgede Di Maria'yı kullanan Sampaoli'nin 


burada yapacağı seçim fazlasıyla kritik. 
Özetle savunmayı iyileştiren üçlü savunmada ısrar edilmesi kaçınılmaz. Kaleci Romero, Mascherano, Biglia ve Messi ile beşli omurganın dördünü hazır eden Sampaoli için kritik seçim bu omurgaya eklenecek doğru santrfor seçimini olacaktır. Grubun en önemli maçı olarak gözüken Hırvatistan'dan ziyade Arjantin'in kaderini İzlanda ve Nijerya gibi takımlarla oynayacağı maçlar çizecektir. 


HIRVATİSTAN 

D grubunun kağıt üzerinde diğer favorisi ise Hırvatistan. Türkiye'nin de yer aldığı grubu ikinci bitirerek baraj maçı oynama hakkı kazanan Hırvatistan, Dünya Kupası'na katılım hakkını Yunanistan'ı geçerek elde etti. Grubun baş aktörü Arjantin gibi Hırvatistan da eleme performansı nedeniyle teknik adamını değiştirdi. Ante Cacic 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forma giyen deneyimli oyuncu grubu Hırvatistan'ın en önemli kozu. 

Teknik direktör olmadan dahi takımı yönetecek deneyime ve beceriye sahipler. 
Hırvatistan'ın savunma hattını tek 

tek ele aldığınızda ortaya çıkan tablo sorunlu. Beşiktaş'tan tanıdığımız Vida ve Mitrovic'in yanı sıra her ne kadar ikinci yarı performansında iyileşme olsa da Liverpool'da sıkıntılar yaşayan Lovren ile kurulacak tandem problem çıkarmaya müsait. Öte yandan orta saha ve savunma oyuncularının uzun süredir bir arada oynaması uyumu doğuruyor. Bu da gerçekte savunmacıların bireysel performansından daha önemli. Takım savunması iyi olan Hırvatistan bireysel hatalar konusunda olağan şüpheli konumunda. 

Altı çizilmesi gereken nokta ise Hırvat 

oyun düzeninin bekler üzerinden gerçekleşmesi ve 


gitti ve yerine Zlatko 
Dalic geldi. Üstelik eleme maçlarının 


Teknik kapasitesi yüksek oyuncu grubu, topa sahip olma konusunda da takıma büyük avantaj sağlıyor. 


stoperlerin sıklıkla geniş alanda bire bir oynamak 


bitmesine yalnızca 

bir maç kala böyle 

bir değişiklik yaşandı. 
Finlandiya'nın 

90. dakikada gelen beraberlik golü Hırvat 
Futbol Federasyonu'nu harekete geçirdi. 

Yeni teknik adam motivasyonuyla beraber son maçta Ukrayna'yı deplasmanda deviren Hırvatlar baraj vizesi alarak Dünya Kupası'na katılım hakkı kazandı. Tüm bu yaşanan kaosa rağmen grupta ismi Arjantin'in hemen sonrasına yazılıyorsa bunda Hırvat kadrosunun dünya markası yıldızlarının payı büyük. Dejan Lovren, Ivan Rakitic, Luka Modric, Kovacic ve Mandzukic gibi Avrupa'nın dev takımlarında 


Bu güçlü isimlerin yanında belirleyici olan ise beklerin hücuma vereceği destek. Her türlü kenar ortası rakip kalede tehdit unsuru oluşturuyor. 


zorunda kalması. 
Takım savunması yaptığında etkili olması beklenen 

bu hattın tek ayakta yakalandığı her fırsatta sorun yaşaması kaçınılmaz olacaktır. 
Hırvatistan'ın oyun planında çizgiye inmek ve 9 numaraları beslemek önemli yer tutuyor. Merkezde oynayan Mandzukic'i marke etmenin zorluğunun yanı sıra ileri üçlüsünün forvet kökenli olması onları tehlikeli kılıyor. Gerek Kramaric gerekse de Perisic kenarlarda oynamasına rağmen ikinci direk koşuları ve ceza sahasına girişleriyle beraber skor üretme konusunda önemli avantaj sağlıyor. Bu üçlü forvetin üçü de kafa hakimiyetine sahip. Üçü de ceza sahasının her yerinden kaleyi görebilecek beceride, Üçlünün arkasında ise Modric-Rakitic gibi Real Madrid ve Barcelona orta sahalarının beyni olan iki isim bulunuyor. Teknik kapasitesi yüksek oyuncu grubu, topa sahip olma konusunda da takıma büyük avantaj sağlıyor. Bu güçlü isimlerin yanında belirleyici olan ise beklerin hücuma vereceği destek. Her türlü kenar ortası rakip kalede tehdit unsuru oluşturuyor. 
Perisic, Kramaric ve Mandzukic'in yanı sıra milli takımda farklı bir seviyeye ulaşan Nikola Kalinic de durdurulması zor bir oyuncu. 
Hırvatistan hem zor bir gruba düştü hem 

de oyun felsefesi açısından kendisine en 

ters gelecek rakiplerle buluştu. Hırvatistan tarzı oyun sisteminin en önemli panzehri 

üçlü savunma. Arjantin bu açıdan grubun en önemli maçında net favori zira Hırvatların ikinci forvetli oyununa beşli hat iyi bir çözüm olacaktır. Keza derinde savunmayı muazzam bir şekilde gerçekleştiren ve kenar ortalarına karşı müthiş bir duvar ören İzlanda'nın da şansı Hırvatlardan daha fazla. Tarihlerinde ilk defa karşılaşacakları Nijerya ise Hırvatistan'ın 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Fikrim odur ki grubu kim birinci bitirirse bitirsin ikinci İzlanda olacaktır. Rakiplerinin pek çok alanda kura şansızlığının olduğu yerde İzlanda'nın dişine göre takımlarla aynı grupta olduğunu söyleyebiliriz. 


geleceğini belirleyecek. Hırvatistan kağıt üzerinde favori olsa da benim grupta en az şans verdiğim takımların başında geliyor. 


İZLANDA 

İzlanda futbolunda peri masalı devam 

ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performansın ardından Dünya Kupası'na Hırvatistan, Türkiye ve Ukrayna gibi ülkelerin olduğu grubu birinci bitirerek İzlanda futbolunun son dönemde başardıklarının istisna olmadığını kanıtlamış oldu. Bu grubu birinci dahi bitirse artık kimse şaşırmayacağı gibi sürpriz olarak dahi görülmeyebilir. 
Arjantin savunması iyi ama yavaş. 

Nijerya'nın en problemli bölgesi savunması. 
Hırvatistan'ın sorun çıkarmaya en müsait yapısı savunma oyuncularının olası bireysel hataları. İzlanda'nın ise tüm başarısının sırrı savunmasında yatar. Öyle ki alanı kapatarak Messi'yi dahi etkisiz hale getirebilecek nitelikte uyum söz konusu. İzlanda 2017 yılında oynadığı 6 eleme maçının Sini kazanıp 
sadece bir yenilgi alırken bu maçlarda 10 
gol attı ve yalnızca 2 gol yedi. 6 resmi maçın 4'ünde kalesinde gol dahi görmedi. Duran top organizasyonlarında gol yeme oranı düşük olduğu kadar hücumda da duran toplarda muazzam iş çıkarıyorlar. İzlanda için problem her zaman maçta ilk golü yedikten sonra göstereceği reaksiyonda yatıyor. 
Takımın yıldızı hiç şüphe yok ki Everton'a sezon başında Swansea City'den 50 milyon avro bonservis bedeli karşılığı transfer olan Sigurdsson. Özellikle İzlanda'nın etkili duran top organizasyonlarında başrolü oynuyor. 
Sezon sonuna doğru geçirdiği ağır sakatlık sonrası ne şekilde döneceği ise en önemli soru işareti. Öte yandan bu takımın gerçek yıldızı, bu sene Burnley ile harika bir performans ortaya koyan Johann Berg Gudmundsson. 
Üstelik Burnley de Premier Lig'in İzlanda'sı 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konumunda. Benzer şekilde iyi savunma yapıyorlar ve yine benzer şekilde duran top organizasyonları hücumlarının önemli parçası. 
Gudmundsson ise sezonun en istikrarlı performanslarından birini ortaya koydu. 
Hücumda etkili olduğu kadar savunmaya yardımı da muazzam. 

İzlanda'nın bu grupta göstereceği performans turnuvada savunmanın mı yoksa hücumun mu daha önemli olduğu sorusuna cevap da olacaktır. Başka bir ifadeyle İzlanda'nın Nijerya ya da Hırvatistan'a 

gol atması rakiplerin zayıf savunma dörtlüleri nedeniyle çok zor olmayacaktır belki ama bu takımların İzlanda'ya karşı hücum performansı büyük bir soru işareti barındırıyor. Fikrim odur ki grubu kim birinci bitirirse bitirsin ikinci İzlanda olacaktır. 
Rakiplerinin pek çok alanda kura şansızlığının olduğu yerde İzlanda'nın dişine göre 


takımlarla aynı grupta olduğunu söyleyebiliriz. 


NİJERYA 

Takımın başında Alman Gernot Rohr bulunuyor. Almanya'nın yanı sıra Fransa ve İsviçre'de takım çalıştırmış, öncesinde Gabon, Burkino Faso gibi milli takımları yönetmiş Alman teknik adam 2016 yılından bu yana 


Nijerya'nın başında 13 maça çıktı. Maç başına 2 
puan ortalamasını tutturmayı başardı. Genelde 


4-4-2 dizilimi ile takımı sahaya çıkarmasına karşın geçtiğimiz günlerde Arjantin'e karşı oynadığı ve 4-2 kazandığı dostluk maçında 3-5-2 ile sahaya çıktı. Son günlerde Avrupa futbolunda ve özellikle İngiltere'de üçlü savunma oynayan takımların karşısında rakiplerin en azından o maç özelinde üçlü oynaması artık bir trend haline geldi. Bu dizilimle Arjantin'e dört gollü galibiyet ile gözdağı veren Gernot Rohr'un Nijerya'sı grubun sürpriz yapmaya en müsait takımı. 


Kadroda ülkemizden tanıdığımız Kasımpaşa'da 


3) 


oynayan Omeruo, Bursaspor'da oynayan Ekong ve Trabzonspor'dan tanıdığımız Onazi'nin yanı sıra Premier Lig'de yıldızlaşan NDidi, IWwobi ve Iheanacho gibi isimler bulunuyor. Sadece buraya bakarak savunma hattının ne kadar sıkıntılı olduğunu görebiliriz. 
Geri dörtlüde oynayan oyuncuların hiçbirisi üst seviye değil. Oysa önlerinde top kapma canavarı NDidi ile beraber Onazi ve deneyimli Obi Mikel bulunuyor. 

Nijerya'yı tehlikeli kılan unsur ise Iheanacho ve İwobi gibi Premier Lig'de kendisini ispat etmiş yetenekli hücumcuları. Üstelik Iwobi 22, Iheanacho 21 ve sağ kenarda oynayan Moses Simon 22 yaşında. Hareketli, dinamik ve skorer hücumcuları durdurmak hiçbir takım için kolay olmayacaktır. 


o 


-“ KAHRAMANI 
“-PICKLES oo! 


Da .., 


| ; > 

. İngiltere'de düzenlenen 1966 Dünya Kupası öncesi, 

e 20 Mart 1966'da, kupa Westminster'da cam bölmede 

“ sergilendiği yerden çalınmıştı. Tüm dünya bu haberle çalkalanırken, adının Jackson olduğunu söyleyen biri, Futbol Federasyonu Başkanı Joe Mears'ı aradı ve şöyle dedi: “Yarın Stamford Bridge'e bir paket gelecek!” Ertesi gün kupadan bir parça ve 15 bin sterlin fidye talep ettiklerini yazan not bulundu. Buluşma yerine gelen polisi gören Jackson, gerçek ismiyle Edward Betchley, kaçmaya çalıştı ama yakalandı. Polis, Betchley'i sorgularken, bir pazar akşamı, David Corbett, köpeği 

” Pickles'ı yürüyüşe çıkarttı. Pickles, park edilmiş bir 

arabaya doğru koştu, ön tekerleğin yanındaki gazeteye sarılmış bir paketi çekmeye çalışıyordu. Corbett paketi açtı, Almanya, Uruguay ve Brezilya yazılarını gördü ve hemen anladı. Pickles, kayıp kupayı bulmuştu. Bu, 

İngiltere'nin kazandığı tek Dünya Kupası olacaktı. 
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HAYALLER VE 


BURADAN KOSTA RİKA ULUSAL 
RADYOSUNA TELEFONLA 
BAĞLANIP “GERÇEKLER” 
ÜZERİNE BİR DEMEÇ VERMEK İSTEMİYORUM, AKSİNE 
HAYALLERİNE AYAK UYDURMAYI 
TERCİH EDİYORUM: KOSTA RİKA 
FİNAL ŞANSINI ELİNDE TUTUYOR, 
GEÇEN DÜNYA KUPASI'NDA 
ŞANSSIZ BİR ŞEKİLDE ELENDİLER 
AMA BU DEFA NEDEN OLMASIN... 


DİDEM DİLMEN 


BREZİLYA 

Dünya Kupası, yazar için, 1994 finalidir, Brezilya-İtalya'dır, kaçan o “meşhur” penaltıdır. 

135 yaşındaki bir kız çocuğuna futbolu severek 
ve takip ederek oyunculardan, takımlardan, puan veya puanlardan çok daha fazlasını öğrenebileceğini gösteren, bir hayat dersinin bu oyunda saklı olduğunu fark ettiren ve aslında 

o kızın sonraki hayatını değiştiren o gündür. 

İşte bu nedenle Brezilya ve İtalya denince akan sular durur... İtalya'nın yokluğunda Brezilya'yı tutacağım anlaşılmasın, ben “tek ve gerçek Ronaldo” oynarken bile Brezilya'yı tutmadım çünkü karşısında nedense hep daha 

büyük bir kalp ağrısı olurdu: 1998'de 

Zidane, 2002'de bizim güzel çocuklar, 

2006'da yine Zidane... Sanırım sadece 

2014'te Almanya'dan 7 tane yedikleri o 

maçta “mazlumun yanında olmak” fikriyle Panzerlerin her golünde üzülmüş, sonra 

da “mazlum mu, Brezilya mı? Kendine gel kızım!” deyip öyle üzerimden atmıştım o garip mağlubiyet halini... 

Brezilya'nın Dünya Kupası hikayesini anlatmaya kalksam tüm turnuvanın tarihini yazmam gerekir çünkü tüm turnuvalarda yer almış tek ülke Brezilya; 1930'dan bu yana düzenlenen 

21. Dünya Kupası organizasyonunda da var, 5 
kez şampiyonluk yaşadı ve en başarılı ülke... 
Almanlar, Hollandalılar ve komşusu Arjantin ile birlikte turnuvanın en büyük yıldızlarını da onlar çıkarttılar. Pele, Ronaldo, Ronaldinho diye bir liste var ki önlü arkalı A4... Neymar? 

O meseleye sonra gelelim... 


Brezilya, Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı, 


bu bir tespit değil bilgi cümlesi. Peki ya 2018? 
En son 2002'de Japonya-Güney Kore'de kupaya 


GERÇEKLER 


uzandıklarından beri her turnuvaya “favori” sıfatıyla gelip kendi ülkesinde Almanlar tarafından tarumar ve perişan edilen Brezilya bir umut mu? 
Dünya Kupası gruplarının dergi toplantısında ekip arasında paylaşılması sırasında eğer Almanya bana düşmüş olsaydı planım şuydu: “BAŞLIK: Almanya. Şampiyon olur! BAŞLIK: Meksika...” Brezilya için aynı fikri uygulamak mümkün değil. Öte yandan CIES (Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi) 2018 Dünya Kupası'nda yer alacak takımların turnuvayı 
kazanma olasılıklarını ölçtü ve Brezilya'yı 89 
puan ile ikinci sıraya koydu. İlk sıra 100 tam puanla İspanya, Fransa 84 puanla üçüncü ve Almanya (sıkı durun) 82 puanla dördüncü... 
Brezilya'nın şansının bu kadar yüksek gösterilmesi elbette tartışma konusu. 2002'deki efsanevi kadrosundan bu yana Brezilya'da taşlar mı yerine oturmuyor, nesiller mi artık 

o formanın mertebesine ulaşacak futbolcular yetiştirmiyor? İki sorunun da cevabı evet muhtemelen... Ya Neymar? Yetenekse yetenek, karizmaysa karizma, transfer rekoruysa en alasından... Çevresindeki oyuncular mı yetersiz? 
İşte buna kocaman bir hayır! Çok eskiye gitmeyin; 2014'te David Luiz'in, Oscar'ın, Fernandinho'nun gerektiğinde takımı nasıl sırtladıklarını izledik. 
“Peki nedir mesele?” sorusuna en mantıklı yanıtlardan biri, Fitbol Dergi'nin Mart 2017 tarihli 


19. sayısında yayınladığımız, Osman Bulugil adlı okuyucumuzdan gelen yazıdaydı. Şöyle alıntılayayım: “Hem altyapı yoluyla hem 

de genç takımlardan oyun karakteri henüz oturmadan İtalya, Almanya, Fransa, İspanya, Almanya ve İngiltere'ye transfer olan genç yeteneklerin futbol gelişimleri daha mekanik eviriliyor. (...) Sahada topla Brezilyalı gibi oynayan tek futbolcu Neymar... Orta saha ve forvet hattının analizine baktığımızda sanki sahada bir Avrupa takımı izliyoruz. 
(.) Almanya 
maçındaki 7 
gollü hezimette yenilgi sadece 
Brezilya'ya ait 


değil. Sahada , i : i mi Robinho vs. Bu Tite'nin Corinthians Avrupalılaşmış döneminde de uyguladığı Brezilya bir sistemdi. 
takımıydı. Çünkü 

e 00 4 
Almanların 


karşısında, onlara 

benzemeye çalışan, kompakt ve boş alan bırakmamaya özen gösteren bir Brezilya vardı. 
Almanlar aslında kendi prototiplerini yendiler.” 
Bu tespitin doğruluğunu teyit edebileceğimiz bir turnuva bizi bekliyor. 

Elbette aramızdaki Brezilya sempatizanlarının 
“Bu takım ev sahibi Rusya'nın ardından 2018 
Dünya Kupası'na gitmeyi garantileyen ilk ülke, alo!” dediklerini tahmin edebiliyorum. Lütfen dostlar, ben Brezilya kazanamaz demedim. 
Diyemem de... Çünkü “Tite faktörü” olarak hayatımıza yeni bir kavram dahil olabilir bu turnuvada... İşin esprisi bir tarafa, Tite'nin 
Corinthians'ın başında olduğu iki dönemde 2 
kez Brezilya Ligi, 1 kez Libertadores ve 1 kez de FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu elde etmesi diğer tarafa... Kupaların ötesinde ise Tite'nin futbol aklına ayrıca bir paragraf açmak gerek. Çünkü Brezilya'nın an itibarıyla var olduğunu öne sürdüğümüz sorunlarını 

bu adam çözebilir. Bakın eleme grubundaki Ekvador maçından önce ne yapmış, kendisi anlatsın: “Oyuncularımla beraber oturup basketbol maçı izledik. NBA Finalleri'nde Cleveland ile Golden State oynuyordu. 
Oyuncularıma LeBron'a odaklanmalarını söyledim, takımın en büyük yıldızına... LeBron topu Kyrie Irving'e paslıyordu, sonra pota altına gidip rebond alıyordu, aldığı topla 

şut çekmiyordu, Kyrie Irving'e veriyordu. 
Oyuncularıma şöyle söyledim: İşte bize lazım olan şey bu, herkes birlikte mücadele edecek, yıldızlar da...” 

Tite saha içinde yıldız futbolcuya inanmaz ama yıldızı varsa onu da en iyi şekilde kullanır. 
Nasıl mı? Kullanmayarak! “Kolektif oyun bireyi güçlendirir. Top Neymar'a geldiğinde rakip onu marke eder ve bir yerlerde boşluk oluşur. 
Biz de Neymar'ı bir köşeye gönderiyoruz, orada rakip savunmanın onunla uğraşması sırasında takımımıza yer açıyoruz” diyor Tite. 


Brezilya'nın Tite döneminin ilk günü Neymar kaptanlıktan ayrıldığını açıkladı ve o gün bugündür bir kaptan olmadı, hemen her maça farklı bir oyuncu pazubandı takarak çıktı: Thiago Silva, Marcelo, Filipe Luis, Fernandinho, Renato Augusto, Coutinho, Neymar, Paulinho, 


Son örnek: Brezilya'nın Tite döneminin ilk günü Neymar kaptanlıktan ayrıldığını açıkladı ve o gün bugündür bir kaptan olmadı, hemen her maça farklı bir oyuncu pazubandı takarak çıktı: Thiago Silva, Marcelo, Filipe Luis, Fernandinho, Renato Augusto, Coutinho, Neymar, Paulinho, Robinho vs. Bu Tite'nin Corinthians döneminde de uyguladığı bir sistemdi. Diyor ki patron, 
“Bunu sevimli görünmek için yapmıyorum. Liderlik farklı özelliklerin bir 

araya gelmesinden 

oluşur; davranışlarınızla, taktik bilginizle, iletişim becerinizle lider olursunuz ve her oyuncuda bu özellikler belirli seviyede vardır. Ben futbolcularımın hepsinde bunların en 

üst seviyede olmasını istiyorum ve bunu ancak onlara liderlik görevi vererek başarabilirim.” 
Brezilya'nın 2018 Dünya 
Kupası sırasında da aynı uygulamaya devam edip etmeyeceği merak konusu, kimi Brezilyalı kaynaklara göre, Tite'nin maç sırasında kenara çağırıp direktifler vermek için başvurduğu iki isim, Miranda ve Renato Augusto iki önemli aday... 

Brezilya, 2018 Dünya Kupası'nı kazanır mı? 
Bu soruya ancak kişisel bir cevap verebilirim; futbolun büyük turnuvalarını kazanmanın yolu artık en büyük yıldıza sahip olmaktan değil en iyi “takım” olmaktan geçiyor inancındayım ve bu Dünya Kupası'nı “takım” kazanacaktır. 
Sanırım Tite ile Brezilya'nın gerçekten bir şansı var! 


İSVİÇRE 

Avrupa'nın hiç bitmeyen birbirini yeme hali nedeniyle her 10 yılda bir kaçacak ülke arayan insanların 3 durağından biri İsviçre olmuştu. 
Sonrasında Avrupa Birliği, ortak para birimi, 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dolaşım hakkı derken kavga etmek yerine ekmek peşine düşen ve eski kıtada yer değiştirmeye başlayanların ilk duraklarından biri “refah ülkesi” İsviçre oldu. Afrika ve batı Asya'nın tükenmek bilmeyen savaşlarından kaçanların sığınağı da yine İsviçre'ydi. Bugün her 4 İsviçre vatandaşından biri göçmen 

ve İsviçre'yi vatan bilmiş 72 milletten insanın milli takımı, ülkenin bir yansıması... 
Avrupa'nın genelinde fazlasıyla vücut bulan ırkçılık gerçeğini düşününce, İsviçre'nin milli takım kadrosu için “ülke insanının bakış açısı nasıl?” sorusu akla geliyor. Referans olarak, “Swiss Watching” adlı kitabın yazarı Diccon Bewes'in değerlendirmesini alabiliriz: “Her ülkede aşırı sağcılar ve aşırı solcular en fazla sesi çıkarttığından onların tepkileri duyulur ancak asıl çoğunluk sessizdir, İsviçre'de de durum böyle...” 

İsviçre'nin çok milletli haline ulusal ligde oynayan oyuncu sayısının azlığını da ekleyebiliriz ama yetmez, bunun bir ulusal futbol politikası sonucu olduğunun altını çizmek durumundayız. İsviçre yetiştirip satmak üzerine bir markadır, sadece bilinirliği yoktur. Bugün Avrupa'da top koşturan eski Yugoslavya ve Afrika kökenli oyuncuların önemli bir oranının altyapısı ve sıçrama noktası İsviçre'dir. Bunu da sadece ülkesindeki gençleri yetiştirerek yapmazlar, Salah'ı Mısır'da bulan ve Chelsea'ye satan Basel, İsviçre'nin futbol politikasının uygulayıcısıdır. 

Öte yandan bu çok ulusluluk ve global futbol politikası milli takım boyutunda işe yarıyor mu? 10 kez katıldığı turnuvada sadece 3 defa 
ilk 8 takım arasına girebildiler. Hepsi de ilk 3 
katılımdaydı. Sonrasında ise gruptan çıktıkları yerde kaldılar. Otoritelerin tahmini, “gruptaki 
2 maç sonunda elenmiş de olabilirler, 
gruptan da çıkabilirler” şeklinde yani bir tahminden bahsedemeyiz... Bunun asıl nedeni, son yıllarda hatırı sayılır bir başarısı olmayan İsviçre'nin grup eleme aşamasında son Avrupa Şampiyonu Portekiz'e kafa tutması. Özetlersek, gruplarda son maça 9'da 
9 galibiyet ile geldiler, ilk maçta yendikleri 
Portekiz'e son maçta 2-0 kaybettiler. 27'şer puanlı iki takımdan averaj farkıyla Portekiz 

ilk sırayı aldı. İsviçre, Kuzey İrlanda'yı playofflarda geçerek Rusya uçağına bindi. Yani paralel evrenlerden birinde İsviçre o son maçı da kazanmış olabilir ve o evrende Portekiz'e play-off'ta kim bilir kim çıktı... 

FIFA sıralamasında 6. durumda bulunan 

ve son eleme grubu performansıyla İsviçre tahmin edilemez, ne de olsa bu performans da beklenmiyordu. Ülke medyasında “Kosta Rika ve Sırbistan'ı geçeriz, son 16 turunda Almanya ile karşılaşırız” görüşü yer almış. “Almanya'yı da yeneriz biz” dememişler neyse ki çünkü İsviçre medyası biraz sabıkalı... 2010'da 

UT7 Dünya Kupası'nı kazandıklarında, ilk 

kez katılmayı başardıkları turnuvadan şampiyon dönen takımı “Roger Federer'in ilk Wimbledon zaferi” manşeti ile karşılayan da aynı İsviçre medyası... Aradan geçen yılların ardından o jenerasyondan Seferovic, Ricardo Rodriguez ve Granit Xhaka ile Dünya 
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25 kişilik kadrosunun çoğunluğu ABD'de 
forma giyen, kalanları ise Avrupa'da orta-alt 


sıralardaki takımlara dağılmış, öte yandan tek yıldızı Real Madrid'in kalesini koruyan Keylor Navas olan Kosta Rika'dan ne kadar 


beklentimiz olabilir? 


Kupasv'na gidiyorlar ama İsviçre Milli Takımı bir Roger Federer olmadı. Teşbihte hata olurmuş meğer... 

2011-2012 sezonunda 22 maç Samsunspor'un teknik direktörlüğünü yapan Vladimir Petkovic'in, ulusal basındaki iyi dilekleri gerçeğe çevirebilmesi için elinde yeterli malzeme olup olmadığı da bir başka soru. 
Lichsteiner, Ricardo Rodriguez, Granit Xhaka ve Haris Seferovic'le nasıl bir futbol oynanır az çok hepimiz bir fikir üretebiliriz. Peki ya plan işlemezse? 


KOSTA RİKA 

Brezilya'daki 2014 Dünya Kupası'nda, Hollanda teknik direktörü Louis Van Gaal, Kosta Rika karşılaşmasının penaltılara gitmesine saniyeler kala Jasper Cillessen'in yerine Tim Krul'u 
oyuna alıp kaleci değişikliği yapıyor, Krul 2 
penaltı kurtararak tarihin en unutulmaz penaltı performanslarından birine imza atıyor. O Kosta Rika ki 201teki turnuvanın (90 dakikalık 


maç süresi baz alındığında) 3 namağlup takımından biriydi. Üstüne üstlük Uruguay, İngiltere ve İtalya'nın yer aldığı “ölüm grubu”ndan çıkmış ve çeyrek finalde ancak penaltılarla Hollanda'ya elenmişti. 

2018'e takımın teknik direktörlük koltuğunda giden Oscar Ramirez'in forma giydiği 1990'da, ilk katıldıkları turnuvada, son 16'ya kalmışlardı. 
2002 Dünya Kupası'nda aynı grupta mücadele 
ederken 1-1 berabere kaldığımız ve averaj ile biz yolumuza devam ederken evine dönmek zorunda kalan Kosta Rika, 2006'ya da grupta veda etmişti. 

253 kişilik kadrosunun çoğunluğu ABD'de 
forma giyen, kalanları ise Avrupa'da orta-alt sıralardaki takımlara dağılmış, öte yandan 

tek yıldızı Real Madrid'in kalesini koruyan Keylor Navas olan Kosta Rika'dan ne kadar beklentimiz olabilir? 

Orta Amerika'nın bu küçük ülkesinin, tarihinin beşinci Dünya Kupası katılımında, ulusal medya tarafından “Kosta Rika şampiyon olur mu?” başlığı ile uğurlanması, 


“büyük beklentilerle” arkalarından su dökerek yolcu edilmeleri, ülkedeki bankaların Rusya'daki Dünya Kupası maçlarına gitmek isteyenler için özel kredi uygulaması yapması vs. elbette hepsi 2014”teki o inanılmaz hikayeye dayanıyor. Buradan Kosta Rika ulusal radyosuna telefonla bağlanıp “gerçekler” üzerine bir demeç vermek istemiyorum, aksine hayallerine ayak uydurmayı tercih ediyorum: Kosta Rika final şansını elinde tutuyor, geçen Dünya Kupası'nda şanssız bir şekilde elendiler ama bu defa neden olmasın... 


SIRBİSTAN 

Her ne kadar UEFA ve FIFA tarafından Yugoslavya'nın futbol tarihindeki mirasçısı kabul edilse de bu durum yalnızca kağıt üzerinde geçerli. 2007 yılında Karadağ'ın 

da bağımsızlığını ilan etmesiyle yalnız 

kalan Sırbistan, 2010'da katıldığı son Dünya Kupası'ndan bu yana aslında çok da fazla 

yol kat edememişti. Lazio'nun yükselen yıldızı, İspanya doğumlu 23 yaşındaki Sergej Milinkovic-Savi©'in kadroya girememesi üzerine patlak veren kriz, eleme gruplarından lider çıkmalarına rağmen teknik direktör Slavoljub Muslin'in görevine son verilmesine kadar gitti. Mladen Krstaji© in tam da turnuva öncesinde dümene geçmesi, kadro ve taktik seçimlerini sürekli değiştiriyor olması, “Sırbistan'ı deney faresine çevirdi” yorumlarına neden oldu. Sırbistan'daki değişim o kadar uzun boylu oldu ki uzun yıllar boyunca kaptanlık pazubandı taşıyan Branislav Ivanovic yerine Aleksandar Kolarov'un takımın liderliğine getirildiği açıklandı. Uzun lafın kısası, Sırbistan kaoslarla Rusya yolunu tuttu. Ülkenin ruh hali “karamsar bir iyimserlik hakim” olarak tarif ediliyor, tercümesini “en azından geleceğimizi kurtardık” diye yapabiliriz. 

Öte yandan ellerinde var olan kadronun 

da gücünün bu gruptaki takımlara yetme ihtimali az. Gruplarda gösterdikleri tek mağlubiyetli performansı da sürekli değişen hazırlık maçlarını da referans alamadığımız Sırbistan için tahmin yürütmek mümkün değil. 
Rakiplerinin de analiz etmekte zorlanması olasıysa eğer şaşırtıcı sonuçlar görebilir miyiz? 
Sanırım bu satırların yazarı Sırplardan bile iyimser, Dünya Kupası heyecanına verin... 
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FUTBOLU KİM 
DAHA ÇOK 
SEVİYOR? 


GÜNÜMÜZDE UZMANLAR 21 
GÜNDE ALIŞKANLIKLARIMIZDAN KURTULABİLECEĞİMİZİ İDDİA EDEDURSUNLAR. BU ÜLKELERİN 
TARİHTE YAŞADIĞI TECRÜBEDEN 
EKSİK KALMIŞ OLMAK BU 
PENCEREDEN BAKMAMA 

ENGEL OLAMADI. İTALYA'YI DEVİRENLERİN VE İTALYANLARIN DEVİRDİĞİ TAKIMIN AYNI GRUBA 
DÜŞMESİ TESADÜF DEĞİL 
ELBETTE. BU YAZI YAZILIRKEN 
ARKADA GELMİŞ GEÇMİŞ EN 

İYİ DÜNYA KUPASI ŞARKISI 
“UN'ESTATE ITALIANA” (İTALYA'DA 
BİR YAZ GECESİ) ÇALIYORDU. 
SADECE BUNUN İÇİN BİLE DEĞER 
BU TATLI TESADÜF! 


ELİF BEKFELAVİ 


ALMANYA 

Yazar 2016 Avrupa Şampiyonası'ndan dönerken aklından tam da şunlar geçiyordu: “Avrupa Şampiyonası'nda bu kadar anı ve bilgi topladıysam, bu öğrendiklerimi temel kabul edip yapacağım okumalarla Dünya Kupası'ndan dönerken bir kitap inşa edecek görgüye sahip olurum. O sebeple iki yıl boyunca yapacağım harcamaların belli bir bölümünü ayırıp bir hayalin daha peşinden koşmak için biriktireyim.” Bu düşüncenin üzerinden 2 yıl geçti. Şimdi bu yazıyı yazarken koca bir sezonun kavgacı yorgunluğuna avro/TL - dolar/TL paritesinin ağırlığı 

ekleniyor. Komşudaki Dünya Kupası'nı yerinde izleyemeyecek olmanın burukluğunu yaşıyorum. 
Karşımda bilgisayar, gözümün ucuyla ekonomi haberlerini takip ediyorum. Sahi iyi bir ekonomist olamayacağına daha üniversitenin ikinci yılında karar verip diploma tarihine kadar dişini sıkan ben acaba Rusya sokaklarında etrafımın çevrili olacağı Kiril Alfabesi tabelalarına bakarken aynı duyguyu mu hissedecektim? Kim bilir? Gruptaki tüm takımlar en az 1 kere evinde Dünya Kupası heyecanı yaşamış takımlar. Yazıyı okurken bir de bu gözle bakmanızı rica ediyorum. 


Almanya'nın içinde bulunduğu her grup ölüm grubunun ensesindedir. Bunu bir “Alamancı” olduğum için söylemiyorum. Size daha önce defalarca paylaştığım “Dördüncü Yıldız” kitabını öneriyorum. 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü bir sınav sisteminde yoğrulan zihnim kitabı okurken “vay be yanlıştan doğru doğuran sistemler varmış” diyen dilime direniyordu! Çünkü bizde sınavlar 120 dakikaydı, onlarda ömür boyu. 
Çünkü gitti mi dört yanlışla bir doğru bir daha geri gelemezdi, unut gitsindi. Onlarda yanlışlar da doğrular kadar değerli ve önemliydi. Bu liste uzar arkadaş! Bu dergiyi yıllar sonra eline alan bir okuyucu bugünleri hatırlarken hafızasını 
duygularına yoğunlaştırsın istiyorum. 1974 
Almanya Dünya Kupası ülkenin savaş sonrası ekonomik ve sosyal büyümesinin en yüksek noktasına ulaştığı bugünkü Almanya'nın 
temellerinin atıldığı döneme denk gelir. 30 

yıl sonra 200 da sosyal medyanın dünyayı değiştirmesinden önceki son Dünya Kupası yine Almanya ev sahipliğinde gerçekleşmişti. 
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Almanya'nın organizasyon yeteneğini dünyaya bir kez daha kanıtladığı, kupadan kazandığı tüm parayı kadın ve çocuk futboluna aktararak bugünkü büyük başarıların temelini atmasına yardımcı olan turnuvadır. 

2018 Rusya Dünya Kupası'na gelirken Löw 

ve ekibi, elemelerde 10'da 10 yapan ilk 

takım değil. 2010'da İspanya da aynı şekilde katılmıştı. Geçen ay kadro açıklandığında 

3 eksik göze çarptı hemen; Lahm, Wagner 

ve Götze! Wagner milli takımdan emekli oldu, Lahm da emekli oldu ancak onu turnuva boyunca ZDF kanalında yorumculuk yaparken izleyebilirsiniz. Götze ise bu sezonki performansıyla Löw'ün gözüne giremedi, küskün kendisi! Almanya tarihinin en iyi kalecileri içerisinde yer alan Manuel Neuer kadroda ancak durumu belirsiz. Tıpkı Reus gibi. Löw kadroyu açıkladığı basın toplantısında ona yöneltilen sorulara Reus'un mutlaka turnuvada oynayacağını, gelişimini takip ettiğini ve Reus'un da kendine çok güvendiğini söylüyor. Takımının önceki turnuvalarda en çok güvendiği isim Neuer'in defansa etkisi tartışılmaz. Uzun zamandır sakatlığı ve iyileşme süreci birlikte (!) devam ediyor. Kişisel fikrim Neuer turnuvada kadroda olsa bile sahada olmayacak. Kulübeden desteğini ve varlığını hissettirecek. Milli takımın kaleci antrenörlerinin görevlerini yerine getirdiklerine eminim ancak Alman kalesini koruyacak oyuncunun psikolojik okumasını ve hocalara çevirisini Neuer üstlenecek. Bir de bu denli önemli bir oyuncuyu ne fiziksel olarak ne de mental olarak kaybetmek istemiyor Almanya. 

Yoksa bu turnuvada kaleyi koruyacak olanın Barcelona'lı oyuncu Ter Stegen olacağını biliyoruz. Almanya toplamda 21 Dünya Kupası'ndan 18ine katılmış, takım olmayı, taktik ve teknik konularda üstün olmayı, turnuva baskısını yönetmeyi, turnuva geleneği göreneği bilen bir takım. Kısacası hücrelerinde turnuva psikolojisi kayıtlı. 
Ancak bu sene belki de en büyük zaafları gerçek bir “sol bek”! 

Alman Futbol Federasyonu turnuvanın sonunu beklemeden teknik direktörüyle olan sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı. 
Hoca Alman Milli Takımı'nın başında 160 
maça çıkarken Almanya tarihinde hiçbir milli takım hocasının gerçekleştiremediğini 


gerçekleştirerek 106'sını kazanmış. 


MEKSİKA 

Henüz 2018 elemelerinin gerçekleştiği Eylül 2017'de Rusya biletini cebine koyan 5. ülke Meksika'ydı. Meksika bu yıl 16. kez ülkesini Dünya Kupası'nda temsil edecek. El Trio için kaynaklarda “fiesta ve tekiladan daha iyi şeyler yapabildikleri” yazıyor. Takımın en güvendiği isim Javier 
Chicharito Hernandez hem Bundesliga'nın hem de Premier Lig'in tanıdığı bir isim. 
Chicharito, ortalama olarak ülkesi için çıktığı her maçın ikisinde bir gol atıyor. 
Meksika F grubunda 
Almanya'nın ardından turnuvaya 16. kez katılarak ikinci sırayı alıyor. Ancak buna rağmen kupayı ülkelerine hiç götürememişler. Takımın bir diğer umudu 22 yaşındaki PSW'li oyuncu Hirving Lozano. Kaleci Guillermo Ochoa “denemelerin sonuna geldik, takım olarak nasıl oynayacağımıza odaklanmamız gerekiyor” çıkışıyla aslında takımın kendi içinde yaşadığı iniş çıkışları, bilinçaltını ortaya koyuyor. Copa America çeyrek finallerinde Şili'ye 7-0 mağlup olduktan sonra geçen yıl Konfederasyon Kupası'nda Almanya karşısında aldıkları 4-T'lik yenilgi takımın dengesini bozmuş olsa da 

bu bölümün başında belirttiğim gibi Rusya vizesini cebine erken koydu Meksika. 

Ev sahipliğine gelince; 1970'te okyanus ötesinin en güçlü ikinci ülkesi olan Meksika, Dünya Kupası'na ilk defa ev sahipliği yapmıştı. Turnuvada Almanya en iyi 


Kaleci Guillermo Ochoa 
“denemelerin sonuna geldik, takım olarak nasıl oynayacağımıza odaklanmamız gerekiyor” 
çıkışıyla aslında takımın kendi içinde yaşadığı iniş çıkışları, bilinçaltını ortaya koyuyor. 


kadrolarından birine sahip olmasına, hatta Gerd Müller'in turnuva sonunda 10 golle 

gol kralı olmasına rağmen kupaya sahip olamadı. İtalya ve Brezilya'nın mükemmel kadroları finalde karşı karşıya geldiğinde 

iki kıtada da nefesler ekran karşısında tutulmuştu. Dünyada renkli yayıncılığın 

ilk defa kullanıldığı kupaydı 1970 Meksika. 
Almanya kupayı alamamıştı ancak Avrupa'da en çok renkli TV sahibi yine Almanya'daydı. 
1986'ya gelindiğindeyse dünya Maradona efsanesiyle tanıştı. 
Adeta Meksika 86'nın kralıydı. Neredeyse tüm Dünya Kupası hikayesi onun üzerine kurulmuş gibiydi. 
Finalde Arjantin 
Almanya'yı maçın bitimine 6 dakika kala Burruchaga'nın attığı golle devirerek kupanın sahibi olmuştu. 
Tarihler 19 Eylül 1985'i gösterdiğinde Meksika'da meydana gelen depremde binlerce kişi hayatını kaybetmişti. FIFA'nın hemen 1 yıl sonra yapılacak Dünya Kupası organizasyonunu ülkeden çekmemesi büyük bir jestti. Dünyada az ülkeye nasip olmuş ikinci ev sahipliği ve bu kadar turnuvaya tecrübesine rağmen kupaya sahip olamayan Meksika 

bu sefer grubun üst sıralarında yer alır mı dersiniz? 


İSVEÇ 

F grubundaki ülkeler arasında Dünya Kupası'nı ilk kez ülkesinde gerçekleştiren ülke 1958'de İsveç. O dönem sosyal ve iktisadi olarak Avrupa ve dünyada büyüdüğü dönem. 
İsveç Milli Takımı'nın en büyük başarılarını sağladığı zamanların 1940'ların sonu ve 1950'ler olması sosyal ve iktisadi gücüyle aynı döneme denk gelmesi tesadüf olamaz. 
Toplumların dinamiklerinin birbirlerini beslediği dönemlerde ülke dengeyle kuvvetlice büyür. 1958'de evinde 17 yaşında Pele'nin yaratılışına şahit İsveç aynı turnuvayı ikinci bitirmişti. Garrincha'yı unutmayalım. 
Brezilya, İsveç'i 5-2 yendiği maçta kupayı farklı bir kıtada kazanan ilk takım olmuştu... 
Almanya ve İsveç, Dünya Kupalarında ilk defa karşı karşıya gelmiyorlar. Tarihleri 1934'ü gösterdiğinde 12.000 izleyicinin karşısında sahaya çıkan takımlar Alman Milli Takımı oyuncusu Hohmanr'ın 3 dakika 
ara ile attığı iki golle öne geçmiş, son 10 
dakikanın içinde yediği 1 gole rağmen Alman Milli Takımı'nın ilk yarı final vizesini alması tarihlere not düşülmüştür. 2006'ya gelindiğinde bu defa 66.000 kişi önünde Podolski'nin golleriyle çeyrek final biletini almışlardı. Tarihler 2018'i gösterdiğindeyse bu iki takım çok daha erken, gruplarda karşı karşıya gelecekler. İsveçli ekibin Almanların yapamadığı bir şeyi yaptığını belirtelim; İtalyanların canını yakmak! İtalya en son 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İsveç Milli Takımı teknik direktörü Janne Andersson yaptığı açıklamalarda “Almanya gerçek bir rakip, oyun içinde değişikliğe gidilmesi gerektiğinde hem oyuncu hem taktik anlamda değişikliğe gidebiliyorlar ve oyun aksamadan devam ediyor” diyor. Haklı! 


1958'de Dünya Kupası'na katılamamıştı. 
İsveç Milli Takımı teknik direktörü Janne 


yapılan kutlamaları hatırlıyorum. Her yer Tae-yong değil genel olarak Kore sürprizleri kırmızı formalı insanlarla doluydu ve iddia seven bir ülke diyor otoriteler. 15 yıl önce 


Andersson yaptığı açıklamalarda “Almanya ediyorum turnuvanın en güzel maçıydı” yarı finalde Almanya'ya kaybedip 4. oldular gerçek bir rakip, oyun içinde değişikliğe diyor eski Swansea ev sahibi oldukları gidilmesi gerektiğinde hem oyuncu hem City oyuncusu kupada. Asya'da taktik anlamda değişikliğe gidebiliyorlar ve Ki Sung-yueng. ği N başka hiçbir ülke Kore oyun aksamadan devam ediyor” diyor. Haklı! 2017'de Alman Taraftarlar son 16'yı kabullenmiş kadar katılamadı bu Son Avrupa Şampiyonası'nda orta saha teknik adam Uli durumdalar. Takımın durumunun © turnuvaya; 10 kez hizasına yakın bir yerde İbra'nın oyunculara Stielike görevinden O farkındalar. Ancak yine de 100.500 katıldılar. Premier oyun içinde nasıl taktik verdiğini görmüştüm. gönderildikten adet bilet satın alarak en büyük Lig takımlarından 


Ibra ne söylerse kadabra öyle oluyordu. Bu sonra takımın başına (O SÜTprizi Koreli taraftarlar yapıyor ( Tottenham'lı turnuvada bildiğiniz gibi Ibra yok. Bakalım geçen Shin Tae- olabilir. Kore Başkonsolosu bu oyuncularından Son Janne Andersson kadabra dediğinde sahaya yong'a doğunun sayının arttığının da altını çiziyor. Heung-min'i en efektif neler yansıyacak? Ancak hoca takımına Jose Mourinho'su İki başkent arası uçuş mesafesi kullandıkları sistem yine de güveniyor. “İyi bir takımız ve birlikte deniyor! Hoca taktik 6606 km yani 8.5 saat! 4-4-2. Almanya'nın çok çalışıyoruz. Grubumuz Zorlu olsa da sürprizleri seviyor, 3 z FC Augsburg elimizden geleni yapacağız. Taktik olarak takımında oynayan 


alt yaş milli takım aa 


akıllıca işler çıkarıyoruz, birlikte güçlüyüz” diyor İtalya'yı kupa dışında bırakan takımın hocası. 2006'dan bu yana katılamadıkları Dünya Kupasr'na Gianluigi Buffon'u ağlatarak geldiler. İsveç Milli Takımı'nda Premier 

Lig oyuncularından Victor Lindelof ve 

Martin Olsson'un yanı sıra Championship oyuncularından Pontus Jansson ve Sebastian Larsson yer alıyor. 

Bu arada FIFA resmi takım haberlerini alabileceğimiz muhabirlerin Twitter hesaplarını açıkladı. Onlarca kadın muhabir görebilirsiniz. 
İsveç Milli Takımı için “Alexandra Jonson, FIFA” hanım efendiyi takip edebilirsiniz. 


GÜNEY KORE 

2002 Japonya-Güney Kore ortak ev sahipliği 
yapmalarına rağmen uzak doğu futbolunun tutkulu seyircisini ortaya çıkardı. Güney Kore taraftarı Dünya Kupaları tarihinin görülmemiş taraftar hareketini yaşattılar. 90'ların sonlarında yaşadıkları ekonomik sarsıntıyı hızlıca atlatıp kendine gelmiş bir ulus olarak ev sahipliği yaptılar. Ülke ekonomisinin yarattığı dünya devi teknoloji ve otomobil markalarının hızlı gelişimi ülkeyi hızla yukarılara taşıdı. 

Ev sahibi oldukları turnuvanın son 16 

turunda altın golle İtalya'yı elediklerinde kendileri bile inanamamışlar buna. 90'ların büyülü, güçlü savunmasına sahip İtalya'sının karşısında skor üretmek bir yana altın golün değeri paha biçilemez. “Maçın ardından 


gruplarında gösterdiği başarılar hep bu sayede olmuş. Sürprizi seven sadece Shin 


Ja-cheol Koo ismini 

neredeyse hiç duymadık. Ancak 4 golle vizenin alınmasında payı çok. Taraftarlar son 16 turunu kabullenmiş durumdalar. Takımın durumunun farkındalar. 
Ancak yine de 100.500 adet bilet satın alarak en büyük sürprizi Koreli taraftarlar yapıyor olabilir. Kore Başkonsolosu bu sayının arttığının da altını çiziyor. İki başkent arası uçuş mesafesi 6606 km, yani 8,5 saat! 
Kanımca grup maçları tamamlandığında Almanya, Meksika (ya da Meksika ardından Almanya) birinci ve ikinci sıraları alırken, İsveç 3 ve grubun zayıf halkası Kore grubu son sırada bitiriyor olacak. 
Turnuvaya ya da gruplara daha önce evlerinde tecrübe ettikleri yollarının kesiştikleri yerden bakmayı tercih ettim. Günümüzde uzmanlar 
21 günde alışkanlıklarımızdan 
kurtulabileceğimizi iddia ededursunlar. Bu ülkelerin tarihte yaşadığı tecrübeden eksik kalmış olmak bu pencereden bakmama engel olamadı. İtalya'yı devirenlerin ve İtalyanların devirdiği takımın aynı gruba düşmesi tesadüf değil elbette. Bu yazı yazılırken arkada gelmiş geçmiş en iyi Dünya Kupası şarkısı “Un'estate Italiana” (İtalya'da bir yaz gecesi) çalıyordu. 
Sadece bunun için bile değer bu tatlı tesadüf! 
Son bir not: Bir de 2014 Dünya Kupası'nı izlemeyeceğini adeta mikrofonlara haykıran Türk Milli futbolcumuzu sen de hatırlıyor musun? 
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ASLANLAR 


ŞEYTANLAR VE 


FİGÜRANLAR 


BUGÜNDEN GERİYE DOĞRU bazı gazeteler skoru telgrafla öğrendiklerinde 


GİDERSEK HARRY KANE, WAYNE 


operatörün hatalı giriş yaptığını zannedip İngiltere lehine 10-1 şeklinde yazmışlardı! Nitekim son 


ROON EY, STEVEN GERRARD, maçında İspanya'ya kaybeden Aslanlar, evlerine 


DAVID BECKHAM, PAUL erken dönecekti. 
GASCOIGNE VE DAHA NİCESİNİ SAYABİLİRİZ. BEKLENEN 
BAŞARI GELMEYİNCE 

BU KEZ GÜNAH KEÇİSİ 
ARIYORLAR. BU TEKNİK 

ADAM DA OLABİLİYOR, 

KRİTİK ANDA KIRMIZI KART 
GÖREN OYUNCU DA... 
ARDINDAN TÜM DÖNGÜ 


TEKRAR BAŞLIYOR, SİSLER ), 7 


DAĞILINCA YENİ TURNUVA A 
İÇİN UMUT IŞIĞI ARANIYOR m / 
VE İLGİNÇ BİÇİMDE 

BULUNUYOR DA! di 


MUSTAFA AKKAYA 


İNGİLTERE 
Futbolu icat eden millet olarak ğa İngiltere'nin uzun süre havasından 

geçilmedi. Öyle ki organize edilen ilk üç ” Dünya Kupası'na katılmadılar bile. Adeta pe 

“oyun zaten bizim oyunumuz, çocuklar & 

kendi aralarında takılsınlar” der 

gibi bir halleri vardı! Sonrasında araya giren 2. Dünya Savaşı'nın da katkılarıyla İngiltere'nin ilk Dünya Kupası temsiliyeti 1950”yi 


Sıradaki rakip ABD'ydi. Yani 
İngiliz kâşiflerin bizzat gidip 


buldu. O günlerde Brezilya'ya kurduğu ve sonradan futbolla giderken de bu özgüveni tanıştırdığı ülke! Ne var ki maçı 1-0 taşıyorlardı. Aslında dünyaya kaybettiler. İngiltere'deki özgüven 


yaydıkları futbolun diğer milletler patlaması öyle bir noktadaydı tarafından nasıl geliştirildiğini ve ki, bazı gazeteler skoru telgrafla evrildiğini pek fark etmemişlerdi. o öğrendiklerinde operatörün hatalı ilk maçta Şili'yi iki golle geçince giriş yaptığını zannedip İngiltere 


“oyun bizim, kupa bizim” şarkıları lehine 10-1 şeklinde yazmışlardı! 
da söylenmiş olsa gerek! Sıradaki 


rakip ABD'ydi. Yani İngiliz 


m mm m a a kâşiflerin bizzat gidip kurduğu 


İngiltere'deki bu yüksek futbol özgüveninin bugün 


tamamen ortadan kalktığını söylemek mümkün mü? 
Elbette hayır. Yine de bu sivri huyun törpülenmesi zaman aldı. 1950'yi takip eden üç turnuvada da çeyrek finalden öteye gidemediler. 
Ve baktılar ki bir eksiklik var, bu iş böyle olmayacak, hemen bir sonraki kupayı kendi mahallelerinde düzenlemeye karar verdiler. 

1966 yılı ve İngiltere 
deyince akıllarda ne canlanır? Bu soruyu bir Manchester 
United taraftarına yöneltirseniz 

size muhtemelen 
“Cantona o yıl dünyaya geldi” 
cevabını verecektir. 
Ama onun haricinde kime sorarsanız sorun, ülkenin Sir Alf 
Ramsey önderliğinde ulaştığı Dünya 
Kupası zaferinden bahsedecektir. 
Aslında 1966 

Dünya Kupası başlamak üzereyken 
İngiltere'de o burnu kalkık hava nispeten dağılmıştı. Alf 
Ramsey “kupayı kazanacağız” 
dediğinde medyada 


ve sonradan futbolla tanıştırdığı onunla dalga ülke! Ne var ki maçı 1-0 kaybettiler. İngiltere'deki geçenler ve bu sürreal vaatle eğlenenler dahi özgüven patlaması öyle bir noktadaydı ki olmuştu. Fakat Ramsey sözünün eri olduğu 


Öyle bir takım omurgası düşünün ki Thibaut Courtois, Vincent Kompany, Kevin De Bruyne, Eden Hazard ve Romelu Lukaku'dan oluşsun. Bu gibi birinci sınıf yıldızların yanında da hemen her büyük takımın hayali olabilecek halihazırda üst düzey isimler serpiştirilsin. Belçika teknik direktörü Roberto Martinez'in elinde böylesine parlak bir kadro var işte. 
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kadar yaratıcı bir taktisyen ve disiplinli 

bir figürdü aynı zamanda. Kendine dikkat etmeyen oyuncularına sert yaptırımlar uygulamaktan çekinmezdi. Bir seferinde takım kampından kaçarak eğlenmeye giden 
7 futbolcusu, otele döndüğünde yataklarında 
pasaportlarını bulmuştu! Elbette alkol kaçamağı yapmayı düşünenler de benzer gözdağı ile karşılaşacaklarını bilirdi. Nitekim Ramsey defans ağırlıklı ve tertipli bir ekip kurmuştu. Bırakın yenilmeyi, gol yemeleri 

bile hiç kolay değildi. Zaten yarı finale 

gelene kadar kalesinde tek gol bile görmedi İngiltere. O dönemin olmazsa olmaz klasik kanat oyuncularının yerine orta sahayı enerji deposu dinamik isimlerle doldurmuştu. Hatta efsanevi Bobby Charlton'ı bile, o nam yaptığı hücumcu Sol kanat pozisyonundan ziyade orta sahada oynamaya ikna edebilmişti. Böylesine etkili bir isimdi işte Ramsey. İngiltere'nin 

1966 başarısında ev sahibi olmanın avantajı, 
daha doğrusu rakipler üzerindeki dezavantajı yadsınamaz ama Ramsey sayesinde onlarda bundan fazlası da vardı. 

Peki ya 1974 ve 1978 Dünya Kupaları deyince aklınıza ne gelir? Sadece Hollanda'nın üst üste iki finali de kaybedişi değil, İngiltere'nin iki turnuvada da yer almayışı olabilir mi? 
Ülkeyi Dünya Şampiyonluğu'na taşıyan Ramsey 1970'te yine çeyrek finali geçememiş, 1974'te kupaya katılma hakkı dahi alamamıştı. 
Benzer hayal kırıklığını 1978'te de yaşayan İngiliz futbolu adeta krizdeydi. Halbuki kulüp takımları fazlasıyla başarılıydı. Liverpool üst üste iki kez Avrupa Kupası'nı kazanmıştı ve onun tahtına Nottingham Forest oturmak üzereydi. Yani İngilizler, kıta genelinde Hollanda ve Almanya ekiplerinin hakimiyetini kırmış gibilerdi ama bunu bir türlü milli takıma yansıtamadılar. Liverpool veya Nottingham Forest gibi sağlam takım ruhunu 


oturtabilmiş kulüplerin bu enerjiyi milli takıma aktarması, özellikle o dönemlerde ciddi avantaj olabilirdi ama İngilizler bu konuda sınıfta kaldılar. İlerleyen yıllarda Aslanlar'ın Dünya Kupalarında görebildiği zirve nokta, 1990'daki 4.lük oldu. Şu günlerde Rusya yollarında olan İngiltere Milli Takımı'nda 
o 4.'lük esnasında hayatta olan sadece 7 

isim mevcut. Peki İngiltere neden böyle istikrarsız? Sürekli umutlanıyorlar, deniyorlar, bu sefer olacak diyorlar, ilk galibiyette heyecanlanıyorlar ama sonu hep hüsran oluyor. Güçlü bir medyaları var ve her ciddi turnuva öncesi takımı hücre çeperlerine kadar mercek altına alıyor. Ve çoğunlukla iyimser bir hava pompalıyor. Ne var ki takım kalitesi her seferinde bu umut balonunun altında kalıyor. 
Her turnuvada bir veya iki yıldız oyuncuya ciddi anlamda bel bağlıyorlar. Bugünden geriye doğru gidersek Harry Kane, Wayne Rooney, Steven Gerrard, David Beckham, 

Paul Gascoigne ve daha nicesini sayabiliriz. 
Fakat beklenen başarı gelmeyince bu kez günah keçisi arıyorlar. Bu isim teknik adam 

da olabiliyor, kritik anda kırmızı kart gören 

bir oyuncu da... Ardından tüm döngü tekrar başlıyor, sisler dağılınca yeni turnuva için umut Işığı aranıyor ve ilginç biçimde bulunuyor da! 
Bakalım İngilizler Rusya'da bu komik döngüyü sonunda kırabilecek mi... 


BELÇİKA 

1974 ve 1978 Dünya Kupalarına katılamayan 
tek etkili takım İngiltere değildi. O yıllarda İngiltere kadar büyük bir futbol ekolüne sahip olmayan Belçika da iki turnuvayı birden evinde izlemek zorunda kalmıştı. O güne dek beş kez kupada boy göstermişti ama her defasında dönüş biletini erken almıştı. Nihayet 1982'de tekrar dünya sahnesine adım atan Belçika bu kez şeytanın bacağını kırarak ikinci tura kadar 


yükselebilmişti. Fakat asıl sürprizi 1986'da Meksika'ya saklıyorlardı. 

Meksika'da sadece gruptan çıkmakla kalmayan Belçika ikinci turda Sovyetler Birliği'ni, çeyrek finalde de İspanya'yı eleyerek yarı finalde Arjantin'in karşısına dikilivermişti. Evet bildiniz, Maradona'nın karşısındaki 6 Belçikalıya karşı verdiği o meşhur fotoğraf pozu tam olarak bu maçta çekilmişti. Ne var ki Maradona sadece poz vermekle kalmadı, o gün Belçika'nın finale yükselip peri masalını sürdürme hayallerini de attığı 2 golle yıkıverdi. 3.lük maçında da Fransa'ya kaybeden Belçika için 4.'lük yine de azımsanmayacak bir başarıydı. 

Jean Marie Pfaff, Eric Gerets, Enzo Scifo ve Jan Ceulemans gibi yıldızların bulunduğu Belçika kadrosu uzun zaman hafızalarda yer aldı. Zira dünyanın geri kalanına güzel bir sürpriz yapmışlardı. Ayrıca Belçika da bir daha onların yanına yaklaşabilecek bir nesil yetiştirememişti. 

Ta ki 2010'lu yılların ortasına dek... 

Öyle bir takım omurgası düşünün ki Thibaut Courtois, Vincent Kompany, Kevin De Bruyne, Eden Hazard ve Romelu Lukaku'dan oluşsun. 
Bu gibi birinci sınıf yıldızların yanında da hemen her büyük takımın hayali olabilecek halihazırda üst düzey isimler serpiştirilsin. 
Belçika teknik direktörü Roberto Martinez'in elinde böylesine parlak bir kadro var işte. 
Belki de kağıt üstünde turnuvanın en büyük potansiyel barındıran takımına sahipler. 
Oyuncuları konsol oyunlarındaki gibi yan yana dizdiğinizde şampiyonluğa gayet 

aday olabilecek bir kadro görebiliyorsunuz. 
Fakat futbolun cilvesi de bu noktada kendini gösteriyor. Belçika kadro toplamının altında mı kalacak yoksa üstünde mi? Top tamamen Roberto Martinez'de. 2*2'yi 5 yapabilecek mi yoksa 9'te mi kalacak? Elindeki malzemeden 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nasıl bir sistem çıkaracak? Her parçası birbirini kusursuz tamamlayan ve oyunun iki yönünde de tek vücut olabilen bir takım mı, yoksa ilk tehlike anında rakibe geçit veren 

bir tecrübesizler ordusu mu? Örneğin önceki teknik direktör Marc Wilmots döneminde ikinci vaka geçerliydi ve 2*2 hiç 3'ün üstüne çıkmaya yaklaşamadı. Sadece bu iki örnek bile futbolun kağıt üstünde oynanmadığının ve teknik adama çok büyük bir yönetmen rolü düştüğünün kanıtı. Hele ki milli takımlar gibi ekip ruhunun tohumlarını ekmenin zor olduğu bir ortamda Roberto Martinez'in sınavı daha zorlu geçecek. 

1986 ve 2018 model Belçikaları 
karşılaştırdığımızda Martinez'in ekibi kalite anlamında birkaç adım önde yer alıyor olabilir. 
Fakat 32 yıl önceki amcalarının da onlara karşı değerli bir üstünlüğü söz konusu. Guy Thys yönetimindeki 22 kişilik Belçika kadrosunda Anderlecht'ten 7, Club Brugge'den 4, Standard Liege'den ise 3 oyuncu yer alıyordu. Yani takımın 2064'ü üç kulübün oyuncularından oluşuyordu ve bu üç takım o sezon Belçika ligini ilk üç sırada tamamlamıştı. Yani birbiriyle oynamaya fazlasıyla alışkın bir oyuncu grubu mevcuttu. Rusya'da boy gösterecek Belçika 
modelinde ise Tottenham forması giyen 3 
futbolcunun yanı sıra Chelsea, Manchester City ve United'dan ikişer isim bulunuyor. Geri kalan 
14 kişinin tamamı ayrı takımlardan geliyor! İşte 
Roberto Martinez'i en çok zorlayacak nokta tam olarak bu. Elinde çok kaliteli bir ekip var ama hepsi çok çeşitli ve farklı koridorlardan geliyorlar. Eğer Martinez onları birbirini anlayabilen oyuncular haline getirebilirse Belçika bu yaz 1986'dan daha büyük bir sürprize imza atabilir. 

Peki nasıl oldu da 2000'li yılları boş geçiren Belçika 2010'larda şaha kalktı? Cevabı Michel Sablon isimli bir futbol adamında saklı. 
Sablon, 198lerdeki devinimi ve 1986'daki dünya 4.lüğünü elde eden teknik ekibin 

bir parçasıydı. 2000'lerdeki vasat altı milli 
takım performansı ve elden kaçan 2006 
Dünya Kupası biletinin ardından ülkede futbol devrimi yapmak için kolları sıvadı. 

Bu ateşin Sablon tarafından yakılması bile bir anlamda 8€lerdeki sinerji ile köprü niteliğindeydi. Sahip olduğu yetkilerle 

her şeyi değiştirdi Sablon. Önce Fransa, Almanya ve Hollanda'daki altyapı sistemlerini inceledi ve ülkesindeki tüm genç takımların akıcı bir 4-3-3 oynamasına karar verdi. Tüm kulüplere, okullara ve yetiştiricilere bunun nasıl yapılacağını anlattı. Ardından genç takımlar arasında oynanan 1500 maçlık bir araştırma yaptı. Kazanmaya ve sonuçlara çok önem verildiğini ve bunun gençlerde baskı yarattığını görünce altyapıda sonuç odaklılığı yasakladı. Hatta 8 yaş altı takımlarda puan durumunu kaldırdı! Ayrıca eğer bir oyuncu yaş kategorisinde sınıf atladıysa, örneğin U19'dan U21'e geçtiyse, bir daha onun geri dönmesine kesinlikle izin vermedi ve onun yükseldiği yerde kalıcı olmaya çalışmasını sağladı. Mesela Vincent Kompany U19'da iki, U21'de üç maç oynadıktan sonra A Milli oldu 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ve hiç geri vites yapamadı. Son adım olarak da 


en iyiler arasından seçilen gençleri sıklıkla 8 


adet merkezi tesiste topladı ve onların beraber 


çalışmasını sağladı. Yani elindeki en yetenekli ekibi birbiriyle kaynaştırdı ve kendilerini daha 

da iyi hale getirmelerinin yolunu açtı. Kısacası Belçika'nın bugünkü yetenek patlamasının kökeninde 
1986 ruhu yatıyor ve bugün yıldız 
olan isimler çocuk yaştan beri birbiriyle antrenman yapıyor. Bu durum, oynadıkları kulüplerin çok dağınık olmasından kaynaklanan handikabı azaltacaktır. Turnuva başarısı için ise top Roberto Martinez'in hazırlıklarında ve maç içindeki kıvrak zekasında... 


TUNUS VE PANAMA 
Futbol sürprizlere her zaman gebe olabildiği için heyecanı sabit 

bir spor. Yani şartlar ne olursa olsun kesin konuşmak yanıltıcı olabilir. Fakat bu grupta Tunus ve 
Panama'nın bir sürpriz yapması, 1950 Dünya 
Kupası'nda İngiliz gazetecileri şaşırtıp yanlış baskı yaptıran o 
ABD mağlubiyetinden bile daha zor olabilir! 
İngiltere ve Belçika gibi iki güçlü ülkenin arasından sıyrılmak elbette mucizevi bir hikaye doğurabilir. 1978 yılına geri dönecek olursak Tunus bir anlamda bunu yapmıştı aslında. Kartaca Kartalları, bu iki ülkenin 

de katılmayı başaramadığı o turnuvada Arjantin sahalarında yer alabilmişti. 
Afrika'yı temsilen Dünya Kupası'nda maç oynayan ilk takım değillerdi ama tarihte Kara Kıta'dan gelip bu turnuvada galibiyet alan ilk ülke olma ayrıcalığını orada elde ettiler. Meksika'yı 3-1 ile geçen Tunus, kupaya mükemmel bir başlangıç yaptı. Sonraki maçta bir önceki kupanın yarı finalisti Polonya'ya yenilip umudunu son maça bıraktı. Rakip son şampiyon Almanya'ydı ve onlarla berabere 


kalmayı başarsa dahi üst tura çıkamadı Tunus. 


İlk Dünya Kupası deneyimi fazlasıyla iyimser 
olsa da Kuzey Afrika temsilcisi sonraki 20 
yıl boyunca turnuvaya katılamadı. 1998 ve 
2006 arasındaki üç kupada yer alan Tunus 
her seferinde sadece birer beraberlik alarak yurda dönüş yaptı ki bu beraberliklerden biri de 2002 yılında Belçika karşısındaydı. 
Tarih tekerrürleri severse neden olmasın? 
Kadrosunun çoğunluğu Suudi Arabistan ile Tunus liglerinin yanı sıra Fransa'nın vasat altı ve ikinci lig takımlarında oynasa bile futbolda 


her zaman az da olsa umut beslemeye yer var. 


Panama'nın ise Tunus kadar bile umutlanacak yeri yok belki de. İsmini bugüne dek biraz Survivor'dan, biraz da meşhur kanalından 


Futbol sürprizlere her zaman gebe olabildiği için heyecanı sabit bir spor. Yani şartlar ne olursa olsun kesin konuşmak yanıltıcı olabilir. Fakat bu grupta Tunus ve Panama'nın bir sürpriz yapması, 
1950 Dünya Kupası'nda İngiliz 
gazetecileri şaşırtıp yanlış baskı yaptıran o ABD mağlubiyetinden bile daha zor olabilir! 


bildiğimiz bu minik Orta Amerika ülkesi, Dünya Kupası'nın özellikle orta ve küçük ölçekli ülkeler için kazanmaktan ziyade temsiliyet manası taşıdığını simgeliyor. 
Panama ülkeyi en iyi biçimde temsil etmek adına gücünün limitlerini zorlayacaktır. Nitekim elemeler esnasında bunun provasını yaptılar. Bu turnuvaya ilk defa katılma hakkı kazandılar ve bunu nasıl başardıklarına muhtemelen ilk düdük çalana dek kendileri de hâlâ inanamayacaklar! 
Orta ve Kuzey Amerika eleme maçlarının son haftasında Panama, 
6 takımlı grubun 
4. sırasındaydı ve orada tutunarak en azından play-off'a kalma derdindeydi. 
Hemen üstündeki 
ABD'ye kupa bileti için beraberlik dahi yetiyordu ve onların rakibi son 6 maçını kaybetmiş tamamen iddiasız konumdaki 
Trinidad&Tobago idi. 
Maçlar başladıktan bir süre sonra ABD cılız rakibi karşısında bir anda 2-0 yenik duruma düştü ama nasılsa Panama da Kosta Rika karşısında 1-0 gerideydi. İkinci yarı gelip çattığında önce ABD farkı bire indirdi, hemen sonra Panama beraberliği yakaladı. Maçlar böyle bitse bile ABD play-off'a kalıyor, Panama da eleniyordu. Derken Roman Torres'in son dakikada gelen golü Panama'yı sokaklara, belki de kanalın serin sularına döktü! Ülke tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası'na katılıyor, ABD ise onların ardından bakakalıyordu. 
Profesyonel ligi henüz 1988 yılında kurulan ve sadece 10 takım barındırabilen Panama, Rusya'da “bu dünyada ben de varım, beni de görün” diyecek. Takımlarını İngiltere ve Belçika karşısında oynarken izleyebilmek bile Panama halkı için başlı başına bir heyecan. Hatta Tunus'tan koparılacak bir puan onları fazlasıyla mutlu etmeye yetebilir bile. 
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TEK GARANTİ 


POLONYA 


JAPONYA TURNUVAYA GRUP 
AŞAMASINDA VEDA EDERSE 
EMİNİM ÜLKELERİNDE YER 
YERİNDEN OYNAMAYACAKTIR. 
FUTBOLA ÇOK DAHA FAZLA 
UMUT BAĞLAMIŞ SENEGAL, 
TEKNİK KOLOMBİYA VE “TAŞ GİBİ” 
DİYE TABİR ETTİĞİM POLONYA KARŞISINDA HAYAL KURMALARI 
BİRAZ ZOR. 


CAN DURUKAN 


KOLOMBİYA 

2014'te James Rodriguez'in Real Madrid'e transfer olmasını sağlayan müthiş performans, Kolombiya adına Japonya maçıyla başlamıştı. 

Tesadüf bu ya iki ekip Rusya'da yine aynı 

grupta ve yine ilk maçı onlar oynayacak. 2014'te Kolombiya 4-1 yenmeyi başarmıştı. Ama bu sefer Güney Amerika temsilcisinin daha dişli bir gruba düştüğünü belirtmek gerekiyor. Japonya'dan sonra oynadıkları Yunanistan yerine bu sefer rakip Polonya olacak. Grubu 3 galibiyetle tamamlamaları zor görünüyor. 

Pekerman yönetiminde 4'lü savunmayla oynayan Kolombiya, bu savunmanın önünde 

ise 3 farklı versiyonla oynayabiliyor. 4-2-3-1, 4-3-1-2 ve 4-4-2 dizilimleriyle Dünya Kupası grup elemelerini dördüncü sırada tamamlayarak kupaya direkt katılan son takım olma başarısını gösterdiler. Oynadıkları 18 maçta 21 gol atıp 

19 yediler. Grubu ikinci bitiren Arjantin'in 
onlardan daha az gol attığını belirtelim ama Brezilya'nın 40 gol barajını geçtiği grupta liderin yarısı kadar gol atmış olmaları da gol yollarında zorlandıklarının en net göstergesi. Ayrıca eleme grubunda üstünde yer alan üç takım Brezilya, Uruguay ve Arjantin'le oynadıkları 6 maçtan sadece 2 puan alabildiler. Bu iki beraberlik de Uruguay ve Brezilya ile evlerinde oynadıkları mücadelelerde geldi. Bacca, Gutierrez, Falcao, Rodriguez, Cuadrado gibi kağıt üzerinde 

çok öldürücü duran bir hücum hattına sahip Kolombiya, gol atmakta zorlanıyor ama kolay da gol yemiyor. Arjantinli teknik adam Pekerman, takımına 2014'te yakalattığı ritmi yine yakalatır mı bilinmez ama 2006'da Arjantin'in başındayken Almanya karşısında elendiği çeyrek final maçında da 2014'te Kolombiya'nın başında ev sahibi Brezilya'ya elendiği maçta da oyuncu tercihleriyle çok eleştirilmişti. 2006'da öndeyken oyundan Riguelme'yi alan, kulübede Messi ve Saviola'yı maç boyunca yanında oturtan Pekerman, turu 


Bacca, Gutierrez, 
Falcao, Rodriguez, 
Cuadrado gibi 

kağıt üzerinde çok öldürücü duran bir hücum hattına sahip 
Kolombiya, gol atmakta zorlanıyor ama kolay da gol yemiyor. Arjantinli teknik adam 
Pekerman, takımına 
2014'teki ritmi yine yakalatır mı bilinmez. 
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penaltılarla Panzerler'e kaptırmıştı. 2014'te ise Gutierrez'i ilk T1'de sanaya sürmüş, Jackson 
Martinez'i oyuna almamış, Bacca için ise 70 
dakika beklemişti. Bunlar elbette Pekerman'ın sübjektif tercihleriydi ve oyuncuların form durumlarını en iyi o biliyordu. Yine de potansiyel olarak çok daha fazlasını vadeden Kolombiya'yı zaman zaman oyuncu ve sistem tercihleriyle “yavaşlattığı” hep söylendi. 
Üstelik bu seferki yıldızları, 2014”teki ışıltılarından daha uzaktalar. James Rodriguez'i Real Madrid'e gönderen o performans, yeteneklerinin hâlâ yerli yerinde durmasına rağmen şimdi onu Bayern Münih'te kiralık oynatıyor. Elbette, Bayern seviyesi de Real Madrid'ten aşağı kalır değil ancak Madrid'de kalamamış olması da basit bir antrenör takıntısından fazlası. Bekleneni veremediği açık. Cuadrado, Juventus'ta 29 maç oynadı ki kulübün bu yıl 54 resmi maça çıkmış olması, onun hâlâ TVin değişmezlerinden olamadığını gösteriyor. Bu tür örnekler, Kolombiya kadrosundan pek çok oyuncu için tekrarlanabilir. Ancak, onlardan 2014'te kimse böylesi bir performans beklemiyordu. 
Aynı sihre sahip olduklarını göstermek isteyeceklerdir. 

Bu sefer, karşılarında “taş gibi” bir Avrupa takımı Polonya var ve bana kalırsa H grubunun favorisi onlar. Japonya pek 

sıkıntı çıkaramayacak olsa da Senegal 

da asla küçümsenecek bir takım değil. 
Ezcümle Kolombiya için grup liderliği zor, gruptan çıkamazlarsa da benim için sürpriz olmaz. Japonya hariç, her takımın her şeyi yapabileceği bir grupta Kolombiya ancak yenilgisiz lider çıkarsa beni şaşırtır. Geriye kalan tüm senaryoların gerçekleşmesi son derece olası. Gruptan çıktıktan sonra da 

bana sorarsanız Kolombiya için tünelin sonu karanlık. İngiltere de Belçika da Kolombiya'yı turnuva dışına itebilir. 
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Sahanın tam ortasından rakip kaleye doğru bir çizgi çizdiğimizde bu çizgiyi oluşturan 


takım omurgası, kalede Szczesny ile başlıyor. Önlerinde Glik-Pazdan ikilisi, orta sahada Krychowiak-Maczynski ikilisiyle devam edip, en uçta Lewa'ya kadar uzanıyor. İşte 


grubundan lider gelen Polonya, oynadığı 10 
maçta 25 puan almayı başardı. Rusya 2018 
yolunda Danimarka, Karadağ ve Romanya 

ile mücadele eden Polonya'nın grubunda Ermenistan ve Kazakistan ise sadece figüran olabildi. Genellikle 4-5-1 ya da 4-4-1-1 gibi bir dizilimle sahaya çıkan Polonya'nın ilerideki gol umudu elbette Lewandowski ancak 

genel anlamda bir kulüp takımı gibi bütün hareket etmeyi başaran görünüme sahip. 
Sahanın tam ortasından rakip kaleye doğru bir çizgi çizdiğimizde bu çizgiyi oluşturan takım omurgası, kalede Szczesny ile başlıyor. 
Önlerinde Glik-Pazdan ikilisi, orta sahada Krychowiak-Maczynski ikilisiyle devam edip, en uçta Lewa'ya kadar uzanıyor. İşte bu omurga, takımı ayakta tutuyor. Ayrıca takımın kenar adamları da yabana atılır cinsten değil. 
Savunmanın sağında Pizscek ve önündeki Blaszczykowski hemen her rakibin sol kanadını tehdit edecek düzeyde oyuncular. Sol önde Grosicki'yi ligimizden tanıyoruz. Ayrıca Napoli'de Milik'in uzun süreli sakatlıklarına rağmen geniş kadroya dahil edildiğini hatırlatalım. Lewa-Milik hücum hattı son derece belalı olabilir. 

2016 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'nın 
olduğu gruptan mağlubiyet almadan çıkan Polonya, bir üst turda İsviçre'yi penaltılarla geçmiş, çeyrek finalde ise turnuvayı şampiyon bitirecek Portekiz'e yine penaltılar sonucu elenmişti. 

Polonya, kolay teslim olmayan ve sıkı bir orta Avrupa takımı. 

Ben bu grupta kendilerini favori olarak görüyorum ancak sonraki turlarda ne yaparlar emin değilim. Çünkü grubunun iki favorisi Belçika ve İngiltere, bu gruptan gelmesi muhtemel iki takım için de oldukça dişli rakipler olacaktır. Ben, İngiltere'yi tercih ederdim. Polonya, sertliği ve direkt futboluyla İngiltere'ye ters gelebilir. 


bu omurga, takımı ayakta tutuyor. 


SENEGAL 

Çok iddialı sloganlarıyla (İmkansız, Senegalce değildir) Dünya Kupası'na inanarak giden Senegal, bu sloganın ağırlığını kaldırabilecek mi emin değiliz ama kadrosunda her mevkide bir üst düzey oyuncu bulunduruyor. Bu avantajı, takım olarak bir bütün halinde hareket etme kabiliyetine de dönüştürürlerse onlar adına içinde bulundukları grup, cehennem çukurundan cennet bahçelerine dönüşebilir. Yine de hem Polonya hem de Kolombiya ile mücadele edecek olmaları, işleri biraz karışık hale getiriyor. 

2002'de son şampiyon Fransa karşısında turnuvanın ilk golünü atan takım olduğunu, herkes Senegal'in adının bu golle hatırlanacağını düşünüyordu. Ancak Senegal, turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza atmaya henüz yeni başlamıştı. Attıkları oilk golle Fransa'yı yendiler ve çeyrek finale kadar geldiler. Üstelik bu, tarihlerinde katıldıkları ilk Dünya Kupası'ydı. Çeyrek finalde turnuvanın bir başka sürprizi Şenol 


Güneş'li Milli Takımımız karşısındaydı ve uzatmalarda gelen İlhan Mansız'ın golü, 

bu Afrika ülkesinin hayalden öteye geçtiği yolculuğunu söndürüyordu. 

Afrika elemelerinde Rusya vizesi alan Senegal, grubunda Burkina Faso, Yeşil Burun Adaları ve Güney Afrika ile mücadele etti. Bu gruptan yenilgisiz çıkan Senegal, kadrosunda Liverpool'dan Sadio Mane, Napoli'den Koulibaly, Monaco'dan Keita Balde, Everton'dan Idrissa Gueye gibi çok önemli oyuncular barındırıyor. Moussa Sow'un da kadroda olduğunu hatırlatalım. 

Afrika takımları arasında kadro kalitesiyle ön plana çıkan Senegal'i Rusya'da zor bir grup bekliyor. Teknik direktörleri 42 yaşındaki Aliou Cisse, takımın 23 yaş altı teknik direktörlüğünü yaparak kariyerine başladı. 2015'te geldiği Senegal ile büyük bir başarı elde ederek takımını Dünya Kupası'na götürdü. 

Senegal, Dünya Kupası vizesini aldıktan 

sonra Devlet Başkanı Sall'ı ziyaret etmiş, futbolcuların sözcülüğünü yapan Sow, kameralar önünde bir dizi talepte bulunmuştu. 
Bu talepler arasında, takımın 15 yıldır kullandığı takım otobüsünün sıfır bir otobüsle değiştirilmesi de vardı. Bunun yanı sıra futbolculara diplomatik pasaport ve arazi tahsisi gibi başlıklar da vardı. Otobüs talebi makul karşılandı ve futbolculara 30'ar bin avro prim ödenmesi kararlaştırıldı ancak diğer talepler, Senegal halkı tarafından 

da tepki gördü. Şimdilik arazi tahsisi ve pasaport konusunda bir gelişme yok. 
Senegal, gruptan çıkarsa devlet başkanı ile pazarlıklar tekrar başlayabilir. 

Bana sorarsanız, zor... 
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ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yarışan 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Japonya'nın oyununun her daim coşkulu, tempolu ve süratli olduğunu 
söylemek mümkün. Üstelik 2018 

için üretilen formalarından birinin Tsubasa temalı olması, 80-90 kuşağı pek çok futbolseverin gönlünü çalmaya yeter de artar bile. 


Japonya grubu lider bitirdi ve direkt olarak 
2018 biletini aldı. Onlar hakkında pek çok 
futbolsever ortalama bir Avrupa takımı kadar bile bilgiye sahip değil. Ancak oyunlarının her daim coşkulu, tempolu ve süratli olduğunu söylemek mümkün. Üstelik 2018 için üretilen formalarından birinin Tsubasa temalı olması, 80-90 kuşağı pek çok futbolseverin gönlünü çalmaya yeter de artar bile. 

“Seni seçtim çünkü sen Japonsun” temalı Cem Yılmaz repliği, güzel bir espri olduğu kadar çok temel bir gerçekliği de temsil ediyor. Japonlar, her alanda olduğu gibi futbolda da işlerini ciddiye alıyor ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Üstelik yeniliğe ve değişime 

de açıklar. Yine de Japonlar, teknolojileri ve çalışkanlıklarıyla kıyaslanınca futbollarıyla pek 


tutarlı değiller. Eleme grubunun ilk maçında kendi sahalarında Suudi Arabistan'a 2-1 yenilip, ikinci maçta Tayland'ı deplasmanda iki farkla geçtiler. Sonraki maç sahalarında Irak karşısında galibiyet golünü uzatmaların son dakikasında, 90*5'te buldular. İlginç 

olan ise maç boyunca Irak'ın kaleye sadece 

2 şut çekebilmiş olması ve bunlardan birinin 
gol olmasıydı. Grup maçlarının bitimine 1 
maç kala Avustralya'yı yenip Rusya biletini aldılar. Ancak Dünya Kupası, bu tür dalgalı performansları kaldırmaz. Üstelik içinde bulundukları grup da başından sonuna kadar hemen her şeyin olabileceği bir dörtlüden oluşuyor. İlk maçta Kolombiya karşısında puan almalarını zor görüyorum. Bu durumda Polonya karşısına mutlak galibiyet parolasıyla en azından 1 puan alıp umutlarını son maça taşımak amacıyla çıkacaklar. 
Grupta kendi güçlerine en yakın takımla 

son maç karşılaşacak olmaları en büyük handikapları. Belki ilk maçı Kolombiya değil de Senegal ile oynayacak olsalar, oradan alacakları galibiyetle rüzgarı arkalarına alabilirlerdi. Ancak ben Rusya seyahatlerinin kısa süreceğini düşünüyorum. Rusya bileti almalarını sağlayan Halilhodzic ile yollarını ayırdılar. Boşnak hoca yönetiminde genelde 4-3-3 oynuyorlardı. Yerine gelen Akhira Nishino ise göreve hiç yabancı değil. Bu, teknik adamın üçüncü milli takım seferi. Onun yönetiminde de 4-2-3-1 ya da yine 4-3-3 
oynuyorlar. Elemeler sonrası yeni hocalarıyla 2 
hazırlık maçına çıktılar. Mali ile berabere kalıp, Ukrayna'ya kaybetmeleri elbette kimsenin hoşuna gitmedi ama zaten onlardan beklenti de çok büyük değil. Bu bağlamda, ellerinden geleni yapıp, turnuvaya grup aşamasında veda ederlerse, eminim ülkelerinde yer yerinden oynamayacaktır. Futbola çok daha fazla umut bağlamış Senegal, teknik Kolombiya ve “taş gibi” diye tabir ettiğim Polonya karşısında hayal kurmaları biraz zor. Az gol yerler, o ayrı. 
Ama gruptan çıkmak için minimum 1 galibiyet, I beraberlik alabileceklerini hiç sanmıyorum. 
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2002 Japonya-Güney Kore 
Cafu ve Dünya Kupası 
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MEHMET AYAN 


er şey o küçücük köyde başladı... Adı da - KÜÇÜK KABACA... Isparta'nın Senirkent 

ilçesine bağlı bir köy... Ve o köyün kahvesi... Boynunun yukarıya bakmaktan tutulduğu, boyun tutulmasının ne olduğunu dahi bilmediğin, o küçücük KABACA'da hayatımın dönüm noktası olduğunu bilmeksizin tahta sandalye üzerinde, babamın dizinin dibinde izlediğim o unutulmaz final! 
Aklında ne kaldı desen... Tardelli'nin kolundan adeta fışkıran damarları... 11 Temmuz 1982... 
12. Dünya Kupası final gecesi... İtalya 3, Almanya 1... Bugünkü futbol sevgimin de bu işten ekmek yememin de her uluslararası turnuvada İtalya'yı tutmamın da Paolo Rossi'nin amansız hayranı olmamın da... 
Hepsinin doğduğu gece... 
Bildiğin köy kahvesi... Tahta sandalyeler... 
Arkası telle tutturulmuş, iki bacak arasında yer alan tahtaya küçücük ayacıklarını koyabilmene imkan tanıyan ve elbette sallanan... Oralet içtiğimi hatırlıyorum, babam tavşankanını yudumlarken. İkinciyi isteme şımarıklığını gösterebildim mi emin değilim! Bir de Paul Breitner! O sakallı adam! Attığı penaltı Almanya'nın tek golü... 
Didem Dilmen, “Abi Haziran sayısını Dünya Kupası Özel yapıyoruz. Seçmek istediğin...” 
derken kestim kızın sözünü... 1982'yi bana bırak, karışma gerisine dedim... Çünkü o benim... Çünkü bugün naçizane bu mesleğin 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KAHVESİNDEN 
ONRA... 


KÜÇÜCÜK KABACA'DA HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI OLDUĞUNU BİLMEKSİZİN TAHTA SANDALYE ÜZERİNDE, BABAMIN DİZİNİN DİBİNDE İZLEDİĞİM O UNUTULMAZ FİNAL! 11 TEMMUZ 1982... 12. DÜNYA KUPASI FİNAL GECESİ... İTALYA 3, ALMANYA 1... BUGÜNKÜ FUTBOL SEVGİMİN DE BU İŞTEN EKMEK YEMEMİN DE HER ULUSLARARASI TURNUVADA İTALYA'YI TUTMAMIN DA PAOLO ROSSV'NİN AMANSIZ HAYRANI OLMAMIN DA... HEPSİNİN DOĞDUĞU GECE... 


içindeysem uluslararası ilk deneyimim; hatırladığım ilk yabancı maç, takım! 

Elbette 10 Temmuz 1982'de ne olmuş 

desen bilemem. Sonrasını hep kitaplardan, gazetelerden, televizyonlardan, internetten takip ettim. 1982'ye hayran oldum, İtalya'sına da aşık oldum. Hikayesi, heyecanı, entrikası, kahramanı bol bir 82-ESPANA notları, İtalya ağırlığıyla derlemeye gayret ettim. Attila Gökçe ustamdan dinlediklerimi, Mert Aydın ağabeyimin tazecik kitabı DÜNYA KUPASI TARİHİ'nde (Profil Kitap, Mayıs 2018) okuduklarımla harman ettim. İkisine de minnettarım. Hani bu nesir, bir kitap olaydı, 
“BABAMA, USTAMA 
VE AĞABEYİME” diye başlardı ilk sayfada... 
Turnuvanın açılışına gidiyoruz... 

13 Haziran 1982... 
Belçika-Arjantin maçı... Ustam Attila 
Gökçe de tribünde! 
Siyah-beyaz bir pankart gözüne çarpıyor Attila 
Abi'nin! Katalanca ve Beşiktaş ile 

ilgili. Pankartı asan kişinin adı Viktorya 
Kamhi... 1905 
İstanbul doğumlu Türk Piyanist. 24 yaşında ünlü besteci Rodrigo ile tanışıp 28 yaşında 


Bildiğin köy kahvesi... Tahta sandalyeler... Arkası telle tutturulmuş, iki bacak arasında yer alan tahtaya küçücük ayacıklarını koyabilmene imkan tanıyan ve elbette sallanan... Oralet içtiğimi hatırlıyorum, babam tavşankanını yudumlarken. İkinciyi isteme şımarıklığını gösterebildim mi emin değilim! Bir de Paul Breitner! 
O sakallı adam! Attığı penaltı Almanya'nın tek golü... 


onunla evlenmiş. Hayatının kalan kısmını anavatanından, Türkiye'den uzakta geçirmiş! 
Karı-koca o gün şeref konuğu olarak statta... 
Gitar Konçertosu'yla dünyaya nam salmış aşk adamı Rodrigo, her seven adam gibi karısının emrine amade. Viktorya o gün o pankartın asılmasını istiyor stada... Rodrigo da asıyor elbet... Çünkü o kadın Gitar Konçertosu'ndan önce Beşiktaş'a vurulmuş! Ve o gün o sahada, aynı gün Eskişehir'de 15 yıl sonra şampiyonluk maçına çıkan siyah-beyazlılara binlerce kilometre öteden selam sarkıtmış Viktorya... 
1982'yi konuşuyoruz ama aşkımı nirengi noktasına koymalıyım. 
Yani İtalya'yı. Onun öyküsü ve benim öyküm birbirine giriyor küçücük kalbimde! Sadece 

7 yaşındaki bir 
çocuğun aklı, fikri, zikri ve gelecekteki futbol tutkusu bakın nasıl GÖK MAVİLİ olmuş! Nasıl gelmiş o şampiyonluk? 
Takımın başında 78'de olduğu gibi BEARZOT vardı. Yavaş yavaş değişen jenerasyonda 
Franco Baresi, 
Bergomi, Vierchowod gibi genç oyuncular takıma monte olacaktı. 
1968 Avrupa Şampiyonu İtalya'nın kalecisi 


İşte o final ki... Bir çocuğa bugün bu 


yazıyı yazdırıyor... O gün Almanya 


kazansaydı ne olurdu? Bilemiyorum ki! Belki Rossi'nin sarsıcı yaşam öyküsü, belki Tardelli'nin fışkıran damarları, Zoff'un bilgeliği, Conti'nin sürati yine beni İtalya taraftarı yapabılirdı. Ya da Almanya'nın 

her turnuvada minimum yarı final oynamasına hayran bir disiplin delisi... 


Dino Zoff, kariyerinin bitimine 1 yıl kala 40 
yaşında yine kalede... Tutan tamam yani! 

Ya atan... İşte orada sorun var! 

78'in golcüsü Rossi, ülkenin en iyisi durumundayken 1980'de karıştığı TOTONERO skandalında epey yara aldı. 
Bahis skandalı nedeniyle 3 yıl cezaya çarptırılan, Dünya Kupası'na yetiştirilebilmesi için cezası 2 yıla indirilen golcü oyuncu Juventus'a transfer olmuştu. Üstüne üstlük bir de yeni takımındaki arkadaşı sol bek CABRINI ile yaşadığı öne sürülen “ilişki” iyiden iyiye tartışılır hale getirmişti Paolo'yu! 
Tutanı tamam, atanı sorun başladı İTALYA turnuvaya. 

Statü gereği, ilk tur 4 takım, 2. tur 3 takımdan müteşekkil gruplarla oynanıyordu kupa. 
Sonra yarı final ve final! İlk turda 3 maç oynayan İtalya, 0-0'lık Polonya, 1-1'lik Peru 

ve 1-T'lik Kamerun beraberlikleriyle ikinci tura çıktı. İkinci turda ise turnuva kelimenin tam anlamıyla “bir kere daha” başlıyordu. Bu kez BREZİLYA ve ARJANTİN ile karşılaşacaktı. 

29 Haziran'daki Arjantin maçına kadar dünya 
üzerinde İtalyanlar dahil “bu takım şampiyon olur” diyebilen var mıydı? Bilemem! 

Üç yıl önce ülkesine Dünya Gençler Şampiyonası'nı adeta tek başına 

kazandıran Maradona, Arjantin'in en büyük umutlarındandı. Boca'da geçirdiği harika sezonun ardından sırada dünyaya hükmetmek vardı. Gentile ile başa çıkabilirse tabii... 
Man-To-Man tarihini yazan Juve'nin kasap lakaplı sağ beki, genç Arjantinliye top göstermedi. Tardelli ve Cabrini'nin golleriyle 


İtalya, favori olmadığı kupada ilk büyük maçını alıyordu. İkinci sınav 5 Temmuz'daki unutulmaz Brezilya mücadelesiydi. 

Tarihin en önemli milli maçlarından biri yaşanmaktaydı. Rossi ve Socrates'in golleriyle 12. dakikada 1-Te gelen maçta sahada yıldız kaynıyordu. Zico, Alemao, Falcao, Socrates, Rossi, Tardelli, Conti bunlardan sadece bazıları... 25'te durumu 2-Te getiren Rossi, 68'deki Falcao golüne mukabil 74”te attığı golle fıtratına dönüş yaptı. 
Totonero da unutulmuştu, ceza da, Cabrini ile yaşadığı ileri sürülen “ilişki!” de! Sırada yarı final vardı. Yola 1. tur 1. grupta birlikte çıktıkları ve 14 Haziran'da golsüz berabere kaldıkları Polonya idi rakip. Ertesi yıldan itibaren bir JUVENTUS EFSANESİ olacak Boniek'in de yer aldığı Polonya'yı geçmek, hedefe kilitlenen Gök Mavililer için zor olmayacaktı. Gelecek yılın Juve'sinin 9'u Rossi, 1'i Boniek'in takımını sahadan sildi. 22 ve 73. dakikalarda attığı 


1982 İSPANYA 


gollerle finali getirdi. İşte şimdi tam bir halk kahramanıydı Rossi... Arkadaşlarıyla 

TI Temmuz'daki finali bekliyordu... Rakip 

ise yarı finalde Fransa'yı penaltılarla geçen Derwall'in Almanya'sıydı. 

İşte o final ki... Bir çocuğa bugün bu yazıyı yazdırıyor... O gün Almanya kazansaydı ne olurdu? Bilemiyorum ki! Belki Rossi'nin sarsıcı yaşam öyküsü, belki Tardelli'nin fışkıran damarları, Zoff'un bilgeliği, Conti'nin sürati yine beni İtalya taraftarı yapabilirdi. Ya da Almanya'nın her turnuvada minimum yarı final oynamasına hayran bir disiplin delisi... 

Ama o gün bir Türk çocuğu, ülkesi dışında başka bir milli takımın taraftarı oldu. 

82 İspanya, yıllar sonra İtalya'nın bir 
uluslararası turnuvadaki başarısının değil, 2000'lere kadar uzanan İtalyan ekolünün yaratıcısı da oldu. Ekolde, Catenaccio denilerek aşağılanan savunma sanatı kadar hücumun olağanüstü zenginlikleri de vardı. 
80'lerin başına Juventus, sonuna Milan damga vururken, Napoli tarih yazarken, Inter, Roma hatta Parma, Fiorentina hep oyunda kaldılar. Boniek, Rossi, Maradona, Rijkaard, Gullit, Van Basten, Matthaus, Brehme, Klinsmann gibi oyuncular 80lerle 90'ların geçişini dönemin “star ülkesinde” hep doğru yaptılar. Sonrasında da Totti'den, Pirlo'ya, Buffon'dan Maldini'ye birçok yerli yıldız da ülke futboluna hep hizmet etti. 
Çokça da ülke dışına çıkmayı yeğlemediler. 
Taş yerinde ağırdır misali hep global düşünüp yerel kahramanlar oldular. Bugünlerde tek tek onlara veda etsek de... 
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Bu bir İlandır 


Emeğin, alın terinin başkenti, içinden kendi gibi iki şehir çıkarmış Zonguldak ve o Zonguldak'ın gözbebeği Zonguldak Kömürspor... Çanakkale'ye yükselme maçına 10 bin kişi giden de Ankara Cebeci Stadı etrafında şehrin nüfusuna eş kalabalığı toplayan da onlar... Gittikleri yerde “Zonguldak hangi ligde oynuyor ki bu kadar taraftarı var?” sorusuna muhatap olanlar da... 

Anlatmaya kelimeler yetmez. Dilimiz döndüğünce gözümüzün gördüğü Zonguldak Kömürspor'u anlattık... 


EMEĞİN BAŞKENTİNİN 
TAKIMI KÖMÜRSPOR 


ÇANAKKALE'YE YÜKSELME MAÇINA 10 BİN TARAFTAR GÖTÜRMEK HER KULÜBÜN HARCI DEĞİL. ZONGULDAK İÇİNSE GAYET MÜMKÜN. SÖZ KONUSU ŞEHRİN TAKIMI OLUNCA, ŞEHRİN SAKİNLERİ BİR ANDA TARAFTARA DÖNÜŞÜYOR. ATKISINI, FORMASINI KAPAN, YOKUŞ AŞAĞI AKIYOR MERKEZE... KENDİNİ FUTBOLLA, O ŞEHRİN TAKIMIYLA ANLAMLANDIRAN, ZONGULDAK KÖMÜRSPOR'LA EMPATİ KURAN İNSANLARIN YAŞADIĞI BİR YER BURASI. 


Hazırlayan: Can Durukan - Didem Dilmen 


“Bu şehrin en büyük değeri Zonguldak Kömürspor'dur...” Bunu söyleyen Zonguldak Kömürspor'un tribün liderlerinden Miraç Balcı. Şehir merkezinde bir pastanenin terasında çayımızı içerken söylüyor. Elini kaldırıp, “bu şehir” diye bahsettiği yer, Zonguldak'ın tam merkezi. 
Limandaki dev gemi, sahil boyunca uzanan küçük çay bahçeleri, kordonda kurulu doğal ürünler satan tezgahlar... 
Tipik bir Karadeniz şehri. Bütün Zonguldak yüzünü denize dönmüş, yukarıdan izliyor bu hırçın dalgaları. İyot ve yosun kokusu insanın başını döndürüyor. 

Bu şekilde başlamak istedik ama günün başlangıcı birkaç saat daha öncesine dayanıyor. Zonguldaktayız. İçinden kendi kadar büyük iki tane şehir çıkarmış bir şehir burası. Aslında iki buçuk. Karabük ve Bartın, Zonguldak'tan ayrılarak il olmuş. Karadeniz Ereğli ise yarım il gibi. 
Zamanla Zonguldak merkezi geçmiş. 
Zonguldak biraz yalnız ve ortada kalmış sanki. Bu olumsuz gibi duran ayrılma hali, şehre tadına doyum olmayan bir sakinlik ve dinginlik katmış. Zonguldak Kömürspor da bu yapı içerisinde yaşamaya uğraşıyor. Şehirle takım arasında kuvvetli bir bağ var. Çanakkale'ye yükselme maçına 10 bin taraftar götürmek her kulübün harcı değil. Zonguldak için gayet mümkün. Söz konusu şehrin takımı olunca, şehrin sakinleri bir anda taraftara dönüşüyor. Atkısını, formasını kapan, yokuş aşağı akıyor merkeze... Kendini futbolla, o şehrin takımıyla anlamlandıran, Zonguldak Kömürspor'la empati kuran insanların yaşadığı bir yer burası. 

Yemyeşil bir patikada Fener Mahallesi'nde bulunan kulüp binasında kulüp yöneticisi Şükrü Öztürk karşılıyor bizi. Kulüp binasının olduğu arazi Türkiye Taşkömürü 
Kurumu'na ait. Bina da öyle. 1945 

yılında Fransız mimarisine uygun olarak inşa edilmiş. Ülkenin ilk tenis kortu da 


burada bulunuyor. Maden işletmesinde çalışan işçilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için adeta şehir içine şehir kurulmuş. Ama zamanla atıl durumda kalmış. Kulüp, bu bina için TTK'ya kira ödüyor. Ayrıca bir antrenman sahası da yok. 
Kulüp binası öylece tek başına duruyor. 
Görüntüsü ve sakinliğiyle 

bir kulüp binasından 

çok dinlenme tesisini andırıyor. 
Zonguldak, her şeyden önce bir emekçi şehri, Zonguldak Kömürspor bir madenci takımı. TTK ile kulüp arasındaki bağlantı eskiden çok daha güçlüymüş. Her işçinin bir günlük yevmiyesi kesilip takıma kaynak olarak aktarılıyormuş. Şimdi ise sadece sendikadan gelen yıllık bir para var. Yine de Zonguldak Kömürspor'dan başka hangi kulüp üzerinde binlerce maden şehidinin adının yazılı olduğu bir forma çıkarabilir ki? Gördüğümüz en şık, en anlamlı forma hiç şüphesiz. 

Şükrü Öztürk ile konuşurken yanımıza altyapı sorumlusu Metin Aydın ve altyapıda görevli hocalar geliyor. Artık derin bir futbol sohbetine girmek 

adeta kaçınılmaz. Altyapıda oynayan çocuklar için çok güzel projeleri var. 
Mesela deplasman yolculuklarında cep telefonu kullanmak yasak. Çünkü aynı takımda oynamalarına rağmen birbirini tanımayan çocuklar var. Teknoloji, en 

çok iki insan arasına giriyor galiba. İşte 

o aradaki duvarı kaldırmaya, çocukları önce arkadaş yapmaya çalışıyorlar. Bunu da başarmışlar. Yolda mola verdiklerinde parası olan olmayan veriyor ve herkes canının çektiğini alıp yola devam ediyorlar. 


Altyapıda oynayan çocuklar için çok güzel projeleri var. Mesela deplasman yolculuklarında cep telefonu kullanmak yasak. Çünkü aynı takımda oynamalarına rağmen birbirini tanımayan çocuklar var. 


Elbette hesabın kalanını fedakar hocalar ve yöneticiler kapatıyor. Bu, her yerde görmeye alışık olduğumuz bir durum. 
Ayrıca takımdaşlık bağının gelişmesi açısından da son derece faydalı. 

Bütün futbolcu adaylarını 
Zonguldak'ta tek bir okulda toplamaya 

ve bu şekilde 

eğitim hayatlarını, futbol kariyerleriyle birlikte götürmeye uğraşıyorlar. Büyük oranda başarılı olmuşlar. Metin 
Hoca'nın “alfabe” 
diyebileceğimiz bir şeması var. Çok gerekli. 
Takım nasıl kurulur, nasıl oyuncu yetiştirilir, tesis nasıl olmalıdır gibi en temel noktalara dikkat çektiği bu notları, kulübün alttan en tepeye doğru yapılanmasında belirleyici rol oynuyor. En azından biz öyle olmasını temenni ediyoruz. 

Başladığımız yere dönelim. Şehir merkezindeki o pastanenin terasına. Miraç Balcı, Zonguldaksporluluk tarifi yapıyor. 
Kendini ait hissettiğin şehrin, elinle dokunabildiğin takımının taraftarı olmak çok güzel bir duygu. Zaten o güzellik, konuşmasına, bakışlarına ve özenle seçtiği kelimelerine yansıyor. Miraç, 


Ultras Elmas tribün lideri Miraç Balcı 


Zonguldak Kömürspor'dan başka hangi kulüp üzerinde binlerce maden şehidinin adının yazılı olduğu bir forma çıkarabilir 


ki? Gördüğümüz en şık, en anlamlı forma hiç şüphesiz. 


hiçbir deplasmanda sıkıntı yaşamadıklarını çünkü Zonguldak'a gelen herkesi çok 

iyi ağırladıklarını söylüyor. Diyarbakır'a yaptıkları deplasmanı anlatıyor. Amedssor maçı için gitmişler. Öyle güzel ağırlanmışlar ki yedikleri yemekler, içtikleri çaylar, konaklamalarına kadar ellerini ceplerine bir kez bile atamamışlar. Genel olarak herkesle aralarının iyi olduğunu ve kendi takımlarına destek olmaktan başka gayelerinin olmadığını anlatıyor. Taraftarlık kültürünün yayılması ve gelişmesi açısından bu duruş çok kıymetli. Kendi varlığını, rakibinin yok olması temennisi üzerinden değil de kendi varlığının değeri üzerinden tariflemek, en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey. 

İlk günü bitirip istirahate çekiliyoruz. TTK Misafirhanesi ağırlıyor bizi. Bir dönem madende çalışıp iş kazası sonucu artık 

ağır işlerde çalışamayacak durumda olan emekçilerin çalıştığı bir işletme burası. 


Temiz havası, sessizliği ve sakinliğiyle 


dikkat çekiyor. Tam dinlenmelik yer yani. 
İkinci güne dopdolu bir enerjiyle başlıyoruz. Kulüp 
binasının 500 
metre kadar ilerisindeki stadı ziyaret ediyoruz. 
Yeni yapılan kapalı tribün, stada başka bir hava katmış ama diğer tribünler sanki başka bir zaman tünelinin içinde sıkışıp kalmış gibi. Tüm tribünler tamamlandığında 


stat elbette sınıf atlayacaktır. Takımın antrenman tesisi kadar bir stada da 


ihtiyacı var. 
İlk gün yarım kalan futbol sohbetimize devam ediyoruz Metin Aydın ile birlikte. 
Küçük yaş gruplarının maçlarında tek hakem olmasından şikayet ediyor. Çok haklı. Bu çocuklar, yarın bir gün profesyonel futbolcu olacaklar. Onları, şimdiden 3 hakemle tanıştırmak, ofsayt kuralını içselleştirmelerini sağlamak adına önemli adımlar atılması gerektiğini belirtiyor. 

Altyapı çalışmalarının sürekli olmasından ve uzun vadeli planların gerekliliğinden dem vuruyor. Kendisi, burada uzun süre kalacak ve güzel projelere imza atacak. En azından bizim üzerimizde bıraktığı intiba bu şekilde. 
Çocukların antrenman temposundan, sosyal 


yaşamına kadar yakından takip ediyor. 


Profesyonel olmaları için çaba harcıyor. 


Bölgede yetenekli çocuklar var, tüm ülkede 


Herkesle aralarının iyi olduğunu ve kendi takımlarına destek olmaktan başka gayelerinin olmadığını anlatıyor Miraç. 

Taraftarlık kültürünün yayılması ve gelişmesi açısından bu duruş çok kıymetli. Kendi varlığını, rakibinin 

yok olması temennisi üzerinden değil de kendi varlığının değeri üzerinden tariflemek, en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey. 
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olduğu gibi. Ama onları doğru işleyecek tesisleşme ve yapılanma gerekiyor. Bu gerekliliği, güçleri yettiğince sağlamaya çalışıyorlar. 

Genel olarak 
Zonguldak ve 
Zonguldak 
Kömürspor'da gördüklerimizden etkileniyoruz. 
Üstelik tek etkilenen bizler değiliz. 

Başka şehirlere 


deplasmana gittiklerinde o şehir kırmızı laciverte boyanıyor. İnsanlar gelip, “Bu 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Zonguldak Kömürspor hangi ligde oynuyor? maçları, henüz sahaya çıkmadan, işte bu Nasıl bu kadar taraftarı var?” diye soruyor. büyük destekle kazanıyorlar. Çünkü çok 

Yine birkaç yıl önce Ankara Cebeci Stadı'na kendine has bir yapısı var şehrin de kulübün bir şampiyonluk maçı için gittiklerinde takım de... Şikayet edecek, eksikliğinden yakınılacak otobüsü içinde futbolcuların ağladığını tonlarca şey var ama kimse bu eksikliklerin taraftar ortalaması ve bir şehrin sahip söylüyorlar. Otobüs, stat çevresine yasını tutmuyor aksine eksik olanın yerine çıkmasıyla çok daha güzel günlere yürüyecek yaklaştığında öyle büyük bir kalabalık ikamesini koymaya çalışıyor. Kulüp için, şehir gibi görünüyor. Biz de en yakından şahit karşılıyor ki takımı, 20 bini aşkın Zonguldaklı için, futbol için gayretleri hiç bitmeyecekmiş olmak üzere o yürüyüşte yerimizi alacağız. 
futbolcularını bağrına basıyor. Böyle kritik gibi sürüyor. Bu nedenle Zonguldak ne yalnız Bir daha geleceğiz Zonguldak... 


ne de kimsesiz. Zonguldak Kömürspor, 


İİ 

| e. SercantakatıN 
A b. Vi *” : 

çe) 


“ 


” N 


DÜNYA KUPASI 


UNUTULMAZ DÜNYA KUPASI 


GOL SEVİNÇLERİ 


BAZI GOLLERİN SEVİNÇLERİ, ATILAN GOLÜ BİLE GÖLGEDE BIRAKTI. KİMİSİ MESAJ VERDİ, KİMİSİ DANS ETTİ KİMİSİ SPONTANE BİR TEPKİ İLE İÇİNDEN GELENİ YAPTI. BU GOL SEVİNÇLERİNİN TEK ORTAK NOKTALARI VARDI, O DA UNUTULMAZ OLMALARIYDI... 


EKREM OKUMUŞ 


1-Roger Milla: Futbol Eğlencedir! 
Unutulmaz Dünya Kupası gol sevinçleri listeleri benim listemden farklı olabilir ama hemen hemen hepsinde Milla'nın gol sevinci 1numarada yer alır. Milla'nın 1990 Dünya Kupası'nda Kolombiya'ya attığı golün sevinci bu alanda yeni bir çığır açtı. O ana kadar ağlayan, zıplayan, deli gibi koşan futbolcu görülmüştü ama dans eden, hele ki içten bir şekilde dans edene neredeyse hiç rastlanmamıştı. 1987 yılında futbolu bırakan Milla, devlet başkanı Paul Biya'nın ricasını kıramayarak Kamerun'un 1990 Dünya Kupası kadrosunda yer aldı. 38'lik delikanlı(!) o turnuvada sonradan oyuna girerek attığı gollerle dikkat çekti. Romanya, Arjantin ve Sovyetler Birliği ile aynı grupta yer alan Kamerun, grubu lider tamamlayarak ikinci tura çıktı. Rakip Kolombiya'ydı. Normal süresi 0-0 sona eren mücadelede Milla 106 ve 109. dakikalarda sahne alarak ünlü akrep kurtarışının sahibi Rene Higuita'yı üzdü. İkinci golü, korner bayrağının yanında dans ederek 
kutlayan Milla, dünyaya futbolun bir eğlence olduğunu hatırlatıyordu. FIFA, 1990 
Dünya Kupası'nın en eğlendirici futbolcusu olarak Roger Milla'yı seçti. Simon Kuper'in söylemiyle FIFA, Milla'yı seçerken en fazla üç saniye düşünmüştür... 
1990 Dünya Kupası'nın ardından Kamerun'un, Amerika'da düzenlenen 1994 Dünya Kupası 
kadrosunda da yer alan Roger Milla, bu turnuvada Rusya'ya attığı gol ile Dünya Kupalarında gol atan en yaşlı futbolcu unvanına sahiptir. 


2-Tardelli: Tardelli'nin Çığlığı 
1970 Dünya Kupası'ndaki finalde Brezilya'ya karşı hezimete uğrayan İtalya, İsoanya'da düzenlenen 
1982 Dünya Kupası'nı kazanarak bir bakıma “günah çıkarmak” istiyordu. Ancak grup maçları 
hiç de iç açıcı geçmedi. Polonya, Kamerun ve Peru ile berabere kalarak gruptan zorlanarak çıkan Gök Mavililer, geç de olsa açılmış ve finale kadar gelmişti. Santiago Bernabeu'da 90 bin seyircinin önünde rakip çok değil, iki turnuva öncesinin şampiyonu Batı Almanya'ydı. Alman disiplini karşısında zorlanan İtalyanlar, 57. dakikada Rossi ile öne geçti. Bu golden sonra sahneye Tardelli çıkıyor ve belki de İtalya Milli Takımı'nın en unutulmaz golünü atıyordu. Gol sonrası attığı çığlık tüm İtalyanların kulaklarında çınlıyor, gözyaşları ise Çizme'de duygu seline neden oluyordu. 
Maçı 3-1 kazanan Gök Mavililer, 44 yıl sonra Dünya Kupası'na sahip oluyor, bu olay da “L'urlo di Tardelli” (Tardelli'nin Çığlığı) olarak hafızalara kazınıyordu. 


p 
Z 3-Rashidi Yekini: Filelerdeki Gözyaşları 


Kamerun'un 1990'daki çıkışı diğer Afrika takımları için umut kaynağı olmuştu. Nijerya Milli Takımı Amokachi'li, Okocha'lı, Uche'li efsane kadrosu ile ilk kez 1994 Amerika Dünya Kupası'nda boy gösterdi. 
Bulgaristan, Yunanistan ve Arjantin ile aynı grupta yer alan “Süper Kartallar” ilk kez katıldıkları turnuvadaki ilk maçta Bulgaristan ile karşılaştı. Afrika temsilcisinin Dünya Kupası'ndaki ilk golü 21. 
dakikada Yekini'den geliyor ve kariyerinin sonlarına yaklaşan futbolcu gol attıktan sonra ağlara sarılarak ağlıyordu. Dünya Kupaları'ndaki en içten en samimi gol sevinçlerinden biriydi bu. Nijerya Milli Takımı 


1994 Amerika'da grubunu lider tamamlayıp adını ikinci tura yazdırmış, ancak bu turda İtalya'ya önce 
son dakikalarda ardından da uzatmalarda yediği golle çeyrek final yüzü görememiştir. Nijerya'nın Dünya Kupaları'ndaki ilk golünü atan en unutulmaz gol sevinçleri ile listemize de 3. sıradan giren Rashidi Yekini, 37 golle hala Nijerya Milli Takımı'nın en golcü futbolcusudur. O sezon Afrika'da yılın futbolcusu seçilen Yekini'ye futbolu bıraktıktan sonra depresyon ve bipolar bozukluk teşhisi konulmuş ve 2012 yılında da bu rahatsızlıklarından ötürü hayatını kaybederek Nijerya halkını ve biz futbolseverleri üzmüştür. 


62 fitbol 


DÜNYA KUPASI 


4-Bebeto: Hoş geldin Yavru Bebeto Yıl 1994, yer Amerika. Bir önceki Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratarak çeyrek finale bile 


yükselemeyen Brezilya, Amerika'da düzenlenen turnuvada kupayı hedeflemektedir. Çeyrek finalde Hollanda'yla oynadıkları karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erer. İkinci yarıda ise duello başlar. Karşılaşmanın 63. dakikasında sahneye Bebeto çıkarak takımını 2-0 öne geçirir. Gol sonrası sevinç her ne kadar günümüzde yeni baba olan futbolcular tarafından yapılsa da o sevinç Bebeto ve Brezilya ile özdeşleşmiştir. Bebeto'nun maçtan iki gün önce oğlu olmuştur. 
Globalleşmenin emekleme çağında, iletişimin sosyal medya ile değil yalnızca telefonla gerçekleştirildiği o dönemde Bebeto'nun aklı oğlundadır. Attığı ikinci golden sonra yanına Romario ve Mazinho'yu alan Bebeto, kollarını beşik gibi sallayarak aileye yeni katılan oğul Bebeto'ya göndermede bulunur. Sambacılar o gol sevincinden yarım dakika sonra gol yeseler de maçı 3-2 kazanmayı bilirler. O turnuvada kupayı da kazanan Brezilya'da turnuvadan akıllarda kalan görüntülerde elbette Bebeto'nun gol sevinci yer alır. 


5-Papa Bouba Diop: Selam Dünya, Selam Milla! 
Dünya Kupaları'nın açılış maçları genellikle sürprizlerle sonuçlanmıştır. O sürprizlerden birini 2002 Dünya Kupası'na kadar adı sanı duyulmamış Senegal, son şampiyon Fransa'ya karşı yapmıştı. Kadrosundaki 23 oyuncunun 21'inin Fransa'daki liglerde oynadığı Afrika temsilcisi, Horoz'lar karşısında açılış maçında 1-0 kazanarak turnuvanın en büyük sürprizine imza atmıştı. Oyunun 
30. dakikasında Papa Bouba Diop ile golü bulan Senegal, maçı da kazanarak adeta sömürge sistemine tokat atmıştı. Diop attığı golden sonra formasını çıkarıp korner direğinin yanına koyarak, takım arkadaşları ile geleneksel danslarını sergilerlerken kim bilir belki de Roger Milla'ya selam yolluyordu! 


6-Ivan Kavides: Maskenin Laneti! 
Ivan Kavides'in gol sevincinin unutulmazlar arasında yer almasının nedeni yüksek dozda dram 


içeriyor olması! Ekvator futbolunun golcü isimlerinden Otilino Tenorio 2005 yılında henüz 25 
yaşındayken trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Golcü futbolcu attığı golleri genellikle maske | £ takarak kutluyordu. Tenorio'nun anısını yaşatmak isteyen Ivan Kavides, 2006'da Almanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Kosta Rika'ya attığı golü maske takarak tıpkı Tenorio gibi kutladı. 
Maske ile ilgili Süper Lig'in de acı bir hatırası mevcut. Gaziantepspor forması altında Fenerbahçe'ye gol attıktan sonra sevincini maske takarak kutlayan Meksikalı Antonio De Nigris, Ankaraspor ve Ankaragücü forması giydikten sonra Yunan ligine transfer olmuştu. Tümer Metin ile Larissa kulübünden takım arkadaşı olan “maskeli şövalye” De Nigris, kalp krizi sonucu yaşamını 


yitirerek futbolseverleri yasa boğmuştu. 


7-Brian Laudrup: Ben Bir Artistim İsveç'te düzenlenen 1992 Avrupa Şampiyonası'ndan Tl gün önce iç savaşa sürüklenen Yugoslavya'nın turnuvadan diskalifiye edilmesiyle plajdan şampiyonaya çağırılan Danimarka, sürpriz bir şekilde şampiyon olarak futbolda adını dünyaya duyurmuştu. Fransa'da 1998 yılında düzenlenen Dünya Kupası'na j da katılmayı başaran bu küçük yarım ada ülkesi, gruplarda ev sahibinin d ardından ikinci olarak adını son 16'ya yazdırmıştı. İkinci turda Nijerya'yı 
4 4 4-1 ile geçen Danimarka'nın çeyrek finaldeki rakibi son Dünya şampiyonu 
yi Brezilya'ydı. Sambacılar sürpriz beklemiyordu fakat maç gol duellosuna dönüşmüştü. İlk yarıyı 2-1 yenik kapayan Vikingler, 50. dakikada Brian Laudrup'un golüyle eşitliği yakalıyordu. Danimarkalı futbolcu golden sonra orta sahaya doğru depar atmış fakat beklenmedik bir şekilde yere uzanarak poz vermişti. Bu gol sevinci Nihat Kahveci'ye ilham kaynağı olmuş mudur bilinmez ama yıllar sonra milli futbolcumuz tarafından birçok kez gerçekleştirildi. 
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BENİM TİM 


BENİMgEN EN İYİ 11'| 


SPOR MEDYASININ USTA İSİMLERİNDEN ERCAN TANER'İ ARAYIP, GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ DÜNYA KUPALARI 17'İ YAPMASINI İSTEDİK. AKLINDA BU SORU VARMIŞ GİBİ NEFES BİLE ALMADAN BİR KEREDE CEVAP VERDİ. SÖYLEDİĞİ OYUNCULARI TEK TEK YORUMLAMASINI DA RİCA ETTİK. AMA O KENDİNE HAS ESPRİLİ ÜSLUBUYLA, “BU KADRO TEK TEK YORUMLANMAZ. MARADONA, PELE İÇİN NE YAZACAĞIM?” DEDİ VE KENDİ OLUŞTURDUĞU RÜYA TAKIM İÇİN AŞAĞIDA OKUYACAĞINIZ YORUMU YAPTI. 


ERCAN TANER 


> 


Dünya Kupası tarihinden 50 tane en iyi TI çıkarılır. Fenomen Ronaldo, Cristino Ronaldo, İngiliz kaleci Gordon Banks, Gerd Müller, 


Rummenige, Garrincha... Yaz yaz bitmez. Ama 11 seçimim ne olursa olsun, rüya takımımın teknik direktörü mutlaka Johan Cruyff olur. 
Zaten bu kadroyla, başında bir de Cruyff varken, bütün Dünya Kupaları bizim olur, kimse bileğimizi bükemez. 
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BENİM 11İM 


FİTBOL'UN EN İY! 


2018 Rusya ya Giden en iyi 11 


Cc. Ronaldo 


Neymar 


i De Bruyne Iniesta k 


j Ederson A 


SENİN EN İYİ (1 7)'İN 
Senin 2018 Rusya'ya Giden en iyi 11'in 


Vaz, çek, paylaş #benimllim 


DİKKAT 


PARLAMAYI BEKLEYEN 


YILDIZLAR 


KORAY DURKAL 


RUSYA'NIN STATLARI YILDIZ ADAYLARINI BEKLİYOR... SEZON BOYUNCA AVRUPA LİGLERİNDE İZLEME FIRSATI BULDUĞUMUZ GENÇ OYUNCULAR KADAR OTORİTELERİN İŞARET ETTİĞİ İSİMLER DE MİLLİ FORMALARIYLA 2019'E İZ BIRAKMAK İÇİN TER DÖKECEKLER. 


DENIS ZAKARIA 
(İSVİÇRE - 21 YAŞINDA) 
Kongo asıllı 21 yaşındaki oyuncu turnuvada 
İsviçre orta sahasının en önemli isimlerinden biri olacak. Zaman zaman defansif orta saha olarak da görev yapabiliyor. 
Forma giydiği 

maçlarda üst düzey konsantrasyonuyla ön plana çıkıyor. Adam geçmeyi seven ve 

sert oyun yapısı da 
Zakaria'nın en dikkat çekici özellikleri arasında yer alıyor. 
1.9T'lik boyuna rağmen en zayıf yönü hava toplarındaki etkisizliği. 


FEDERICO VALVERDE 
(URUGUAY - 19 YAŞINDA) Uruguaylıların çok 

şey beklediği yıldız adaylarından biri 

olan Valverde henüz 
19 yaşında. Deyim 
yerindeyse “gözlerin pasını silen” türden 

bir futbol stiline sahip. 
Kanatlardan kat etmesi ve sürpriz şutları onun oyun yapısının temel taşlarını oluşturuyor. 
Modern futbolun tüm gerekliliklerini yerine getiren Valverde, kısa paslarla oynamak yerine uzun toplarla forvetleri savunma arkasına kaçırmayı seviyor. 


MARKO PJACA 
(HIRVATİSTAN - 

23 YAŞINDA) 

Yeni bir jenerasyon için hazırlanan Hırvatistan'ın çok şey beklediği isimlerin başında geliyor. Forvet hattında oynayan Pjaca, bire birde son derece etkili. 
Yüksek bir tekniğe sahip olan 1.86 boyundaki oyuncu son vuruşlardaki kalitesiyle de dikkat çekiyor. Özellikle 
Mario Mandzukic'ten sonra Hırvatistan forvet hattını tamamen devralması bekleniyor. Sırtı dönük oynayabilmesinin yanı sıra yaptığı koşularla kanat oyuncularına yer açması da ekstra meziyetleri arasında. 


ALEX IWOBI (NİJERYA - 
22 YAŞINDA) 
Gençleşen Nijerya'nın parlamaya hazır yıldızlarından biri. 
Arsenal forması giyen futbolcu Arsene 
Wenger'in keşfettiği isimlerden. Orta sahada 
7 farklı pozisyonda 
oynayan Iwobi, tam bir pas uzmanı. Çok iyi bir 


ve bu özelliğini forvetlere attığı anahtar paslarla her zaman gösteriyor. 
Kısa pas oyununda 

etkili olabiliyor ancak savunmaya katkı en 

zayıf yönü olarak göze çarpıyor. 


SERGEJ MILINKOVIC- 
SAVIC (SIRBİSTAN - 23 
YAŞINDA) 

Adı şimdiden dünya devleriyle anılıyor. Hatta 
90 milyon avro karşılığında 
Manchester United'a imza atacağı bile konuşuluyor. 
Modern 10 numaranın tam karşılığı diyebiliriz onun için. Hem gol atabiliyor hem de asistleriyle arkadaşlarını besliyor. 
Aynı zamanda da defansif katkısı üst düzeyde. 
1.9T'lik boyuna rağmen top tekniği çok yüksek 

ve hava toplarında da etkili. Kupada yaratacağı fark bonservis bedelinin üçlü hanelere yükselmesi demek. 


DİKKAT! 


HIRVING LOZANO 
(MEKSİKA - 22 YAŞINDA) 
Nam-ı diğer Chucky. 

Bu ismi bebek katil 
Chucky'den alan golcü futbolcu forvet hattının tüm noktalarında oynayabiliyor. Uzaktan şutları ve yaptığı etkili ortalarda Lozano'nun en belirgin yanları. Özellikle kanatlardan içeri doğru yaptığı toplu koşularla rakip savunmaların 


» dengesini bozması ve 


aldığı kolay fauller onun en güçlü yönleri arasında. 
Disiplin sorununu aşması halinde Rusya'da yıldızını parlatmaması için hiçbir neden yok. 


KWON CHANG-HOON 
(GÜNEY KORE - 

23 YAŞINDA) 

Güney Kore'de teknik direktör Shin Tae-Yong ile başlayan gençlik ateşinin en önemli değerlerinden. Orijini sağ kanat olmasına rağmen hem orta sahanın ortasında hem de merkez forvet noktalarında görev alabiliyor. Çok yönlü bir ofans oyuncusu olması onu fazlasıyla öne çıkarıyor. Sprinter özelliğiyle de kontratak futboluna oldukça yatkın ve deyim yerindeyse tam bir bitirici. 


SAIF-EDDINE KHAOULJ 
(TUNUS - 23 YAŞINDA) 
12 yıl aradan sonra 
yeniden Dünya 
Kupası'na katılan 
Tunus'un en çok güvendiği isimlerin başında geliyor. Ofansif bir orta saha oyuncusu olan Khaoui deyince akla duran toplar ve frikikler geliyor. Müthiş bir sol ayağa sahip ve vuruşlarındaki kadifelik ise Mesut Özil'i akıllara getiriyor. Çok hızlı karar alması ve mesafe tanımaksızın attığı şutlar ise onun futbolunun vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. 
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KAPATILSIN 


I 


beri dünyanın hemen her yerinde en çok 

ilgi çeken temaşalardan biridir. Bunun en önemli ve vazgeçilmez unsuru ise hiç şüphesiz seyircidir. Seyircinin olmadığı bir arenada bir gösteriden bahsetmek sadece saçmalıktır. Öyle ya, izleyeni olmayan bir oyun, oyuncuların kendi kendilerini tatmin etmesinden bir adım ileriye gidemez. 
Bu yüzden federasyonlar tarafından takımlara verilecek en ağır ceza seyircisiz maç oynama cezasıdır. Bu ceza da öyle kolay kolay verilmez tabii. Çünkü federasyon dahil kimse bir maçın seyircisiz oynanmasını istemez. Ve bu çok doğru bir bakış açısıdır. 
Passolig çıktığından beri, stat kapatmak yerine giden izleyicileri cezalandırma uygulamaları başlamıştır. Asla hedeflenen noktaya gelemese de nispeten bir fayda sağladığından söz etmek bana göre mümkündür. Futbol kulüplerinin bugün en önemli gelir kaynağı sponsorluklardır. Günümüzde sponsorluk geliri düşük takımların Avrupa arenasında başarıya ulaşması son derece zordur. Bu noktada da bir kısır döngüden söz etmek aslında mümkün. Şöyle ki sponsorluk gelirleri düşük olan takımlar iyi transfer yapamıyor, futbolcularının alacaklarını gününde ödeyemiyor ve bunun sonucu olarak başarılı olamıyor. Başarılı olamayınca da sponsorluk gelirleri düşüyor. Son yıllarda ülkemizin büyük 


- utbol arsalardan stadyumlara çıktığından 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....... .........İssnnannaaz 


takımlarının birinci hedefi hem yurt içinde hem yurt dışında başarı elde ederek sponsorluk gelirlerini artırmak olmuştur. 2017-2018 sezonu itibarıyla sponsorluk geliri en yüksek takım Beşiktaş olurken, onu Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor izlemektedir. 

Kulüplerimize sponsor olan firmaların ana hedefi kendi reklamını yapmak olduğundan, sponsorluk gelirlerinde en büyük pay sahibinin taraftar sayısı ve kulübün oynayacağı maç sayısı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bunlara, kulübün imajını ve yönetimsel başarısını da eklemekte bir beis görmüyorum. Şimdi gelelim konumuza. 
Garipliklerin en çabuk kanıksandığı ülkelerden biri olan ülkemizde yıllardır bir belediyespor saçmalığı yaşanıyor. Asli görevleri kent planlaması yapmak ve çarpık kentleşmeyi önlemek, altyapı sistemlerinin döşemesini gerçekleştirmek, çöp toplama işlemi yapmak, toplu taşıma işlemlerini geliştirmek ve çözmek, kadın sığınma evi ve öğrenci yurdu açmak, sebze ve meyve hali kurarak denetlemek, dereleri ıslah etmek, park ve bahçeleri düzenlemek, spor alanları tesis etmek olan belediyeler, bütün bunları eksiksiz ve harfiyen yerine getirmiş gibi bir de futbol takımları kurdular. Kurdular kurmasına da bu takımların seyircisi yok. Bu takımları seven yok. Bu takımlarla bir bağ kuran yok. Suni olarak yaratılmış bu takımların seyircileri de yine belediye işçileri oluyor. Büyük takımlarla maç yapılacağı zaman, bu insanlar, ya cüzi paralar 


ve ikramlar karşılığında ya da metazori maçlara götürülüyorlar. Hiçbir aidiyetleri yok. 
Zaten olması da imkansız. 

Peki bu seyircisi olmayan takımların sponsorluk gelirleri nasıl oluşuyor? Tabii ki belediyelerle iş yapan inşaat, altyapı ve üst yapı şirketleri, belediyenin bağlı bulunduğu partiye yakın şirketler, bu takımlara sponsor oluyorlar. Bu şirketlerin de bu sponsorlukları yapmaya can attığını düşünmeyelim tabii. 
Gerek iş ilişkilerini geliştirmek, gerek kendilerine işsel konularda bir takım avantajlar sağlamak için bu sponsorlukları gerçekleştirmek zorunda kalıyorlar. Sosyal yapılar ve şehir ahalileri tarafından kurulmuş kulüpler, başarı sağladıkça ve yıllar içinde taraftar-takım bağı oluşturdukça sponsorluk gelirlerini artırırken, bu belediyesporlar sponsorluk geliriyle başarı elde edip taraftar satın almaya çalışıyorlar. Yani sponsor bulmak için gerekli kondisyonlara, sponsor bularak ulaşmaya çalışıyorlar. Bu tutarsızlık ve adaletsizlik ülkemizde dibine kadar siyasete bulanmış futbolu biraz daha çirkinleştiriyor. 
Taraftarı olmayan bir takım başarılı olsa ne olur? Taraftarsız bir takım tam olarak neye hizmet eder? Bir takımın başarısına sevinen, yenilgisine üzülen bir taraftar kitlesi yoksa varlığının ranttan başka ne anlamı kalır? 

Bu çirkinliğe bir son verilsin artık. Futbolun ruhunu zedeleyen ne varsa yerin dibine batsın. 
Gelişmiş ve futbol kültürü oturmuş hiçbir ülkede örneği olmayan bu skandala bir son verilsin artık. Belediye takımları kapatılsın! 


Kupa 

Takım Elbise 
Hareket 
Kuskus 
James Bond 
Rolarsilefe) 
Son ütücü 
Maskeli balo 
Marsilya 
Fabrika 
Vakur 
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Final 
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Müfettiş Gadget 
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Mainz 

Tarla 

Hırslı 
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REHBER 


BİR DELİNİN 
DÜNYA KUPASI 
NOT DEFTERİ 


HER TURNUVA ÖNCESİ KADROLARI VE GRUPLARI TEK TEK 


İNCELERİM. SONRA EN AZ ÜÇ FARKLI ARKADAŞ GRUBUNDA TAHMİN OYUNU BAŞLATIRIM: DÜNYA KUPASP'NI KİM KAZANIR? DERSİMİ ÇALIŞIRKEN DE KISA CÜMLELERDEN OLUŞAN NOTLAR ALIRIM. YILLARDIR DELİ MUAMELESİ GÖRDÜĞÜMDEN, BU ETİKETİ KALDIRMAK İÇİN BU KEZ ALDIĞIM NOTLARI SİZLERLE DE PAYLAŞMIŞ OLAYIM. 


UFUK KAAN KARACAN 


ünya Kupası ufukta görünmeye 
|) başladığında, her turnuva öncesi bir 
Panini albümü alırım. İnternetten bulunamazmış gibi kadroları ve grupları tek tek albüm üzerinden incelerim. Sonra en az üç farklı arkadaş grubunda tahmin oyunu başlatırım: Dünya Kupası'nı kim kazanır? 
Yorumları telefonumdaki notlar bölümüne kaydeder, sonunda haklı çıkana “bravo” der, dedirtirim. Dersimi çalışırken de kısa cümlelerden oluşan notlar alırım. Yıllardır deli muamelesi gördüğümden, bu etiketi kaldırmak için bu kez aldığım notları sizlerle de paylaşmış olayım. En azından bundan böyle, “Ne alakası var? Futbol adamıyım ben!” 
diye bir bahane böbürlenmesiyle kurtulurum arkadaş arasında. 
Rusya ev sahibi olması dışında esprisi olmayan bir takım. YouTube'da holiganizm belgeseli izledikten sonra da ayrı bir gıcığım kendilerine. 
Yine olay çıkaracaklarına bahse girerim. Ancak bir oyuncunun yeri bende ayrı. Alexandr Golovin'den söz ediyorum. CSKA forması giyen oyuncu genç ama tecrübesiz değil he! 
Kilit pasların ve uzaktan şutların adamını not 


aldım, bakacağım. Suudi Arabistan'dan bile beklentisi olacak kadar susadım turnuvaya. 
Çok sert oynuyorlar ve bu stil özellikle 

kendi ayarlarındaki takımlara karşı işliyor. 

23 yaşındaki Fahd El Muwelled'ı ise acayip 
merak ediyorum. Acaba Levante kendisinde ne buldu; onun derdindeyim. Mısır'ı Hector Cuper çalıştırıyor. Salah var, Kasımpaşa'dan Trezeguet var. Yetmez mi? Takipteyiz. 

Oscar Tabarez'i mi daha çok merak ediyorum, çalıştırdığı Uruguay'ı mı? Sonuçta yaşlı bir takım, bilindik oyuncular falan. Jose Gimenez'i ayırıyorum tabii. 2010'da müthiş tercihleriyle harikalar yaratan Oscar Tabarez benim ilgimi daha çok çekiyor sanırım. Kendisi ulusal takımı bir kulüp takımı gibi idare kabiliyetinde Löw ile yarışacak düzeyde. Not almam bu yüzdendir. 
Portekiz ve Arjantin'in kaderi sanırım aynı olacak. Hikayeyi Ronaldo ve Messi üzerinden okumaya devam edeceğiz. Kaybedenin ağzının payını vereceğiz, kazanan olursa 

en büyük o olacak. Ama kesin kararlıyım, yeminim var: “Messi doğuştan yetenekli. 
Ronaldo bir oyuncunun çalışarak gelebileceği son nokta” türünden bir cümle kurmayacağım. 
İspanya ve Almanya da “tecrübeli” sıfatında buluşuyorlar. Ne yapacaklarına dair keskin yorum yapmamak gerekir. Isco'yu ayrıca merak ettiğimin de altını çizeyim. Kendisi benim nazarımda rakipsizdir. Aslında Fransa'yı da buraya dahil edebiliriz, öyle değil mi? İngiltere ile de Belçika'nın durumunu çok benzeştiriyorum. Yine çok büyük beklentilerimiz var, yine şahane kadrolar önümüzde. Ama yine başaramayacaklar korkusu taşıyoruz. Onlar bizim kadar endişeleniyorlar mı acaba? Belçika gol yemeden durabilecek mi? Roberto Martinez gibi bir hocaları var ve bir kısım futbolsever tarafından sevilmediğini biliyorum. Oysa benim elimde, Belçika ile örtüştürebileceğim 


bir açıklaması var, sevdirebilirim: “Size maç kazandıran yetenektir, saf yetenek.” Ben buna inanıyorum. Coaching, bireylerin kendilerini ifade etmeye başlayıp aynı zamanda takım için sorumluluklar almaları gerektiği zaman devreye girer. Coaching burada çok değerli. 
Ama overcoaching konusunda kaygılıyım, oyuncuların saf yeteneklerini onlardan alabiliriz. Bu durumda her oyuncu vasatlaşır. 


Ingiltere ile 
Belçika'nın durumunu çok benzeştiriyorum. 
Yine çok büyük beklentilerimiz 

var, yine şahane kadrolar önümüzde, 
Ama yine başaramayacaklar korkusu taşıyoruz. 
Onlar bizim kadar endişeleniyorlar mı acaba? 


Dostlar, Romalılar! Alisson'a kefil olmaz mısınız? Ülkemin kıymetli Liverpool romantikleri; Firmino ezip geçmeyecek mi rakipleri? Sol kenarda sempatik Marcelo, Willian'dan Alex Sandro'ya; 


var da var iŞİE... 


Açıklamaları ve tercihleriyle, ümit ediyorum ki alacağı sonuçlarla turnuvanın en çok konuşulan hocalarından biri Martinez olacaktır düşüncesindeyim. Çok merak ediyorum; İngilizler özellikle savunmayı üçlü bırakıp ileride muhteşem ve komple bir oyunu izlediğimiz nefis maçlar ortaya koyarlar mı? 
Tabii, İngiltere için Simon Kuper'in tespiti doğru galiba. Sezon içinde o kadar çok maç, o kadar yoğun tempodalar ki turnuvaya bir mecal kalmıyor. İngiliz oyuncuları başka ligde oynatıp öyle turnuvaya sokmak gerekir. 

Fas, güzel takım Fas. Bir kere Herve Renard çalıştırıyor. Namıdiğer Jamie Lannister. 
Allah bahtını benzetmesin. Afrika kıtasında başarmadığı iş olmadığından ve beyaz gömlek takıntısından mutlaka dikkat çekmeyi başaracaktır. Afrika Şampiyonluğu unvanları kendisinden sorulmaktadır. Bu başarılı antrenörün takımı Mısır'ı yenmeyi başarmıştır. Üstelik Belhanda, Dirar, Boutaib gibi tanıdık isimler de kadroda yer alıyor. 
Renard'ın Dirar'ı kullanma biçimini de ayrıca gözlemlemenizi rica edeceğim. Bence bu takım, Portekiz'i grubun dışına itebilir. 
Amine Harit ismini de not alın olur mu? Bu turnuvada sevmediğim takımlar da var. Misal Avustralya. Van Marwijk'in teknik adamlığı dışında bir esprisi yok. Kendi habitatında 


etkisi tamam. İçerde 1981'den beri maç kaybetmemiş (61 maç). Ama Allah aşkına üst üste 4. kez katıldığı turnuvada, hangi lezzetli tadı ağzımızda bıraktı? Danimarka da öyle. 


Bu turnuvada da bize vadettiği hiçbir şey yok. 


Panama'yı da unutmamak lazım. Muhtemelen turnuvanın averaj takımı olurlar. Senegal ya da İsviçre için karamsar değilim. Senegal'in defansif kurgusuyla H grubunu kilitleyeceğini düşünüyorum. Mane ve Koulibaly gibi kaliteli isimler, N'diaye'nin orta sahadaki rolü ve Sow'un da tecrübesini üst üste koyuyorum, 

H grubunu ibret grubu olarak işaretliyorum. 
Senegal'in grubunda Kolombiya da var. 

O takıma ne yaparsa Pekerman yapar. Bilge teknik adam, topu bana verin diye yırtınacak, gol yememeye yemin ettirdiği futbolcularla yine pek çok tahminciyi kanser edecek gibime geliyor. Tabii serde Güney Amerika kültürü olduğundan kendi kendilerini de imha edebilirler. Polonya'dan, Japonya'dan, İsveç'ten, Güney Kore'den, Meksika'dan ufacık bir beklentim yok. Nijerya'da formalarının hatırı var. İran, Sırbistan ya da Kosta Rika'dan bir şey bekleyen futbolseverlerin aykırı düşünmek için konuşma hastalığı vardır. 
İzlanda ve Hırvatistan'a ise bizi saf dışı 


bıraktıkları için gıcık oluyorum. Erkenden evlerine dönmeleri en büyük dileğim. 

Peru için ayrı bir parantez açarım. Tarihinin en golcü ismi Guerrero uyuşturucu kullandığı tespit edildiğinden bir yıl men edildi, turnuvada olmayacak. Ancak son maçlardaki performansa bakın: İzlanda'yı 3-1, Hırvatları 2-1 yendiler. Kolombiya ile 1-1, Arjantin ile 0-0 berabere kaldılar. Bize bir şey anlatmak istiyor olabilirler mi? Miguel Araujo'ya da benim için dikkat kesilin lütfen. Tüm bu notların üstüne çapraz eşleşmeler yapıyor, istediklerimi tek tek çeşitli sebeplerle eliyorum. 
Ve her nedense bir takıma kimse karşı koyamıyor: Brezilya.Evet onlar kazanacak. 
Yoksa unutulacaklar. Bu korkuyla yaşanmaz ama başka da seçenekleri yok. Dostlar, Romalılar! Alisson'a kefil olmaz mısınız? 
Ülkemin kıymetli Liverpool romantikleri; Firmino ezip geçmeyecek mi rakipleri? Sol kenarda sempatik Marcelo, Willian'dan Alex Sandro'ya; var da var işte... Ben iddiamı 

ortaya koyuyor, buraya bırakıyorum: Kupa Brezilya'nın olacak. Demişti, dersiniz. Ben her turnuva öncesi böyle notlar alır, odamda saklar sonra bir daha hiç açmam. Genelde yanıldığım için de olabilir, yazdıklarım günün şartlarının dışında manasını kaybettiği için de... Size içimi açtım, düşüncelerimi paylaştım. Temmuz'da yüzüme yüzüme vurmayın olur mu? 
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AHMET AĞAOĞLU 


Bir spor yazarı diyor ki, “Şenol 
N Güneş hastaneye gitmeden Ahmet Ağaoğlu'nun hastaneye gitmesini a anlayamıyorum.” Anlayamazsın y çünkü beynin yok. 
SUMUDICA 


Ailemi Romanya'da bıraktım. 
Burada sadece çalışıyorum. 

Kayseri'de futboldan başka MARINAKIS yapacak bir şey yok zaten. 


Kulüpte köklü değişimler olabilir. 
Bu sezonki başarısızlık hiçbir şekilde kabul edilemez. Futbolcular tatile 


KALIDOU KOULIBALY gitmekte özgür. Boğulmalarını diliyorum. (Olympiakos Başkanı) 


Değerimin 120 milyon avro olduğunu söylüyorlar ve buna gülüyorum. 


Gülmemin sebebi, Senegalli GABI bir insanın 120 milyon avro edebiliyor olması. Avrupa Ligi için daha önce b...tan 


şeklinde bir ifade kullanmıştım. 
Sanırım bu gece, bu sözlerimi yutmalıyım. 


ERMAN TOROĞLU 


Aykut Hoca Valbuena'yı 
23 Nisan'da oyuna sonradan 
soktu, 19 Mayıs'ta ilk 11 oynattı. 


TURGAY DEMİR 


Lig kurulduğunda VAR olsaydı Fenerbahçe'nin yıldızı papatya olurdu. 
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FATİH TERİM 


Muhabirler: Toplu fotoğraf çekilelim. 
Fatih Terim: Bir tane de top verin o zaman. 


ERMAN TOROĞLU 


Fırat Aydınus o kadar işin sonuna gelmiş ki gerçekten çok profesyonel, kaşar. 
Eski kaşar. Tıpkı benim gibi... 


SERHAT AKIN VOLKAN DEMİREL Anderlecht'teyken e Eskişehir maçında Ümit Karan vuruyor, röportajım vardı. Hadise nin O direğe çarpıyor, k.çıma çarpıyor zamanlar saçları küt kesimdi, affedersiniz. 


çirkindi, beğenmemiştim. 
Sonra Arap atı gibi açıldı. 


AHMET ÇAKAR VCENTE DEL BOSGUE A 


Diyarbakır'da maç sonucu: Mohamed Salah da dahil Real Madrid'de e oynayabilecek tek bir Liverpool Ş futbolcusu yok. 


RIDVAN DİLMEN N 
Kim seçilirse seçilsin “Aman b 


Aykut Hoca bir yere gitme” desin ki Fenerbahçe şampiyonluklara Ş 


ambargo koysun. 
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Hazırlayan: Emrah Akbaş 
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7018'İN 
HATLARI 
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RUSYA'DA MÜCADELE EDECEK 
32 TAKIM ARASINDA EN GÜÇLÜ 
SAVUNMAYA SAHİP TAKIM 
KİM? EN İYİ KALECİ KİMDE? EN ÖLDÜRÜCÜ HÜCUM HATTI YA 
DA EN YARATICI ORTA SAHA ROTASYONU?.. ŞAKİR HOCA, 
RUSYA 2018 TAKIMLARININ 
HATLARINI DEĞERLENDİRDİ. 


ŞAKİR ÖZKAYIMOĞLU 


ürkiye Süper Ligi şampiyonluğu son 
T haftaya kadar büyük bir çekişme içinde 

geçti. Tam tatil derken Dünya Kupası 
2018 ile futbol heyecanı kaldığı yerden devam 
edecek. Başta dünyanın en büyük yıldızları ile beraber sistem takımlarını, yıldız adaylarını ve sürprizlerini hep beraber bu ay içinde izlemeye başlayacağız. Günde 4 maçın olduğu zamanlarda TV'nin başında kalkamayacağız, görünen o... Harika kaleciler izlemeye hazırız. 
Şüphesiz ki İspanya bu konuda en şanslı takımların başında geliyor. De Gea çok iyi bir sezonun ardından İspanya Milli Takımı'na en büyük desteği ve güveni verecek olan kaleci. Alman Milli Takımı'nda Manuel Neuer'in durumu ile beraber Barça'nın kalesini koruyan Ter Stegen sayesinde müthiş iki kaleciye sahip Panzerler. Bu sezon Roma formasıyla çok iyi performans gösteren Alisson Becker, Brezilya formasıyla turnuvanın en güçlü kalecilerinden biri olacak buna şüphem yok. Ter Stegen ve Alisson Becker meslektaşlarından farklı olarak, birer defans oyuncusu gibi ayaklarını çok iyi kullanabilen kaleciler. Bu da takımlarına büyük bir avantajı beraberinde getiriyor. 
Chelsea'nin kalecisi Belçika Milli Takımı'nın en güvendiği isimlerden biri Courtois, Atletico performansından sonra takımına geri döndü, performansı çok iyi. Kaleciler açısıdan İspanya, Almanya, Brezilya, Belçika en güçlü kalecilere sahip ülke takımları diyebiliriz. Defans kadroları milli takımlar açıklandığında ön plana çıkan birkaç takım var. Başta Almanya muhteşem sağ bek ve stoperlere sahip. Belki şu an dünyanın en iyi beklerinden biri Kimmich var. Lahm'ın gidişinden sonra ne olacak diye beklerken muhteşem bir bek çıktı karşımıza. 
En büyük gücü Panzerlerin. Hummels-Boateng ikilisi Bayern'den çok önemli stoperler. Üçlü oynadıklarında bunlara Chelsea'li Rudiger de katılıyor. Çok fizikli uzun oyuncular ama hepsinin ayrılmayan tek özelliği ayaklarını çok 


TAKTİK 


Dünya Kupalarına Arjantin Milli Takımı'nın defansları hep damga vurmuştur ama son iki Dünya Kupası defans hattı iyi değil, Portekiz'de Pepe defansın en büyük güvencesi olsa da partnerleri 

hep değişiyor. İngiltere Milli Takımı da beklerden yana şanslı. Walker gibi en iyilerden birine sahipler, 


iyi kullanan stoperler olmaları. Mats Hummels bu konuda bana göre dünyanın en iyisi. Bu kadar iyi stoperlere ve sağ beke sahip olan Almanlar'ın aynı kalitede sol beke sahip olmadıklarını görebiliyoruz. Köln'den Hector ve Hertha Berlin'den Plattenhardt o seviyeye ulaşamadılar. Brezilya da iyi defans hattına sahip ülkelerden. Yıldız sağ bek Dani Alves'in son andaki sakatlığı nedeniyle olamayışı handikap. Manchester City'den Danilo tercih edildi. Stoperde ise Inter'den Miranda ve PSG'den Marguinhos-Thiago Silva ikilisi takımın gücü. Dünyanın en iyi sol beki müthiş bir futbolcu Real Madrid'li Marcelo'ya sahipler. 
Defansif, ofansif şu an mevkisinde en iyisi. 
Fransa Milli Takımı'ndan da Varane-Umtiti, Barça-Real savunma oyuncuları. Dünyanın en önde gelen stoperleri, ayrı takımlarda aynı ülke forması altında boy gösterecekler. 
İspanya Milli Takımı'nın iki stoperi Pigue-Sergio Ramos onlar da takımlarının Fransız partnerleriyle oynayan çok büyük iki stoper... 
Dünya Kupalarına Arjantin Milli Takımı'nın defansları hep damga vurmuştur ama son 

iki Dünya Kupası defans hattı iyi değil. 
Portekiz'de Pepe defansın en büyük güvencesi olsa da partnerleri hep değişiyor. İngiltere Milli Takımı da beklerden yana şanslı. Walker gibi en iyilerden birine sahipler. Orta sahalar 
2018 Dünya Kupası'na katılacak takımların 
turnuva gidişinde hedef belirleyecek oyuncular olacak. 4-3-3 sistemiyle oynayan Brezilya fizik gücü çok üst düzeyde olan #lüyle oynuyor. Casemiro (Real Madrid) Fernandinho (M. City), Paulinho (Barcelona) son özel maçta müthiş oynadı. Bu üçlü mart ayından bu yana sakat olan Neymar'ın dönüşü 


olursa değişip, o bölgeye ofansif zenginlik katmak açısından Coutinho katılabilir. İlkay'lı Mesut'lu Kroos'lu, Khedira'lı Alman Milli Takımı'nın orta sahası makine gibi her tip oyuncuya sahip. Belçika Milli Takımı orta sahası da çok özellikli oyuncular. Mousa Dembele, De Bruyne müthiş sezon geçirdiler. 
Ama teknik direktör Martinez şahane bir sezon geçiren Nainggolan'ı kadroya almadı. 
Takımına inanılmaz güç katacak bir oyuncu. 
Fransa Milli Takımı da genç ve özellikli orta saha oyuncularından kurulu... N'golo Kante, Pogba, Tolisso... Genç, yetenekli merkez orta saha oyuncuları. Forvetler Dünya Kupası'nın gerçek yıldızları olacak. Kulüp takımlarda büyük başarılar elde eden oyuncular milli takımlarında ne başarı gösterebilecekler? 
Forvet hattında en özel iki takım Brezilya ve Arjantin. Arjantin'de Messi önderliğinde Higuain, Aguero, Dybala, Di Maria inanılmaz bir forvet hattına sahipler. Brezilya; Willian, Jesus, Firmino, Neymar, Diego Costa, Coutinho. Çok kaliteli yıldız oyuncular. 
Portekiz'de Cristiano Ronaldo, Mısır'da Mohammed Salah takımlarının yıldızları. 
Belçika Milli Takımı'nda Lukaku-Hazard-Mertens ve bu oyuncuların alternatifleri 

hep özel yıldızlar. İngiltere Milli Takımı'nda Harry Kane, Jamie Vardy, Rashford kupaya damga vurabilecek oyuncular. Uruguay Milli Takımı'ndan Suarez, Cavani yıldızları ayrı bir güç verecektir milli takımlarına. Griezmann, Mbappe Fransa'nın silahları... Büyük bir heyecanla Dünya Kupası 2018 bekleniyor. 
Bir ay boyunca neler yaşayacağız göreceğiz. 
Hepinize iyi seyirler... 
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——DÜĞÜN VE CENAZE 
ALMANLAR, 2014 YARI FİNALİNDE RAKİPLERİ 2002'DE BREZİLYA'YA KAYBETTİ TURNUVANIN EV SAHİBİ m. ” özü si VE BU YÜZDEN EN ÖNEMLİ 
/ ». — | a3 & 


LAP A FAVORİLERİNDEN BİRİ OLAN BREZİLYA'YDI. 


VE İTALYA TURNUVAYI KAZANDI, İl || VE İSPANYA TURNUVAYI KAZANDI. 


MAÇ ÖNCESİ BREZİLYALI OYUNCULARIN; || | YÖZLERİNDEYSE TRİBÜNLERDEKİ ELİNDE ÇEYREK FİNAL MAÇINDA COŞKUNUN YANSIMASI BİR SAKATLANAN NEYMAR'IN FORMASI, TEBESSÜM VARDI. e 

p İ | m 


AMA KISA SÜREDE PARÇALANAN 
HAYALLER BU TEBESSÜMLERİN 
YERİNİ ÇARESİZLİĞE BIRAKTI. j 


a 


WED 


7 
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İKİNCİ YARI VİTES DAHA DÜŞÜK 


OLSA DA SCHÜRRLE ATTIĞI 
İKİ GOLLE SKORU VE 
TRİBÜNLERDEKİ GÖZYAŞLARINI 
DAHA DA AKTIRDI. 


69” 
SCHÜRRLE 


TÜM HAYATIMIN 
EN KÖTÜ GÜNÜ 


BREZİLYA 1950'DEKİ TRAJEDİNİN İZLERİNİ SİLMEK İSTERKEN, 

BİR HAYALET GİBİ TAKIMI SÜREKLİ TEDİRGİN EDECEK YENİ BİR 
TRAVMA DAHA YAŞADI. 


BU SEVİYEDE OYNANAN KARŞILAŞMALARDAKİ EN 

FARKLI SKORA ULAŞILMASI VE 
MIROSLAV KLOSE'NİN 
TURNUVALAR TARİHİNDE TOPLAMDA 
EN YÜKSEK GOL SAYISINA 

İG. GOLÜYLE BU MAÇTA ULAŞMIŞ 
OLMASI, MAÇIN ÖNEMİNİ ARTIRDI. 


90 
OSCAR 
— 


NELER, 90. DAKİKADA BİR UZUN TOPA ÇIKMAKTA TEREDDÜT EDİNCE BREZİLYA'NIN TEK GOLÜ GELDİ. 


BU MAÇ yoLumuzmaKl MEZİİ 
MAÇLARDAN YALNIZCA BİRİYDİ, 


OYUNCULARIM ÇABUCAK 
UNUTACAKTIR. 


FİNALE KALAN ALMANYA SON MAÇINDA DA TAKILMADI VE 2014'TE ARMASINA DÖRDÜNCÜ YILDIZI TAKMA HAKKI KAZANDI. 


YEDİ 
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BİR TÜRK İŞ ADAMI, IŞITAN GÜN, HOLLANDA 2. LİGİ'NDE EKONOMİK OLARAK ÇOK ZORDA BİR 


PININ KİLİDİNİ 
AN ŞAMPİYON 


KULÜBÜN TESADÜF ESERİ SAHİBİ OLUR. FUTBOL AKLI OGAN TARHAN”I VE GENÇ JENERASYONUN BAŞARILI YÖNETİCİLERİNDEN MUSTAFA AZTOPAL'I KADROSUNA EKLER. BORCUNDAN KAPANMAK ÜZERE OLAN KULÜP, MAYIS AYINDA EREDIVISIE'YE MERHABA DER. MURAT FEVZİ TANIRLI, FORTUNA SITTARD'IN BAŞARI HİKAYESİNİ KAHRAMANLARINDAN DİNLEDİ. 


RÖPORTAJ: MURAT FEVZİ TANIRLI FOTOĞRAF: ESER KÖSE 


Fortuna Sittard'ı almaya ne zaman karar verdiniz ve neden Hollanda 2. Ligi? 

IŞITAN GÜN: İtalya 3. Ligi'nden mi yoksa Fransa 2. Ligi'nden mi kulüp alsak diye yola çıkmadım. Böyle bir düşüncem hiç yoktu ama bazen fırsatlar önünüze geliyor. Hollanda'daki bir bağlantımızın basında okuyup “İlgilenir misiniz?” diye haber vermesi ile başladı. 
Hollanda'nın bizim için avantajları var. 
Avrupa'nın ticaret anlamında önemli merkezlerinden. Futbol açısından da İngiltere'nin arka bahçesi, sürekli Ada'yı besleyen bir ülke. Bir de Almanya'dan 

mı yoksa Hollanda'dan mı 2. Lig takımı seçersiniz dediğinizde kesinlikle 

Hollanda derim. Çünkü Bundesliga 2'den Bundesliga'ya çıkmak çok zor. Keza Championship'ten Premier'e çıkmak daha da zor. Bütçeler o liglerde inanılmaz ve ciddi rakipler var. Hollanda bu açılardan kolay. 
MUSTAFA AZTOPAL: Hollanda, futbola yatırımda maliyet olarak çok daha uygun bir ülke. İngiltere ve Almanya'da aynı maliyetlere böyle bir projeyi gerçekleştiremezsiniz. 
Ayrıca her 2 lig de ciddi bir futbol pazarı olarak görüldüğünden İngiltere gibi çok takip 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ediliyor. Yetiştirici bir bölge yaklaşımı var. 


Hiç böyle bir hayal kurmuş muydunuz peki? 
IG: Öyle bir hayalim de yoktu açıkçası. 
Galatasaray'da görev yaparken, çok sayıda basit yanlış önlenerek bir kulüp yönetiminde başarılı olunabileceğini gördüm. Biraz rasyonel olunursa başarılı olunabilir diye hep düşünürdüm. 


Fortuna Sittard, 1968'de kurulan bir kulüp, nadiren orta sıralarda bitiren bir takım ancak son 16 sezon tablo genelde kötü. 

IG: Hollanda'yı hatta 2. Ligi'ni biraz gözümüzde büyütüyoruz aslında. İlk 

geldiğim dönemde tüm kulüp başkanlarını 

ve yönetimleri gördüm. Halen de en büyük yardımcım olan Ogan Tarhan'a dedim ki, “Biz bu kulüpleri 3-4 senede alt ederiz”. Birkaç kulüp haricinde “Biz her şeyi biliriz” edasında konservatif bir futbol anlayışı var. O yüzden de bugün Hollanda Milli Takımı'nın durumu ortada. Değişime kapalılar, “Kendi sistemimiz çok doğru” sanıyorlar. İşin sportif tarafı ayrı, idari tarafı ayrı. Neticede sahada oynanan bir oyun var. İki farklı kulübün 10O'ar liraları var gibi düşünün. Bir kulüp gidip marketten alışveriş yapıyor, bizse “hal”den, pazardan ya da tarladan, yani daha kaliteli, daha taze alıyoruz. 


“TEOG MU YOKSA FUTBOL MU?” 


Dünyanın herhangi bir yerinde bir futbolsevere Hollanda dediğimizde hemen Ajax ve altyapı kavramları akla gelir. Altyapı yaklaşımını Fortuna Sittard ve Hollanda'da nasıl değerlendiriyorsunuz? 

IG: Hollanda sistemi müthiş! Bir çocuk 12 
yaşından itibaren sabah önce kulübünde idmana geliyor, ardından okuluna gidiyor, okul çıkışı tekrar idmana geliyor. Bunu haftada 

en az 3 kez yapıyor. Bir de maç günü var. 
Böyle bir çocuk bu kadar eğitimle, biraz da yeteneği varsa futbolcu olur zaten. Bizdeki en büyük sıkıntı yıllardır aynı; okul sistemimizin spora uygun olmaması! Bir dostumuzun 

kızı çok yetenekli bir jimnastikçi. TEOG sınavındaki mevcut durum nedeniyle spora ara vermek zorunda kalıyor. 8 ay aktif sporu 
bırakırsan bittin zaten. Rakibin haftada 20 
saat spor yapıyor, sen eğitimin için TEOG hazırlığındasın. Olmaz tabii ki! 

MA: Bir oyuncuyla görüşüyoruz almak için. 
Oyuncu aynı zamanda avukat! Yani ikisini de paralel götürebilmiş. Sistem bunu destekliyor. 
“Okul mu, spor mu?” ikileminin Türkiye'deki cevabı ne yazık ki “sadece okul”. 


Futbol kültürü yaklaşımı olarak iki ülkenin en büyük farkı sizce nerede? 

IG: Genel algısı Türkiye'deki gibi ölüm-kalım seviyesinde asla değil. Yenildiğimiz bir maçta 


dahi taraftarımız da loca sahibi olanlar da sponsorlar da güzel bir vakit geçirmiş ve eğlenmiş olarak ayrılıyor. İşin bir sosyal aktivite olarak görülmesi önemli bir boyut. 
Diğer boyutuna da ara sıra tanık oluyoruz. 
Kupa finalinde Feyenoord-Alkmaar maçında Feyenoord kupayı kazandı ama stadyum pet şişe yağmuruna büründü. Bunlar sadece Türkiye'de olan şeyler değil, Hollanda'da 

da oluyor. Ancak en büyük fark ceza dağıtımındaki adaletsizlik. 


Cezai yaptırım, tam anlamıyla caydırıcı mı? 
IG: Bu sezonu herhangi bir olay olmadan tamamladığımız için federasyondan teşekkür mektubu aldık. Geçen sene ufak tefek olaylar oldu, uyarı aldık. 
Bizdeki artı, Taraftar 
Derneği ile kulübün iç içe olması. Kulüplerin yönetim kurullarında taraftar derneklerinin temsilcileri var. Zorunlu olarak 1 kişi almak durumundasınız, 

biz sayıyı 2 yaptık. 
Transfer, harcamalar, bütçe her konuda bilgi veriyoruz. 
Şampiyonluk maçında bile dedik ki “sahaya girerseniz takımı çekeriz”. Uyarı işe yaradı ve girmediler. Taraftarla inatlaşırsanız, 10 bin kişi girerdi sahaya. Taraftar psikolojisi her yerde aynı. 


Yönetimde taraftar temsilcisinin yer alması modeli Türkiye'ye uyarlanabilir mi sizce? 

IG: Çok güzel model ama Türkiye'ye uyarlanamaz. Fortuna Sittard'ın taraftar derneğinin 800 üyesi var. Biz daha kulübü satın almadan kulüp zora düştüğünde kendi aralarında ciddi paralar toplayan bir grup bu. 
Zengin bir toplum. İşsizin bile bir refah seviyesi var. Türkiye'deki seyirci profili ise hep senden bir şey bekliyor. 


Passolig için ne düşünüyorsunuz? 

IG: Belki inanamayacaksınız ama bence PASSOLİG işe yaradı. Çıkış noktası ve aktörlerin kim olduğundan bağımsız değerlendirdiğimde bence etkisi oldu. 

Tek faktör değil elbette ama stadyumlar 

ve oynanan oyunun kalitesi de arttı. Daha izlenebilir bir lig olduk. 

MA: PASSOLİG'in tamamlayıcı bir unsuru var: 
6222 No'lu yasa. O uygulanmadığı sürece 
PASSOLİG ölü bir yapıdır. Görev yaptığım kulübün maçında sahaya seyirci girdi. 
Beşiktaşlı Fernandes'e tekme attı. Ne yazık ki o adam 3 gün boyunca TV programlarına çıktı. Bakın telefonla bağlanmadı, direkt koltuğa oturdu. Bir kahramanmış gibi ekranlardaydı. Dolayısıyla hükmü yok. FB-BJK kupa maçındaki son olaylarda bazı taraftarlar gözaltına alındı denildi. Suç işlemeye meyillileri eliyoruz deniyor ama somut bilgi yok. İçeriye giren var mı? Cevap yok. 


Taraftar Derneği'nde çok koyu Fortuna'lı olduğunu söyleyen bir (| Politikacıya, taraftarımızla tanıştım. Kulübe sevgisini anlatıyor. Dedim ki, sizi hiç görmedim stadyumda, gelmiyor musunuz? 6 yıl cezası olduğunu, 4 senesi kaldığını söyledi. 


IG: Hollanda'da PASSOLİG tarzı bir uygulama yok. Taraftar Derneği'nde çok koyu Fortuna'lı olduğunu söyleyen bir taraftarımızla tanıştım. 
Kulübe sevgisini anlatıyor. Dedim ki, sizi hiç 

görmedim stadyumda, gelmiyor musunuz? 6 
yıl cezası olduğunu, 4 senesi kaldığını söyledi. 


Bir Türk işadamı geldi ve kulübü satın aldı. 
Kulüp çevresinde ve şehirde tepki nasıldı? 

IG: İlk toplantıda taraftar derneğinin başkanı ve yardımcısı da vardı. Kendi bakışımızı anlattık ve birlikte yemeğe gittik. Onlara bazen beğenmedikleri kararlar alabileceğimizi ama kulübün menfaati yönünde olacağına emin olabileceklerini söyledim. Kulüp personelinden 


Hollanda 
Federasyonu'na kadar hepsi 

aslında yabancı yatırımcıya şüphe ile yaklaşıyorlardı. 
Biz topu bomba sanan insanlar değiliz. Bilgi ve birikimimiz var. 

İlk gün “kulübün DNA'sı değişmeyecek” dedim. Türkiye'den yönetici, bir sürü oyuncu ya da Türk teknik adam getireceğiz gibi yaklaşımımız olmadı, olamaz da. Taraftar olsam kabul etmem. Ben, Mustafa, Ogan 

ve bölgenin genel yapısını bilen bir Türk arkadaşımız daha var. Bu 4'lü dışında bünyemizde Türk yok. Hatta yönetim kurulunda tek Türk benim, diğer 6 kişi Hollandalı. Türkiye'deki “benim dediğim olur” yapısı orada işe yaramaz. Adamın genetiğinde zaten “itiraz” kavramı var. İtiraz edenler oluyor ancak nihayetinde kabul ettiğimiz kararı o üye de uyguluyor, tepki göstermiyor, sabote etmiyor. 

Kulübe girdiğimizde bulduğumuz tablo beklediğimizden kötüydü. O tabloyu baştan görsem gerçekten bu kararı verir miydim, emin değilim. Yağmalamak isteyenler, beleşçiler. Maçtaki seyirci sayısına bakıyorum, hasılata bakıyorum, resmen ters orantı var. 
Yarısı bedavacı. Eski oyuncular var başvuran, “Yıllarca bu formayı giydim. Ücretsiz girmek istiyorum” diyor. Ailemde bir şirkette ömür boyu çalışıp emekli olan akrabalarım var. O şirket para vermeden ürün mü sağlayacak ömür boyu? 


“TÜRKİYE'DE BÜTÇE KONTROLÜ 
HİKAYE, HOLLANDA'DA ÖYLE DEĞİL” Gelir açısından 2. Lig'e göre değişen ne olacak? 

IG: Yayın hakkı konusunda elbette ciddi gelir artışımız olacak. Keza kombine ve sponsor sayısının artışı da olacak. Reklam panoları veya dijital reklamlarda ligin getirdiği birim fiyatlarda yükselme oluyor. Gider de elbette artıyor. 

MA: Zaten aşırıya kaçma ya da rakamlarda oynama şansın yok. Belli ve net bir bütçeden 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bahsedince hareket kolay. Çok küçük artı 

ya da eksi olabilir. Mesela Türkiye'de bütçe kontrolü hikaye ama Hollanda'da öyle değil. 
IG: Bir defa kontrol mekanizması var. İster sahipli ister dernek sisteminde ol fark etmiyor. 
Eğer gelir-gider arasında fark varsa cebinden koyup kapatacaksın veya çözüm bulacaksın diyor federasyon. 


Son yıllarda Türkiye'de en çok tartışılan konulardan biri de kulüplerin ekonomik yapısındaki kötü tablo, finansal fair-play cezaları. En iyi yöntem sahiplik yaklaşımı mı sizce de? 

IG: Sahiplik sistemi şart değil: Almanya'da da 
5011 kuralı var. Yönetim Kurulu'na “zarardan 
şahsen sen sorumlusun” dersen, zaten gelecek yönetici de ince eleyip sık düşünür ama bu defa Türkiye'de kulüplere yönetici bulamazsın! 


Fortuna Sittard'da gelecek planlarınız neler? 
Çok kötü durumda aldığınız bir kulübü en üst lige çıkardınız. Çocuğunuz gibi sahiplenecek misiniz yoksa proje gözüyle bakıp iyi bir müşteri çıktığında satarım mı diyorsunuz? 
IG: Şu an zaten çocuğumuz gibi. Bu 

işin duygusal yönü var. Beraber sevinip üzülüyorsun. Bazı kulüp sahipleri senede | 

ya da 2 maça gidiyor. Ticari mal zihniyetinde bakıyor. Ama biz her hafta maçtayız, yaşıyoruz. Tabii ki ticaret de önemli ama bunun dengesi olmalı. Kulübü vahşi 

bir ticaret malzemesi yapmayız. Bazen idmanlarda bile kaptırıyorum kendimi, biraz da sağdan mı orta yapsalar gibi (gülüyor). 
Ayrıca Sittard halkına da bir hedef sunduk. 
Onları da üzemeyiz. Ne kadar profesyonel de olsak sevgi tarafımız ağır basıyor ve şu an çok ciddi bir teklif gelse bile vermeyiz. 


Özellikle kulüplerin tesisleşmesi konusunda Hollanda ile Türkiye arasında ne fark var? 

IG: Bana göre Türkiye'deki tesisleşme çok daha üst noktada. Ama demek ki çözüm 

ve başarıyı tesisleşme getirmiyor. Mustafa, Kasımpaşa'da görev yaptı. Kasımpaşa tesislerini nasıl yaptı? Devlet desteğiyle. 

Yani devlet sana arazi veriyor, kulüp olarak sen de para harcayıp tesisi yapıyorsun. 
Hollanda profesyonel kulüplere bu anlamda yardımcı olmuyor, amatörlere destek veriyor. Profesyonel kulüplere “paralı futbol organizasyonu” gözüyle bakıyor. Sen madem bu işin içinde ticari ve profesyonel olarak varsın, tesisini de kendin yapacaksın diyor. 
Arazi dahi vermiyorlar. Ama amatör kulüp kuralım, belediyeye gidip “bana saha lazım” diyelim, hemen tahsis ediyor. Bizim bölgede 
16 amatör takım var, bölgenin tek profesyonel 
takımı biziz, ekonomik destek yok. 

MA: Fortuna Sittard'ın en üst lige çıktığını dünya futbolunu takip eden herkes görmüş ve duymuştur. Sittard deseniz kimse şehri bilmez ama Fortuna Sittard dediğinizde bilirler. Daha büyük marka olamaz, bir şehre bundan daha iyi tanıtım da olamaz. Bu anlamda destek bekliyoruz ve bu da asla Türk bakışı değil. Tam tersi, eşyanın doğası bunu gerektirir. 
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Saha zemini kalitesinde Hollanda ne durumda? 

IG: Hollanda'da çok tartışılan bir suni çim skandalı var! Eski futbolcular, Hooijdonk dahil “bu ne rezalet!” diyorlar. Biz Türkiye olarak Hollanda'dan çim ithal ediyoruz, orada ise suni çimde maç oynanıyor! En 

iyi oyuncularımızdan birini suni çimden dolayı çapraz bağ kopması nedeniyle kaybettik. Suni çim tercihinin sebebi tamamen ekonomik ama neticede bu konuda da çok sabit fikirliler. Federasyon bünyesinde bu konuya aslında kulüpler karar veriyor. Sıkıntımızı söylüyoruz, “evet bizce de haklısınız ama kulüplerin çoğu suni çim istedi” cevabı veriyorlar. Absürt bir durum. Birinin futbolun çimde oynanacağını söylemesini bekliyoruz! 


Avrupa'da her şey tribün ve kulüpler açısından muazzammış gibi genel bir algı var. 
Bu algı aslında doğru değil. Her ülkede farklı sıkıntılar var. Seyirci ve kombine konusunda durum nedir şu an? 

IG: Kombineleri yeni satışa çıkardık ve ilgi büyük. Şampiyonluk kutlamasında meydanlar muazzamdı. Önceki sezon 1300-1400 civarında seyirciye oynarken, geçen sezon ortalama 7000 seyirciye oynadık. Sezon başı 1000-1500 olan maçlar vardı ama son maç sayı 12500'dü. Tabii ki başarı etkisi de var ama 500 artışa tekabül ediyor. Ayrıca ligin deplasmana en çok taraftar götüren takımıyız. 
Utrecht maçında 2200 seyircimiz tribündeydi. 


“CRUYFF'UN HOLLANDA FUTBOLUNA VERDİĞİ ZARARLAR VAR” 
Oyuncu-prim sistemi yaklaşımı olarak iki ülkeyi kıyasladığınızda neler söylersiniz? 

IG: Genelde kulübün kararına bırakılmış durumda. Cruyff'u herkes idealize eder ve elbette hepimiz hayranıyız, hatta şahsen taparım ama Hollanda futboluna bana göre verdiği önemli zararlar da var. Cruyff öyle bir noktaya getirilmiş ki ağzından çıkan “kural” olarak konulmuş. Bir dönem “Futbolcu maça göre para için oynamaz, prim futbolda olmamalı” demiş. Yıllarca prim sistemi olmamış. Futbolcu para için oynamaz mı? 
Çok büyük oranda sadece para için oynar. 
Belli bir sistem yok. Kontratlı yapı da var, başarıya göre havuz sistemi de. Kulüplerin kendi tercihi. 


Mustafa, biraz sportif direktörlüğe dönelim. 
Büyük bir bankanın genel merkezinde yöneticilikten ayrılıp hayalinin peşinden Liverpool Akademisi'nde eğitim, ardından başlayan kulüp macerası. Kasımpaşa'da Şota dönemi, sonra Tony Adams gibi bir Arsenal efsanesi ile Azerbaycan Gabala'da geçen 
2 sezon. Ve şimdi de Hollanda 2. Ligi'nde 
Fortuna Sittard'da sezon başı göreve gelişin ve şampiyonluk. 
MA: Finans sektöründeydim, hakemlik yapıyorduk seninle beraber. Futbolun her zaman içinde olduk. Kasımpaşa benim için çok önemliydi. Türkiye'deki futbola profesyonel olarak başlayış noktam olduğu için ilişkilerimi geliştirdiğim, futbol yönetimi becerimi edindiğim yer. Tony Adams dünya üzerinde bir futbol markası. Deneyim ve vizyonuma etkisi çok oldu. Gabala benim için çok ayrı değerde. 28 Avrupa Ligi maçına çıktık 2 senede. Hollanda'daki en büyük şansım Işıtan Gün gibi bir başkan ve organizasyon anlamında da Ogan Tarhan gibi isimlerle çalışmak. Üçlü olarak kompakt ve hızlı karar alan bir ekibiz. Hareket kabiliyetimiz hızlı. Çözümleme sürecimiz kısa. Bilgi ve birikimlerimizi yansıtıyoruz. Yeni şeyler öğreniyoruz. Türkiye'deki sorunları çözme adına aslında kulüpler nezdinde o kadar pratik yollar uygulanıyor ki bazen şaşırıyorsunuz. Stuttgart teknik direktörü Tayfun Korkut'un bir röportajını okudum ve “Yıllarca Türkiye'de yaşadım, ülkenin genetiğinde son ana kadar bekleyip nasıl olsa hallederiz yaklaşımı var, ne kadar sağlıksız gibi gözükse de önemli sonuçlar çıkabiliyor” demiş. Gerçekten katılıyorum. 
Evet sorunlarımız çok ama pratik çözüm zekamızı da göz ardı etmemeliyiz. 


Genel hakemliğe bakış farkı iki ülke arasında nasıl? 
IG: Hakem kurulu başkanının adını dahi bilmiyorum. Maç bittiğinde “Business lounge” bölümümüze yöneticiler, oyuncular, hakemler geliyor. Maç sohbeti yapılıyor, yenip içiliyor ve vedalaşılıyor. Maçın sonucundan bağımsız olarak yapılıyor ve 


maçta hakeme tepki göstersen de unutuluyor. 
Hakem konusu elbette kritik ama asıl önemli olan Federasyon. Hollanda'da 1889'dan bu güne toplam sadece 11 Federasyon Başkanı görev yapmış. Son başkan kaç yıldır görevde, bilmiyorum. 


“TÜRKİYE'DEN BİR KULÜBÜN PİLOT TAKIMI NİYE OLALIM Kİ?” 

Kadronuzda 2 Türk oyuncu var. Oyuncu piyasasına yaklaşımınızda Türkiye ön sıralarda yer alıyor mu yoksa Avrupa'da kriterlerinize uyacak herkese kapınız açık mı? 
IG: Teknik kadromuzla yapacağımız istişareler paralelinde TI Çinli oyuncu dahi oynayabilir. 
Türkiye'den getirmek ya da gurbetçi Türklerden almak gibi düşüncemiz yok. Kendi standartlarımıza ve yapımıza uyduğu sürece her oyuncuya kapımız açık. Bunun devamında bize en çok sorulanlardan biri de “Türkiye'de herhangi bir kulüple organik bir bağa girecek misiniz?” Niye böyle sıkıntıya gireyim ki? Niye buradaki takımımızı pilot takım formatına sokacak düşüncemiz olsun ki? Biz de Hollanda'nın en üst liginde kendi çapını bilen bir takımız. 


Hem ulusal hem de Sittard'ın yerel medyası ile aranız nasıl? 

IG: Bulunduğumuz bölgede 4 profesyonel takım var: Roda, Venlo, Maastricht ve biz 

aynı eyalet içindeyiz. Yerel medya gayet güçlü. Bizim taraftarın “Medya Sittard'ı desteklemiyor, bize karşı antipatikler” 

diye abartılı serzenişte bulunduğunu düşünüyordum ama geçen sezon yaşadıklarımız haklılık payı olduğunu gösterdi. Biz de kulüp olarak medya yasağı, akreditasyon kaldırma gibi uygulamalara gittik ne yazık ki. Hollanda'da basın özgürlüğü konusunda tartışılmaz noktada, hatta ilk 

iki sırada. Gazeteciler “hayır” cevabıyla hiç karşılaşmamışlar, çok yadırgadılar. “Ajax'ın tesisine elini kolunu sallayarak girebiliyor musun?” dediğimizde “Ama sen Fortuna'sın” diyor. “Evet, biz de Fortuna'yız, buraya da öyle giremezsin” diyoruz. Bunlar nadir de 

olsa yaşananlar. Ama genel medya kuralları burada da geçerli. Kazandıkça medyanın sempatisini yanına alıyorsun. Hatta bir gazeteci bana “5 sene sonra Fortuna batar, ne düşünüyorsunuz?” dedi. Ben de dedim ki; “Bu soruya cevap vermek için 5 sene önce nasıl bir öngörüde bulundunuz da bugün gerçekleşti, bana somut bir örnek verirseniz ben de sorunuzu ciddiye alıp cevap vereceğim.” Ses yok tabii. 


Türkiye'de futbolcu menajerliği konusunda önemli isimlerden Ogan Tarhan menajerliği bırakıp sizinle yola koyuldu. 

IG: Ogan Tarhan önemli isim. Ne kadar iyi yönetici olsan da istediğin kadar finansı çok iyi biliyorum desen de asıl önemli olan doğru oyuncuyu seçmek. Yani bir “futbol aklı” bu işin olmazsa olmazı. Bizim de futbol aklımız Ogan. 
Bize Hollanda'da dediler ki, “Bu bütçeyle bu futbolcuları nereden buluyorsunuz?” Vizyon ve çap geniş olacak. Başarıda ilk neden bu. 
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HAKEM FUTBOLUN OLMAZSA OLMAZI, BU TOPRAKLARIN DAİMA SUÇLU OLANI. ÇALDIKLARI DÜDÜK NEDENİYLE HEP YERDEN YERE VURULANLARI ELE ALIRKEN, KİMİ KOMİKLİKLERİ DE HATIRLATMALI; BAZEN DE ÇARESİZLİKLERİNİN BU OYUNA KATKIDA BULUNDUĞUNU ANLATMALI. 
HAZIR 47 AYIN SULTANI BAŞLARKEN KULVAR BELLİ, DÜNYA KUPASI YOLUNDAN GİTMELİ! 


ALİ MURAT HAMARAT 


Lİ 
Ik turnuva Uruguay'daydı. İlklerin şampiyonasında komşusu Arjantin'i deviren ev sahibi taçlanırken, finale Belçikalı hakem John Langenus damgasını vurmuştu. O zamanlarda kıyafet zorunluluğu olmadığından, sahada golf pantolonuyla yerini alıyordu. 
Santra öncesinde bir anlaşmazlık vardı; her iki taraf da kendi topuyla oynamak istiyordu. 
Devir eskiydi; sponsorluk keşfedilmemişti. 


Tekmeler, yumruklar, dirsekler... Kan gövdeyi götürmüş, Güney Amerikalılar istediğini almıştı. O gün etliye sütlüye dokunmayan Aston, yaşadıklarından da yola çıkarak 

yeni kuralların peşine düşüyor, trafik lambalarından hareketle sarı ve kırmızı kart uygulamasının başlamasına önayak oluyordu. 
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Golf pantolonlu, iki meşin yuvarlağın da kullanılmasına izin veriyor, her iki ülke de kendi topuyla kazanıyordu. İlk yarıyı 2-1 önde bitiren Tangocular, ikinci devrede gelen üç gole engel olamamıştı. Keramet galiba toptaydı... 


YIL 1934, YER İTALYA... 

İktidarının propagandası için ruhunu satabilecek Benito Mussolini, Dünya Kupası'nı futbolculardan daha çok istiyordu. Teknik direktör Vittorio Pozzo'nun taktik zekası, Giuseppe Meazza'nın ustalığı derken faşist 


lider zafer için gerekli emniyet tedbirlerini ihmal etmiyor; vakti zamanda Güney Amerika'ya göç eden İtalyan asıllı Arjantinli milli oyunculara bir günde vatandaşlık çıkarıyordu. 

Il Duce için başarıya giden her yol mubahtı. 
Yoğun programına rağmen ülkesinin maçlarını yönetecek hakemlerle sohbetleri kaçınılmazdı. 

Yarı finale hakem sayesinde çıkmıştı Gök Mavililer. Sahanın her yerinde dayak yiyen İspanyolların ne penaltıları verilmişti ne de attıkları gol. Yetmezmiş gibi ağlarına giren top da bir faulün ürünüydü. İsviçreli Rene Mercet, sonradan ömür boyu futboldan men edildiyse de kupa İtalya'ya gitmiş; Mussolini muradına ermişti. 


KARTLARI DOĞURAN MEYDAN 
SAVAŞLARI 

1938 Dünya Kupası için ülkeler Fransa'nın 
yolunu tutmuştu. İtalya unvanını korurken, çeyrek finalde oynanan bir karşılaşma literatüre meydan savaşı olarak geçiyordu. 
Brezilya ile Çekoslovakya arasındaki maçta kan gövdeyi götürüyordu. O zamanlar pek samba yapmayan Güney Amerikalılar, rakiplerinin efsane kalecisi Frantisek Planicka'nın kolunu, golcüsü Oldrich Nejediy'nin de ayağını kırmıştı. Macar hakem Pal von Hertzka olanları en yakından izliyordu. O zamanlarda penaltı olmadığından, berabere biten müsabaka 


“Bir İngiliz hakem, 


Almanya lehine bir penaltı veriyorsa, mutlaka penaltıdır.” 


Arife tarıf gerekmez! 


iki gün sonra tekrarlanıyor; kolu kanadı 

kırık Avrupalılar mağlup olup Prag trenine atlıyordu. 

Bordeaux Meydan Savaşı'nın üstünden 16 

yıl geçmişti ki bu sefer Bern'deki bir çeyrek finalde futbolcular birbirlerine giriyordu. 
Yenilmez armada Macaristan ile ayak 

sesleri iyiden iyiye duyulan Brezilya'nın randevusunda golleri tekmeler kovalamıştı. 
Sambacılardan iki, Avrupalılardan bir oyuncu atılmıştı. Soyunma odasında kavga büyümüş, Ferenc Puskas ile hocası Gusztav Sebes de nasibini almıştı. Başarılı teknik adama atılan dört dikiş de cabasıydı. 

Bugün olsa o maç asla bitmez, birçok 


oyuncu ağır cezalar alırdı. Ancak o günün koşullarında karşılaşmayı yöneten Arthur Ellis bile çaresiz kalmıştı. İngilizlerin efsanevi hakemi o günü sonradan “Birbirlerine hayvanlar gibi davrandılar. Bugün aynı durumda o kadar oyuncu atılırdı ki mücadele tamamlanamazdı. Yapabileceğim tek şey maçı bitirmekti” diye anlatacaktı... 
Dünya Kupalarında meydan savaşı yapma geleneği sekiz yıl sonra Şili'ye geliyordu. 
İtalyan gazetecilerin ev sahibi ülkeye dair yazdıkları tansiyonu yükseltiyordu. Ken Aston'ın ilk düdüğüyle sahada savaş çıkmıştı. 
İngiliz hakem biraz taraflı davranıyor, Avrupalıları saha dışına davet ediyordu. 
Aksi halde sahada dayak yiyeceği aşikârdı. 
Tekmeler, yumruklar, dirsekler... Kan gövdeyi götürmüş, Güney Amerikalılar istediğini almıştı. O gün etliye sütlüye dokunmayan Aston, yaşadıklarından da yola çıkarak yeni kuralların peşine düşüyor, trafik lambalarından hareketle sarı ve kırmızı kart uygulamasının başlamasına önayak oluyordu. 
1966 Dünya Kupası finalindeyse bu sefer 
yan hakem sazı eline alıyordu. Uzatmalarda Geoff Hurst'ün Hans Tilkowski'yi geçen şutu, direkle çizgi arasında raks edince olaylar gelişiyordu. Rus asıllı Azeri Tevfik Bakhramov santraya koşunca, maçı yöneten Gottfried Dienst golü vermek zorunda kalmıştı. Topun içeride olmadığı sonradan anlaşılacaktı. 
Tarih tesadüfleri sever ya iki ülkenin 44 yıl sonraki randevusunda roller değişmiş, Frank Lampard'ın nereden baksanız rahatlıkla görebileceğiniz kadar içeride olan şutu es geçilmişti. 


TARİHE GEÇEN TÜRK 

Aston'ın feryadı ses getirmiş, 

sarı-kırmızı kart miladı 1970 

Dünya Kupası'nda başlamıştı. 

O turnuvada hiçbir oyuncu atılmazken, dört yıl sonra bir ilk yaşanıyordu. Ev sahibi Almanya'dan Berti Vogts'a sert 

faul yapan Şilili Carlos Caszely tarihe geçmişti. O ilk kırmızı görendi, Doğan Babacan ise 

gösteren! Evet, turnuva tarihinin 

ilk kırmızı kartını 1974'te bir Türk 


hakem göstermişti. 

Aynı organizasyonun Almanya ile Hollanda arasındaki unutulmaz finalinde ev sahibi lehine İngiliz hakem Jack Taylor'un verdiği penaltı da çok tartışılmıştı. Bernd Hölzenbein sonradan döktürmüştü: “Bir İngiliz hakem, Almanya lehine bir penaltı veriyorsa, mutlaka penaltıdır.” Arife tarif gerekmez! 

1986 Meksika Dünya Kupası'nın çeyrek finali 
hâlâ hafızaları süslüyor. Diego Armando Maradona aynı maçta İngiltere'ye biri elle, biri ayakla öyle iki gol atmıştı ki... İlkinde Peter Shilton'u aşmak için elini kullanan maestro, ikincisinde tüm İngiltere'yi adeta peşine takıp ipe dizmişti. Çimlerde yazdığı şiir bir tarafa, perdeyi açtığı pozisyonu Ali Bennaceur süzememişti. Azteca Stadyumu'nun çimlerinde böylece bir kült doğmuştu. 

Peki, ya Tunuslu hakem ve arkadaşları işini doğru yapsaydı? 


SAATİ UNUTAN HAKEM 

Biraz da komik bir anı hatırlatmalı... 

1990 Dünya Kupası'nın yarı finalini unutmak ne 
mümkün. Napoli'de İtalya ile Arjantin kozlarını paylaşırken, tribünler ilahlarına saygıdan Tangocuları tutuyordu. Evet, taraftarlar 

kente iki şampiyonluk yaşatan Maradona'ya milyonların gözü önünde bağlılıklarını gösteriyordu. Turnuvanın en sıkıcı maçı 

bir türlü bitememişti. 

Dönemin efsane düdüklerinden Michel Vautrot saatine bakmayı unutunca uzatmalar sürdükçe sürmüştü. Neredeyse karşılaşmaların saatin 90.00'ı gösterdiği anda bittiği günlerde, uzatmaya sekiz dakika eklenmişti! 

Aynı yıl dünya şampiyonunu belirleyen penaltı da çok tartışılmıştı. Arjantinliler, Meksikalı Edgardo Codesal'a demediğini bırakmasa da karar tabii değişmemiş, Andreas Brehme'nin zarif penaltısı kupayı getirmişti. 

2002 yılındaki Japonya-Güney Kore 
ortaklığında, belki de dünya üçüncülüğümüzü Ekvadorlu bir düdüğe borçluyuz. Evet, ikinci turdaki Güney Kore-İtalya maçını yöneten Byron Moreno, göz göre göre Gök Mavilileri katletmese, rakip ev sahiplerinden biri olmayacak, üçüncülük maçı da çok daha 

zor geçecekti. 

2006 Dünya Kupası'nın yıldızı ise İngiliz 
hakem Graham Poll olmuştu. Hırvatistan ile Avustralya arasında oynanan maçta Avrupa ekibinin defans oyuncusu Josip Simunic, 

üç sarı kartı müteakip atılmış, karşılaşmayı yöneten ismin de sayı saymayı bilmediği ortaya atılmıştı. 

Son turnuvanın galasını “renklendiren” Japon Yuichi Nishimura bir tarafa, Cüneyt Çakır başarılı yönetimiyle Brezilya'da ses getirmişti. 
Gruplarda iki maçta sahne alan başarılı hakemimiz Arjantin ile Hollanda arasındaki yarı finalde de düdük çalarak tarihe geçmişti. 
Şampiyonlar Ligi'nde final yönetse de kendi topraklarında gördüğü muamele ortada ya neyse... Rusya'da bizi yine Çakır temsil edecek. 
Bakalım uygulanacak Video Yardımcı Hakem (VAR) garabetlerin önüne geçebilecek mi? 
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45 GÜN BOYUNCA 2014 DÜNYA KUPASI'NI YERİNDE TAKİP İÇİN GÜNEY AMERİKA'DA OLACAKTIM. VE 
HEY, FUTBOLUN YAŞAMIN KENDİSİ OLDUĞU BREZİLYA'DA DÜZENLENEN BİR TURNUVAYI ŞEHİR ŞEHİR TAKİP ETMEKTEN DAHA FAZLA HEYECAN YARATACAK KAÇ OLGU OLABİLİR Kİ İNSANIN HAYATINDA? 


Mi A başlatıyordur. Her yolculukta, düzenli olarak Elbette bu duygu yoğunluğu her zamankinden ERBATUR ERGENEKON Kgk y ygu yoğunluğ 


aynı oyunu sergilemekten çıkar ve yeni bir farklı bir frekanstaydı. Sonuçta 45 gün 

senaryo için sahne alır oyuncular. boyunca 2014 Dünya Kupası'nı yerinde takip PENCERE KENARI için Güney Amerika'da olacaktım. Ve hey, Uçak inişe geçtiğinde duyduğum heyecan BREZİLYA SEMALARINDA futbolun yaşamın kendisi olduğu Brezilya'da hiçbir zaman kaybolmadı. Belki gidilen yere Uçak Sao Paulo için inişe geçtiğinde yine bir düzenlenen bir turnuvayı şehir şehir takip ve duruma göre farklılık gösterebiliyor ama o heyecan rüzgarı esmeye başlamıştı içimde. etmekten daha fazla heyecan yaratacak 


kaç olgu olabilir ki insanın hayatında? 


his her zaman orada duruyor. O adrenalin ya ğ MA a (Buraya yine de açık bir düşünme balonu 


da hissiyat diyelim başkadır; yeni bir hikayenin başlangıç kelimeleridir onlar... 

Herhangi bir uçağın lastiğinin yere değdiği herhangi bir yerde, bir makinist yeni bir film 


# En renkli 


taraftar 
JK İ, ödülü tabii ki iğ İL, ar Meksikalıların 


—— il ) 
ei p olur. Pardon 


N CN Yİ i Mehikolular'ın! 
Bi 


Bakın .hani biz hep “futbolu çok seviyoruz” diye konuşuyoruz ya. 
Hah şimdi onu unutun. Brezilya 

gerçek anlamda futbolun vücut 


bulmuş hal. 


bırakıyorum. Kaç tane yazarsınız ona siz karar verin - Ama inanın bana ne düşünüyorsanız ondan daha keyifli olduğuna kefilim.) 

Yazının giriş cümlesine göz gezdirdim de eğer 2014 Brezilya Dünya Kupası anılarını, uçağın tekerlerinin yere dokunduğu ilk andan başlatacak olursam henüz giriş kısmının giriş kısmında, yerim kalmaz. Zira şu giriş kısmı ile bile dergimizde bana ayrılan yeri net olarak sömürdüm zaten (bak hâlâ...). 
İlerde kitaba yazılacak bölümleri aklıma not ederek, Brezilya'da “Copa Du Mondo” takip etmenin kendi adıma öne çeken başlıklarını dile getireceğim. 


21 MADDEDE 2014 BREZİLYA 

DÜNYA KUPASI 

1.2014 Brezilya Dünya Kupası'nda futbola dair güzel olan hemen hemen ne varsa gerçeğe dönüştü. (Arjantin'in Messi ile kupayı kazanması dışında) 


2. James, turnuvanın en güzel golünü; benim tam arkasında maçı izlediğim kalenin ağlarına gönderdi. 
(Hayatta unutmayacağım en özel anlardan biridir) 
3. James demişken 
Kolombiyalı taraftarlar dünyanın en keyifli Milli 
Takım bestelerine sahip. 
(E, evet dünyanın en güzel kadınları da sanırım Kolombiyalı) 

4. En renkli taraftar 

ödülü tabii ki Meksikalıların olur. Pardon Mehikolular'ın! 

5. Brezilya'da favori şehrim Salvador oldu. 
Bahia bölgesinde yer alan bu güzel karnaval şehri, tam bir James Bond filmi seti gibi. (Sean Connery Bond'u ama depresif kardeşimiz Daniel Craig'in can verdiği Bond'dan bahsetmiyorum) Salvador bir festival başkenti. 
Her sokağının futbol ve müzik koktuğu bir masal bölgesi sanki. (Salvador ile ilgili daha önce Fitbol'a detaylı bir yazı yazmıştım, dilerseniz okuyabilirsiniz) 

6. Bakın hani biz hep “futbolu çok seviyoruz” diye konuşuyoruz ya. Hah şimdi onu unutun. 
Brezilya gerçek anlamda futbolun vücut bulmuş hali. 

7. Hafif kıvrak melodiler, sürekli yuvarlanan bir meşin yuvarlak ve uçsuz bucaksız plajlar üzerinde yaşanan karnaval günleri. İşte size Brezilya'da Dünya Kupası... 

8. Evet, şehir efsanesi değil. Herkes futbolcu. 
Kadın-erkek herkes yetenekli. Havasında, suyunda bir şey var sanki. Wakanda'da vibranyum; Brezilya'da futbol... 

9. Elbette her şey günlük güneşlik değil. 
Favelalardaki zorlu hayatın bulutları tüm şehirlerin üzerinde dolaşıyor. Yine de tüm o zor şartlara karşın, futbol çimentosu ayakta tutuyor ülkeyi. Hatta çimento tanımlaması yetersiz kalacaktır. Telepatik bağ demek yerinde olacaktır. 

10. Gerçek Ronaldo mesela Vasco'dan. Yani 

o da favelalardan çıkmış bir isim. Tarihin 

en iyi golcüsü olmuş. Umudun temsilcisi o sokaklarda. 

TI. Neymar onlar için bir futbolcu değil, bir halk kahramanı. Bu yüzden Messi ile içinde yaşadığı 


MUHABİR 


çekişmeye bir de Arjantin-Brezilya rekabeti üzerinden bakın. 

12. Hayatımda yediğim en lezzetli etleri Fortaleza şehrinde yedim. Turnuvayı kameraman arkadaşım Rafet Topçu ile beraber takip ettik. Arayın sorun onaylayacaktır. 

13. Favori stadım başkent Brasilia'da bulunan Mane Garrincha Stadyumu oldu. İnsan oyunun içine düşüyor adeta. 

14. Turnuvada çıplak gözlerle izlerken en 

fazla etkilendiğim isim Kolombiyalı Cuadrado oldu. Yetenek fışkırıyordu. (Mourinho kuruttu çocuğu gerçi, biliyorsunuz) 

15. Brezilya demek Rio demek. Bir şehrin her yeri ve her anı bu kadar egzotik olabilir mi? 
Oluyor işte. 

16. Benim için Brezilya'da düzenlenen bu kupa, bir ütopyanın gerçek olması gibiydi. 

17. Özetlemem gerekirse, “John Lennon'ın Imagine şarkısının klibi 2014'te Brezilya'da çekilmiştir” diyebilirim. 

18. Bir Brezilyalı, bir Birleşik Amerikalı, bir Japon, bir Nijeryalı ve bendeniz Bahia'da deniz kıyısında oturduk. Üstelik bu bir fıkra değildi. Futbol konuştuk, şarkılar söyledik, hayattan bahsettik. Kimsenin çıkarı yoktu. 
Kimse gizli ajandalar peşinde değildi. Sadece güzel oyun ve güzel anlar vardı. 

19. Dedim ya o zaman diliminde o büyülü günlerde afyon değildi futbol Brezilya'da; bir çimentoydu, bir telepatik bağ idi... Gülümseten anların hayat ağacıydı. 

20. Eminim bu 2014 Dünya Kupası'nda yaşanan günler -eğer istenirse- tüm bir 

hayata yayılabilir. 

21. Bana hayalperest diyebilirsiniz ama böyle düşünen tek kişi ben değilim. Hayal ederseniz kolay... 
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PARALAR 


MİLYAR DOLARLIK BİR 
GÖSTERİ EKONOMİSİ: 
DÜNYA KUPASI 


KÜ RESEL FUTBOL BREZİLYA'DA DÜNYA KUPASI NEDEN A Futbol kei deniğinde akla ik gelen , ORGANİZASYONLAR GİBİ N yerlerden biri Brezilya'da 2014 Dünya Kupası 2018 HFA Dünya DUNYA KUPASI DA BARDAĞIN öncesinde kupa karşıtı ciddi protestolar K p R gerçekleşmiş, başkent Rio sokaklarındaki UpDası nn ülke NE TARAFINDAN BAKMAK gösterilere 200 binden fazla kişi katılmıştı. .. 
İSTERSENİZ O TARAFTAN Nüfusun Ste nin yoksulluk içinde yaşadığı, ekonomisine SİZE FARKLI BİR MANZARA cari açığın 80 milyar dolara ulaştığı 


ülkede stadyumlara yapılan harcamaların öngörülen ka tkısı 


hastanelere veya okullara yapılmasını 


SUNUYOR. MİLYARLARCA 


İNSANI BİR SANTRA VURUŞUNA söyleyenler haksız da sayılmazlardı. 7/4 milyar dolar KİLİTLEYEBİLEN BU DEV Hükümet sadece stadyum inşaatları için P 

A x 3,6 milyar dolar harcamıştı. Organizasyonun CIVarın d 9. 
ORGAN İZASYON, YARATTIĞI maliyeti 16 milyar dolara ulaşırken, turnuva da - p SOSYO-EKONOMİK ETKİLERLE © nedeniyle 150'den fazla ev, 300'e yakın iş Diğer bir deyişle, BİLE BAŞLI BAŞINA BİR yeri bulundukları yerden başka yere taşınmak 

zorunda bırakılmıştı. 

ARAŞTIRMA KONUSU. Stadyum inşaatlarında çalışan bir işçinin turnuvadan sonra 


2 ayda kazandığı geliri, turnuvaya gelen Rusya 'da 61 


turistlerin sadece 1 maç biletine harcaması 


SEMA TUĞÇE DİKİCİ futbolun adaletini sorgulayanların baş oranında ekonomik A a Mag argümanı oldu. Günün sonunda peki kim kazandı? Kupayı müzesine götüren Almanya büyüm enin 


mı yoksa turnuvayı 2,6 milyar dolar kârla 


undan yıllar önce FIFA, 1978 Dünya kapatan FIFA mı? 5; B Kupası'nın Arjantin'de düzenleneceğini gerçekleşm ES) 


Rusya'daki Dünya Kupası için geri sayım 


açıkladığında cunta ile yönetilen bir başlamışken en son gerçekleşen kupadan bazı > — sinin ülkede böyle bir organizasyonun yapılmasının o çarpıcı rakamlar verelim: öngörülüyor. 
futbolun barışçıl ve bütünleştirici misyonuna Kupayı stadyumlarda 3,4 milyon kişi izledi. 


uygun olmayacağını düşünenler FIFA'yı eleştirmiş, protesto gösterileri düzenlemişlerdi. 
Günün sonunda ne FIFA kararından dönmüş ne de protesto eden ülkeler takımlarını turnuvadan çekme cesaretini gösterebilmişti. 
Kimse turnuvaya katılmayacağını belirten Cruyff kadar dik duramamıştı açıkçası. 
Hükümet turnuvaya gelen turistlere ülkelerinde her şeyin güllük gülistanlıkmış 

gibi gözükmesi için yoksul mahallelerin önlerine dev duvarlar ördürtmüştü hatta. 
Turnuva sonunda Arjantin şampiyon olsa da ülkede olup biten her şey bütün gerçekliğiyle tarihin tozlu sayfalarına yazılmıştı. Bir yanda yanılsamalar, diğer yanda gerçekler... Küresel futbol endüstrisindeki bütün organizasyonlar gibi Dünya Kupası da tam bu noktada konumlanıyor. Bardağın ne tarafından bakmak isterseniz o taraftan size farklı bir manzara sunuyor. Milyarlarca insanı bir santra vuruşuna kilitleyebilen bu dev organizasyon, yarattığı sosyo-ekonomik etkilerle bile başlı başına bir araştırma konusu. 


Turnuva boyunca 64 maçta ortalama 52.919 
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kişi stadyumlarda yerini aldı. 

207 ülkede 98 saat süren maç yayınlarını 
3,2 milyar kişi TV karşısından takip etti. 
FIFA sadece naklen yayın gelirlerinden 2,4 milyar dolar kazandı. 527 milyon dolar bilet satışlarından, 1,6 milyar dolar ise sponsorluklardan gelir elde edildi. Sadece 


final maçını izleyen hane sayısı 570 milyondu. 


Final maçı sırasında 32 milyon tweet atıldı. 
FIFA, 32 takıma 576 milyon dolar dağıttı. 


RUS EKONOMİSİNİ NELER BEKLİYOR? 
2018 FIFA Dünya Kupası'nın ülke ekonomisine 
öngörülen katkısı 14 milyar dolar civarında. 
Diğer bir deyişle, turnuvadan sonra 

Rusya'da 1 oranında ekonomik büyümenin gerçekleşmesi öngörülüyor. 

TI farklı şehirde düzenlenecek organizasyonda, sadece Moskova'ya 1 milyondan fazla sporseverin gelmesi bekleniyor. Şehir 
merkezinde, normal zamanda günlüğü 9000 
ruble yani 600 TL olan bir daire 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında 110.000 rubleye 
(7.300 TL'ye) kadar yükselmiş durumda. 2018 
Dünya Kupası'nın getirisi şimdilik tahmini 


yg . 


hai il b “Sg 


rakamlara dayandırılıyor. Ama beklenti büyük. 
Ülkedeki güvenlik güçleri turnuvaya gölge düşürebilecek en ufak olayı bile hesaba katıyor. Bunlara siber saldırılar da dahil. 
Geçtiğimiz aylarda IŞİD yandaşları Twitter'da Messi'nin kan ağladığı, Ronaldo'nun idam edildiği montajlı fotoğraflar paylaşmış, 

bot hesaplarla yapılan tehditler sonrasında Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) her türlü siber saldırı için önlem aldıklarını dile getirmişti. Alman Bild Gazetesi'nin Emniyet Teşkilatı'nın turnuvaya gidecek vatandaşlara terör saldırısı uyarısı yaptığı haberi, IŞİD mensubu Rus militanların Rusya'nın Suriye politikasına misilleme amacıyla saldırı planladığı haberleri de çok konuşuldu. 

FIFA, “Rus Güvenlik Güçleri'ne sonuna kadar güveniyoruz” dedi ve konuyu kapattı. 
Turnuvanın ekonomik ölçeğine geri dönersek, FIFA bu yılki organizasyon için 1,9 milyar dolarlık bir bütçe çıkardı. Dünya Kupası'na katılan takımlara toplam 400 milyon dolar ödül dağıtacak. Harcamalar arasında “32'lik payla ilk sırada yerel organizasyonlara ayrılan pay bulunuyor; 627 milyon dolar. 

TV prodüksiyonları, ağırlama harcamaları, 


IT hizmetleri, organizasyon sigortası, biletleme çözümleri vb. kalemlerle toplam 1,9 milyarı cebinden çıkaracak FIFA. 


ŞAMPİYONA 38 MİLYON DOLAR 

2014 Dünya Kupası'nı müzesine götüren 
Panzerler, 4 yıl önce 35 milyon dolar gelir elde etmişti. Bu yıl şampiyon olan takım, turnuvaya katılım bedeli de dahil toplam 38 milyon 

dolar kasasına koyacak. Rakam büyük olsa da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile eşdeğer değil. 2016-2017 sezonunda Juventus'u 4-1 yenerek kupayı kaldıran Real Madrid 89,9 milyon avro kazanmıştı. UEFA ise turnuvadan 1,9 milyar avro gelir elde etmişti. Şimdi geri sayım başladı. Herkesin beklentisi farklı. 
Takımlar şampiyonluk, futbolseverler seyir zevkine doyacakları maçları bekliyor. Milli takımlarının kaldıracağı kupanın toplumsal moral ve motivasyonu artıracağını ümit eden ülkeler... Ev sahibi Rusya'nın imaj çalışmaları ve sonrasındaki hesapları... Ve tabii ki birkaç yıldır sürekli zararda olan FIFA'nın Dünya Kupası'nın getirisiyle düzlüğe çıkma planları... 

Bekleyelim ve görelim. 


Bu yıl şampiyon olan takım, turnuvaya katılım bedeli de dahil toplam 38 milyon dolar kasasına koyacak. Rakam büyük olsa da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile eşdeğer değil. 2016-2017 sezonunda Juventus'u 4-1 yenerek kupayı kaldıran Real Madrid 89,9 milyon avro kazanmıştı. 
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“ÖTEKİLER”İN 
DÜNYA KUPASI 


KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC), MATABELELAND SELECT, ABHAZYA, BAWARA, CASCADIA, ELLAN VANNIN, FELVIDEK, KABYLIA, PADANYA, PENCAP, SZEKELY LAND, TAMIL ELAM, TİBET, TUVALU, PADDYPOWER. 
BİRLEŞİK KORE, “BATI ERMENİSTAN”... CONIFA, “ÖTEKİLER” ŞİMDİLİK CON I FA BIR KUPA ETRAFINDA “VAR” ETMEYE ÇALIŞIRKEN, BİR YANDAN ONLARI 

KALKINDIRMAYI DİĞER YANDAN FIFA ÜYESİ YAPMAYI HEDEFLİYOR. 


Zanzibar'a, Monaco'dan Abhazya'ya, KKTC'den etik standartları ve aktif üyeleri ile CONIFA, 


KENAN BAŞARAN 


Guebec'e kadar 46 üyesi var. Katılımcıların uluslararası futbol oynamaktan keyif alan kıtasal bağdaki dağılım ise şu şekilde: insanlar, uluslar ve sportif faaliyetlerden iz bu yazıyı okuduğunuzda Dünya Afrika 8, Avrupa 24, Kuzey Amerika 2, mahrum bırakılmış bölgeler için dünyanın S Şampiyonu belli olmuş olacak! “Nasıl Okyanusya 2 ve Asya 10... önde gelen kuruluşudur. CONIFA, küresel olur, Dünya Kupası finali 15 Temmuz'da Bu üyeler arasında biri daha var ki oldukça ilişkilerin ve uluslararası uzlaşmanın değil mi?” diye soracaksınız. dikkat çekici. “Batı Ermenistan”. geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.” 
Lakin benim sözünü ettiğim şampiyona Bu takımın toprak olarak haritada kendini Konfederasyon amaçlarını da şöyle anlatıyor: FIFA Dünya Kupası değil, CONIFA Dünya konumlandırdığı yer Doğu Anadolu ile “CONIFA, dostluk, kültür ve futbol oynama Kupası! 10 günlük ve 16 takımlı kupa Londra'da OoDoğu Karadeniz arasındaki bölge! Evet, keyfi ile tüm dünyada insanlar, uluslar, 
31 Mayıs'ta başladı. Şampiyona biletleri CONIFA oluşumu devletler açısından pek azınlıklar ve yalnız bırakılmış bölgeler arasında 
5,5 sterlin ve 11 sterlin olmak üzere iki ayrı fiyat o sindirilesi bir durum değil! CONIFA, resmi köprüler inşa etmeyi amaçlamaktadır. 


kategorisinde satıldı. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yanı sıra diğer katılımcılar da şöyle: Matabeleland Select, Abhazya, Bawara, Cascadia, Ellan Vannin, Felvidek, Kabylia, Padanya, Pencap, Szekely Land, Tamil Elam, Tibet, Tuvalu, Birleşik Kore, “Batı Ermenistan”... 
Zimbabve'nin güney batısında yer alan Matabeleland takımının kaleci hocalığını ve marka elçiliğini bir Liverpool efsanesi olan Bruce Grobbelaar'ın üstlendiğini belirteyim. 
Efsane kaleci de Zimbabvelidir... 

Evvela CONIFA'dan kısaca söz edelim. 

Türkçe açılımı, “Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu”. FIFA'nın tanımadığı ülkelerin, bölgelerin veya daha lokal yerlerin oluşturduğu bir birlik. Kıta bazında da şampiyonalar düzenliyor. Misal 
2017 Avrupa Şampiyonası'nın ev sahibi 
KKTC'ydi. Yavru vatan, normal süresi 1-1 

sona eren ve penaltılara giden finalde, İtalya dolaylarından Padonya'ya 5-3 kaybederek ikinci olmuştu... 7 Haziran 2013 yılında kurulan CONIFA'nın halihazırda Irak Kürdistan'ından 


sitesinde vizyonunu şöyle tanımlıyor: “Yüksek CONIFA, üyelerinin gelişimi için çalışır, 


ırkçılığın yeryüzünden silinmesi ve fair play kurallarının uygulanması konusunda 

taviz vermeden çalışır.” CONIFA ilk Dünya Kupası'nı Haziran 2014'te İsveç'in Ostersund şehrinde düzenledi. Şampiyonluğu, finalde Britanya Adaları'ndan gelen Ellan Vannin'i 5-3 mağlup eden Nice kazandı. Bu kupada olansa Darfur'a oldu. Zira önce İtalya'nın zengin çocukları olarak bilinen Padonya'dan 
20 gol yediler, sonra da Güney Osetya'dan 

19 gol! 2016 CONIFA Dünya Kupası ise 
Abhazya'da gerçekleştirildi ve ev sahibi finalde penaltılarda Pencap'ı yenerek mutlu sona ulaştı. Final maçında oldukça coşkulu bir tribün olduğunu da belirtmekte fayda var. 
Esasen CONIFA'dan önce de benzer kupalar tertiplendi. 2006 yılında Almanya'daki FIFI Wild Cup bunlardan biriydi. Bu Vahşi Kupa'nın mihmandarlığını gönlümüzde ayrı bir yeri olan St. Pauli kulübü yaptı. Çin'in ve FIFA'nın “Sakın almayın, yoksa kötü olur” tehditlerine rağmen Tibet'in turnuvaya katılmasını sağlayan 


St. Pauli, KKTC'li futbolcuların karşı karşıya kaldığı vize problemini de çözmeyi başardı. 
St. Pauli'nin taraftarları ayrı bir güzeldi. 
Takımları, Tibet'i topa tutup 7-0 yenince misafir takıma bu kadar gol atılmasını ayıplayıp sonraki maçta rakip takımı desteklediler! Kupanın şampiyonuysa KKTC oldu... 2012 yılında Erbil'de düzenlenen şampiyonanın adı bu kez VIVA World Cup'ti... 
KKTC yine finaldeydi ve rakibi de ev sahibi Irak Kürdistanı'ydı. KKTC, finali 2-1 kaybetti. 
Finale dair o dönem Hürriyet gazetesinden Gökçe Aytulu'ya konuşan KKTC Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili, “Çok güzel maç oldu, hakem faktörü de vardı ama keyifliydi” derken, Türk Konsolosluğu'ndan da KKTC'ye bir tebrik mesajı gönderilmişti. Mesajın içeriği ise şöyle: “Burada ilk kez 15 bin kişi önünde İstiklal Marşı okundu.” CONIFA, “ötekiler”i şimdilik bir kupa etrafında “var” etmeye çalışırken, bir yandan onları kalkındırmayı diğer yandan FIFA üyesi yapmayı da 


, Rusya'daki kupayı ise, futbol teorisine 


hedefliyor. Organizasyonlar için uzun vadeli sponsorlar bulunmuş değil. Bunun için turnuvadan turnuvaya kaynak yaratılmaya çalışılıyor. Uluslararası fonlar da ulaşılmak 
istenen alternatif kaynaklar. CONIFA, 20 
yıllık süreçte bazı üyelerini futbol olarak FIFA üyesi takımların seviyesine taşımayı da amaç edinmiş durumda. 2014'ten bu yana hem takımların hem de antrenörlerin kalitesinde 

bir artış olduğu gözlemleniyor. Görüldüğü üzere CONIFA organizasyonlarını ve oynanan futbolu daha profesyonel noktalara taşımayı istiyor. Ancak bugün ve en azından bir iki turnuva daha CONIFA şampiyonalarının bir 

“amatör ruh” taşıyacağı aşikâr. Bu da futbolun 

bu haliyle yakın temasta kalmak isteyenler için 

bulunmaz bir alternatif demek. 

“Yazının son dakikalarında FIFA Dünya 

Kupası'na dair de bir iki kelam edeyim. Benim 

için Dünya Kupası 1986'da başladı ve bitti 

sanki! Elbette bunun temel nedeni çocukluk 

duygusu. Yeni Türkü'nün şarkısında “Biz 

büyüdük ve kirlendi dünya” dediği gibi, ben de 

büyüdükçe bu kupanın büyüsü giderek azaldı. 

90 ve 94 futbol olarak ıstıraptı. 98 neyse ki 

“Birleşmiş Milletler Fransa” güzelliği sayesinde 

anlamlı oldu. 2002'de bizim memleket olduğu 

için kurtardı. 2002 Dünya Kupası benim » özelimde “2002 İlhan Mansız Kupası”dır... 

O dönemdeki tartışmaları hatırlayanlar daha 

iyi anlayacaktır da... 2006 Almanya'nın futbol 

genetiğini değiştirmesi açısında mühimdi. 

Gary Lineker'in meşhur, “Futbol basit bir 

oyundur. 22 kişinin 90 dakika bir topla p oynadığı ve sonunda daima Almanların 

kazandığı bir oyundur” sözünün de revize edilmesini gerektiren bir dönemi açtı. Zira 

Almanlar, artık güzel futbol oynayan ama 

sonunda kazanamayan bir takımdı. Elbette 

2014'e kadar. En azından artık eskisi gibi z sevimsiz bir futbolla kazanmıyorlardı. 
2010, kupanın kara Afrika'ya gitmesi açısından 4 
mühimdi. Elbette vuvuzelayla da bir kâbustu! / 
2014 ise ev sahibi Brezilya için tam bir | 
kâbustu! Öyle ya evlerinde Almanya'dan 7 gol W yediler. İnanılır gibi değildi, bugün bile! 

Dünya Kupalarına üstün körü değindim... ü 


ne tür katkılar olacağını ve insana dair alıntılayabileceğimiz ne tür öyküler olacağını düşünerek izleyeceğim... 

Gönlüm her daim Arjantin'den yanadır... Beri yanda bir sürpriz olacaksa onu da İngilizler yapsın... Çünkü kupayı en iyi onlar parlatır! 


2014 Brezilya 
Manuel Neuer ve Lionel Messi 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anrı, oyunlara karışır mı? 
TI Bu soruya, Diego Maradona yanıt 

vermişti. Hepimizin bildiği o maç ve sonrası, Tanrı'nın sadece Maradona ve halkı için sahaya indiğini göstermişti bize. 
Peki Tanrı, aynı oyuna iki kez karışır mı? 
Bunun yanıtını almak hayli uzun sürdü. 
Cevap geldiğinde sahada, tarihinde ilkleri gerçekleştirmek üzere olan bir takım vardı. 
O takım maçın bir yerinde Tanrı'yla yüz yüze kaldı... Gana, Almanya, Avusturya ve Sırbistan'la aynı gruptan 2. olarak bir üst tura çıkmış, son 16'da ABD'yi 2-1 yenmiş ve çeyrek finalde Uruguay'la eşleşmişti. Sırp teknik direktörleri Milovan Rajevac önderliğinde bir Afrika takımı ilk kez yarı final kapısında çakı gibi hazır bekliyordu. Kadrosunda ise Sarpei, Paintsil, Mensah, Sulley Muntari, Appiah, Kwadwo Asamoah, Kevin-Prince Boateng ve Asamoah Gyan gibi turnuvaya damgasını 
vuran oyuncular vardı. Kısacası, 2010 
Dünya Kupası'nda, herkesin gözü Gana'nın üzerindeydi. Bir sürpriz olacaksa bu kuşkusuz Gana'dan gelecekti. Nitekim geldi de... 
2 Temmuz 2010'da, 84 bin kişinin 
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önüne çıkmak için hazırdı iki takım da. 
Mimari ilhamını Afrika kabağından alan, Johannesburg'un Soccer City Stadyumu tarihin cilvesiyle bir çeşit Külkedisi masalına tanıklık etmek için yemyeşil çimleriyle ağzını açmış bir canavar gibi bekliyordu. Elbet 

bu stadın ne tür kabus ve rüyalara gebe olduğundan haberi yoktu kimsenin. Ne Asamoah Gyan biliyordu bunu ne de o sezonu Ajax'ta tamamlamış olan “genç” Luis Suarez. 
İlk yarıda Gana kalesini net biçimde yoklayıp gole ulaşamayan Suarez'in ardından Gana maça ağırlığını koymaya başlayıp Muslera'nın kalesini Vorsah ve Gyan'la zorlamış ama sonuca varamamıştı. İlk yarının sonlarında, altı pasın üzerinden gelen Boateng'in rövaşatası ise bir Afrika takımını, Güney Afrika'daki turnuvanın çeyrek finalinde devre arasına 0-0 beraberlikle gideceğini gösteriyordu. Ta ki Muntari'nin, 45*2'de 30 metreden Uruguay kalesini paramparça ettiği ana kadar. Skor şimdi 1-0'dı ve tribünde uğursuz bir uğultu vardı. Vuvuzelalar, saçma sapan, akla sığmayan şeylerle seyircileri korkutmaya çalışan bir gerilim filminin fon müziği gibi tekdüze bir gürültü yaratıyordu Soccer City'de... İkinci yarı başladığında dengede giden maçta, işleri Gana'nın takım olarak 


in 
EL 


taşıdığı o kontrolsüz güç ve o gücün yer yer yarattığı anlamsız hareketlerden biri bozdu. 
Ceza sahasının sol çaprazında, Fucile'yi indiren Paintsil, Forlan'ın Gana'ya ne tür bir ceza keseceğinden habersizdi. Skor, kaptan Forlan'ın muhteşem frikiğiyle 1-1 olmuş, vuvuzelaların uğultusu onlarca savaş uçağı gibi stadyumun üzerinde bir ses yağmuruna dönüşmüştü. 90 dakika böyle bitti, Gana, bir ilki yaşayacak olan, ama o “ilki yaşama” anını kovalayıp bir türlü ulaşamayan herkesin başına çöken buhrana teslim oluyordu yavaş yavaş. 
Hakem, 90 dakikanın eşitlikle bittiğini haber veren düdüğü çaldığında, bütün Uruguaylı futbolcular ayaktayken kimi Ganalı oyuncular yere çökmüş, kimilerinin suratına da yersiz bir endişe hasıl olmuştu. Hatta kenardaki Rajevac bile ellerini birbirine kavuşturmuş, öylece sahaya bakıyordu. Şimdi burada duralım. Tarihi olaylar, bugünden bakılarak yorumlanamaz. 
Bu satırların yazarı, bu maç farklı bir skorla bitseydi, bütün bu tabloda gördüklerini çok daha başka işaretlere yorabilirdi. Ama iş futbol olunca, futbolun tarihi olunca, onu yorumlama meselesi biraz daha karmaşıklaşıyor aslında; futbolda, tuale atılan son fırça darbesi “sonuç”tur. Ve sonuç, çoğu zaman, sonuca varılan yolculuktaki bütün şifreleri bir karbon 


14 testi gibi ortaya koyar. Çünkü futbolda 
sonucu kas gücü, kas kontrolü ve mental güç getiriyorsa, tüm bunların kuvvetini de psikolojik sağlamlık getirir. Kısacası futbol, Gana'nın o gün 

yaşadığı gibi, ne yazık 

ki bir skor oyunudur. 

Uruguay-Gana çeyrek 

finalinde ise oyunun 

skoru, 120. dakikada 

“beni değiştirin” dedi. 

Forlan'ın gölündeki 

frikiği yaratan 

Paintsil, bu kez 

kendi takımı için sağ 

çizgiden bir serbest 

vuruş kullanacaktı. 

Ceza sahası 

içindeki kargaşa, 

ondan gelecek bir 

ortanın kale çizgisini geçip geçmemesini belirleyecekken, Paintsil topa emin ve azimli adımlarla gelip ortayı içeri kesti. Bir kargaşa, Muslera'nın altı pasta topa yumrukla çıkışı ama Iskalayışı, Appiah'ın önüne düşen top, 
çizgideki Fucile ve Suarez, tribünde 84 

bin kişi, ekran başında milyonlar. Herkes “Gana yarı finalde” derken Appiah'ın şutu, 


Suarez'in ayaklarından sekip tekrar ceza sahasına yükseldi. Bu kez o yükselen topa, belki de bütün futbol kariyerinde biriktirdiği enerjiyle sıçrayan Dominic Adiyiah bir kafa vurdu. Top, havada süzüle süzüle kaleye giderken, önünde iki engel vardı; Fucile ve Suarez. Fucile, yanından geçen topa çevik bir kaleci gibi elleriyle uzandı fakat yakalayamadı. Top, gole birkaç santim uzaklıktaydı ki Luis 
Suarez maçtan sonra 
Şu cümlelerle tarif ettiği müdahaleyi yaptı; “Kimi zaman antrenmanlarda kaleci olarak oynarım...” 
Penaltı... Kırmızı kartla kenara gönderilen Afrika kaplanı Suarez, gözyaşları içinde sahayı terk ettiğinde hemen soyunma odasının yolunu tutmadı elbette. Durdu ve penaltı atışını bekledi. Durdu ve yaptığı şeyin takımını kurtarıp kurtaramayacağını bilmek istedi. 
Durdu ve ellerinin maharetli mi yoksa sadece 


GM Yerc'lu 


refleks sahibi bir kumarbaz mı olduğunu görmek istedi. Gyan da durup Muslera'nın hazır olmasını bekliyordu penaltı noktasının başında. Top da bekliyordu, tarihin seyrini değiştirmek için. Tanrı ise çoktan sahneye çıkıp çekilmişti aradan. Fakat Tanrı o an kimin yanındaydı? Gyan, Suarez'i kenarda daha 

da fazla ağlatmak için topa doğru koşmaya başladı. Muslera sağ köşeye doğru boşu boşuna uçup giderken top bir fişek gibi kaleye gidiyordu... Kenarda, bu penaltıyı izleyen Suarez ise maçın sonucunu anlatan açıklamayı şu cümlelerle yapıyordu o gece; “Kimi zaman antrenmanlarda kaleci olarak oynarım ve görüyorum ki buna değdi. Turnuvanın en iyi kurtarışını ben yaptım.” Gyan'ın direğe çarpıp dışarı giden penaltısından sonra Luis Suarez kenarda en coşkulu “gol sevinçlerinden” birini yaparken hakem aut atışı bile kullandırmadan maçı bitirdi ve seri penaltı atışlarına geçildi. 
Orada da Gana 5-3 kaybederek içinde bir vuvuzela uğultusuyla soyunma odasına gitti. 
Uruguay yarı finaldeydi... 

Tanrı, Maradona'dan sona ikinci kez yeşil sahaya inmişti. “Şimdi Tanrı'nın eli bana ait. 
Bu, gerçek Tanrı'nın eliydi!” diyen Suarez'in ellerini, bir saniyeliğine kendi varlığıyla değiştirerek. 
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YARIM KALAN ŞEYLERİ, 
FUTBOLLA YATIP KALKAN 

VE ASLA BÜYÜMEYECEK 
ÇOCUKLARDA SADECE FUTBOL YATIŞTIRABİLİR. ZAMBRA 
BUNU, O ÇOCUKLARIN HEPSİ 
GİBİ, SOKAKTA ÖNÜNE ÇIKAN 
BİR TAŞA VURURKEN DAHİ 
BİLİYORDUR. VURMUYORSA DA YARASINDAN... 


KERİM AKBAŞ 


2017 yazı, İzmir çok sıcak. Olmadığım bir 
fotoğrafın içerisindeymişim onlara göre. Şüphe kelimesiyle geçiyor günler. Şüphe kelimesi Arapça ş, b, h harf ailesinden. Şubha, zamanla Türkçeye şüphe olarak geçiyor, bilinen en 

eski yazılı kullanımı 1300'lü yılların öncesine dayanıyor. Şüphe hadisesi ama ilk insandan beri var... Düşününce: Rivayetler, geçmiş zaman, birçok şeyi yapamamak... O şüpheli sıcağı hiç unutmayacağımı düşünüyorum. 
Canım sıkılıyor. Antrenman yapamayalı ne kadar olmuştur? Kolumdaki alçı çıkar çıkmaz bir kum torbasına koşmak istiyorum. Sıcak eritir, eritiyor, hiçbir gelişme yok. İstisna: VW St. Truiden, Jonathan Legear'ı yeni transfer etmiş. Maçlarına denk geliyorum. Legear bana o gün 2017 yazını, 1300'lü yılların öncesine dayanan şüphe kelimesinin kökenini, kaçan akademik kadroyu, Gent Üniversitesi kabul mektubunu, kameranın gece çekimlerindeki hile yöntemlerini, Beşiktaş'ın forvete kimi alması gerektiğini ve daha bir sürü şeyi unutturuyor. O gün birkaç tane asist de yapan Legear alkol probleminden biraz sıyrılmış, tekniği bize hâlâ bir şeyler söylemese de sahada takımı için elinden geleni yapıyor. 
Görevinin fazlasını yapıyor, sorumluluk aldığı belli, o gün bir şeyleri kanıtlamak istermiş gibi oynuyor. Belki tüm futbol hayatı boyunca elinden geleni yaptığı tek maç bu, umurumda değil. Sağ tarafı durmadan kat ediyor, çok az çalım deniyor, hızına güveniyor ve hızı onu çok nadir yarı yolda bırakıyor. Tekniği iyi olan değil elinden geleni yapan, işini iyi yapan futbolcuları daha bir tutarım. Tekniği iyi olan futbolcuları beğenenler hadiseye bir oyun felsefesiyle değil de mekanik açıdan ve istatistiklerle bakıyorlarmış gibi hissederim. 
Legear o gün sahanın sağında, Haydar Ergülen'in Kuzguncuk Oteli'nde yazdığı “sen bu çocuğu bir yerden hatırlıyorsun/ ben bu çocuğu bir yerden unutmalıyım” dizelerini mırıldanıyor içinden sanki. O doksan 

dakika çoğu şeyi unutuyor ve unutturuyor. 


Şekilsiz, düz, garanti, cesur. Şili'nin önemli yazarlarından Alejandro Zambra, Ağaçların Özel Hayatı isimli müthiş kitabının başlarında İtalya'da oynanan bir maçı betimler. Serie A'da Inter ile Perugia arasındaki “kimsenin” izlemeyi tercih etmeyeceği o maçı açmadan önce karakterine şunu söyletir: “Hayat şimdilik çözülmüş bir mesele.” Ve o karakterin golü kaçırmak istemeyeceğini de ekler. Hiç kaçırmamaya çalıştığım Belçika Ligi, çok sevdiğim Şili'nin çok sevdiğim Şilili yazarını anımsatır bana hep. Colo Colo taraftarı, edebiyat akademisyeni, şair: Onda da yarım kalmış bir futbol geçmişi olabilir miydi? 
Yarım kalan şeyleri, futbolla yatıp kalkan ve asla büyümeyecek çocuklarda sadece futbol yatıştırabilir. Zambra bunu, o çocukların hepsi gibi, sokakta önüne çıkan bir taşa vururken dahi biliyordur. Vurmuyorsa da yarasından... 
Yıllar önce denk geldiğim bir maçta Osasuna tam kadro sahada, sakat yok, rakip iyi çıkış yakalamış ama eksikleri fazla. Osasuna belki de tarihinin en etkili hücum maçını oynuyor. 
Toplar direkten dönüyor, kanatlar verimli kullanılıyor, ayağa pas, rüzgâr kimsenin umurunda değil ama duyulan saygı muazzam. 
Bir iki defa hücumu toparlayamıyorlar ve yüzde yüz gol yiyecekleri pozisyonları kurtarıyorlar. O kadar hata olur, demesini bekliyorlar hocalarından birbirlerinin suratlarına bakarken. Numancia, 14 Ocak 1999'dan beri Soria'daki Nuevo Estadio Los Pajaritos'ta oynuyor maçlarını. 9800 kişilik panzehir, kimsenin diğerinden bir şikâyeti yok. 8 Kasım 2014 tarihinde o stadyumda yapılan maç berabere bitiyor, tribünlerde çıt yok. 9800 kişilik sessizlik, o kahreden hüzün zaten çıt çıkmayan o yemyeşil şehri saniyelerce tedirgin ediyor. Stadyum basılmıyor, stadyumu basanlara değil de maça dahi gitmeyen birine şüpheli denmiyor, futbol o coğrafyada muazzam bir sakinliğe işaret ediyor. Nefret değil keyif, çünkü rüzgârın değeri biliniyor. Rüzgâr iyi geliyor: Savaşa 


KIRIK 


veya düşmana ihtiyaçları yok. Futbola o gözle bakmayanlar bu oyundan hâlâ muazzam keyif alabiliyor. 9 yaşındaki kara çocuk sol ayağını kaval ve bilek kemiğinden kırdığı zaman hayatında bir daha asla kapatamayacağı bir yara açılıyor. Bu yaranın ne açıklaması ne de merhemi var. Ayağında alçıyla yatarken, yattığı yerin hemen yanındaki pencereden futbol oynayan çocukları görüyor. Arkadaşlarını... 
Futbol hayatı “neredeyse” başlamadan biten bu çocuk dört ay boyunca kalçasına kadar alçıyla, sadece yatıyor ve durmadan, belki öfkesini bir şeylere sığdırabilmek için ya da merhem denilen şeyi kavrayabilmek için 

en sevmediği şeyi yapıyor: kütüphanedeki bütün kitapları okuyor. 10 ve 11 yaşları hep topallayarak geçecek... O çok sevdiği sağ kanadı maç boyu gidip gelemiyor, orta açamıyor, en son hareket halinde orta açmaya mı çalışıyordu? Bunların hiçbirini yapamıyor. Alçı çıktıktan kısa bir süre sonra 
2002 Dünya Kupası'nı izleyen arkadaşlarına 
katılmıyor, okul çıkışı onlarla maç izlemek yerine evine dönüyor. Daha fazla acımasını mı istemiyor? Yoksa şimdilik çözülmüş bir mesele olmaktan çıkan kırgınlığı mı var? 
Maçlar genelde öğlen oynanıyor ve Ankara Bahçelievler'de Türkiye'nin üçüncülüğünü kutlayan o insanları unutmuyor. O sene kupada Türkiye'nin birkaç maçı dışında 

hiçbir maçı takip etmiyor çünkü futbol onun vazgeçemeyeceği çocukluk “sevdaluğu” olarak kalacak, daha bunun hiç farkında değil ve saçlarını Mohikan tarzı kestiriyor. 

1998 Dünya Kupası öyle miydi? 6 yaşında, 
bütün kadroları ezbere sayabilirdi. Euro 2000 
peki? Artık çok daha başkaydı. 2002 Dünya Kupası, onda “çok beklemiş çok eski bir yeri kanatıyor”, hâlâ, hiç durmadan. 

Adına futbol denilen bu romantik oyunun en 
büyük turnuvası, bu hadiseden 16 yıl sonra, 4 
Dünya Kupası'ndan sonra, 2018 Dünya Kupası, asla büyümeyecek çocukların yaralarına merhem olsun. Şüphesiz. 


9 yaşındaki kara çocuk sol ayağını kaval ve 
bilek kemiğinden kırdığı zaman hayatında bir daha asla kapatamayacağı bir yara açılıyor. Bu yaranın ne açıklaması ne de merhemi var. Ayağında alçıyla yatarken, yattığı yerin hemen yanındaki pencereden futbol oynayan çocukları görüyor. 
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GENÇLERBİRLİĞİ NASIL 


BAŞARDI? (!) 


TOPLAMDA 46, ARALIKSIZ 
OLARAK İSE SON 29 SEZONDUR 
EN ÜST LİGDE YER ALAN GENÇLERBİRLİĞİ, BİTİME 

BİR HAFTA KALA RESMİ 
OLARAK KÜME DÜŞTÜ. EVET, 
ALKARALAR'I YAKINDAN 
TANIYANLAR İÇİN “DÜŞMEK”, 
HİÇ DE ŞAŞILACAK BİR SEZON 
FİNALİ DEĞİLDİ. 


MEHMET ALİ ÇETİNKAYA 


Gençlerbirliği'ni yakından tanıyanlar için “düşmek”, hiç de şaşılacak bir sezon 

finali değildi. Çünkü kulübü yönetenler, yüzlerce naylon üyenin tarihe imzalarını 

attığı 2006'daki skandal seçim ve ardından muhaliflerin kulüpten uzaklaştırılmasıyla 

adım atılan “duraklama ve çöküş” döneminde “sezon finali” için bol bol spoiler verdiler. 
Türkiye futbol tarihinde “baş altı takım” olarak adlandırılan Gençlerbirliği'nin 2006-2007 sezonundan bu yana puan cetvelinde sekizincilikten yukarı çıkamaması; altyapısıyla övünen kulübün 2004'ten bu yana transfer ettiği 218 futbolcudan 96'sını (9045) devre arasında ya da sezon sonunda göndermesi, bu oranın 2015-2016'da X58 

ve 2016-2017'de 50'ye fırlaması oldukça ilginçtir. 2007'den bu yana anlaşılan teknik adamlardan 3'ünün hiç maça çıkmadan 


6'sının ise 5 veya daha az maça çıktıktan sonra gönderilmesi... Kulübün son üç sezonda iki kez, lig tarihinin en kötü ilk devre performansını çizmesi... Seçimlerde verilen rakamlar ışığında, kulübe sezonluk olarak giren tüm paranın harcanması yetmiyormuş gibi İlhan Cavcav'ın meşhur, “kasadaki para”sının da azalmaya başlaması... Bunlar düşüşü işaret eden bariz göndermelerdi. 

Fakat tüm bu işaretlere ve yapılan bütün eleştirilere kulaklarını tıkayan yönetim, ders çıkartmak şöyle dursun, bir önceki sezon yapılan hatalardan daha fazlasını yaparak başlıyordu yeni sezona. Kulübün geleceğini düşünmeyen bu merhametsiz tutumda, ne yapılırsa yapılsın sezon sonu kümede kalmanın şımartıcı ve yapılanları aklayıcı etkisi de yadırganmazdı elbette. 

Kurumsallaşmayı unutmuş, tek adama muhtaç edilmiş yönetim şekliyle her geçen gün kan kaybeden Gençlerbirliği, 2017'nin ilk günlerinde İlhan Cavcav'ın vefatından birkaç gün önce başkan olması beklenen Niyazi Akdaş yerine oğlu Murat Cavcav'ı işaret etmesi ve kongre üyelerinin “emekleme çağı” olarak gördükleri 1,5 yıllık süre için oğul Cavcav'ı seçmeleri sonrası yaşananlar ise sezon finalinden çok daha şaşırtıcıydı. 

İlhan Cavcav'ın adının verildiği, oğlunun 

ve yönetimin ince eleyip sık dokuyarak kalburüstü bir takım kuracağını ümit edenlerin de olduğu sezon öncesinde, özellikle son yıllarda transfere karıştığı için gönderilen teknik direktörler çöplüğüne dönen kulüpte, transfer için tüm yetkilerin Ümit Özat'a verilmesi kulüp tarihi için oldukça ilginç bir gelişmeydi. 


Bir önceki sezonun başarılı isimlerinin kulüpte tutul(a)maması ya da kalmak isteyenlerin gönderilmesine paralel olarak, oldukça vasat oyuncuların, hem de kulüp formlarına göre yüksek meblağlar ödenerek kadroya dahil edilmesi iyiden iyiye camiada korku havasının yayılmasını sağlasa da Murat Cavcav ve yönetimi, kazanılmak üzere olan bir savaşın son demlerini izleyen muzaffer komutan edasıyla yaşananları takip ediyorlardı. 
Haftalar ilerledikçe alınan kötü sonuçlarla birlikte Ümit Özat'ın taraftarları ve takım oyuncularını kamplaştıran fevri açıklamaları, yaklaşan büyük depremin öncüsüydü. 

Özat'ın gönderilmesi, Mesut Bakkal'ın gelişi, yönetimden 4 üyenin, başkan ve ona ses çıkartmayanları eleştirerek istifa etmesi ve herkesi şok eden Ümit Özat'ın tekrar gelişi, iyiden iyiye köklü kulübü sallamaya başlamıştı. 
Devre arasında kasadaki son paralar da 
harcanarak transferler yapıldı. Fakat 96 
yıllık kulüp, Özat'ın oyuncu tercihlerinde, değişikliklerinde ve oyun mantalitesindeki deneysellik nedeniyle, ilk başlarda bir yükseliş kaydetse de Alanya maçıyla birlikte sert bir şekilde irtifa kaybetmeye başladı ve sonrasında da beklendiği üzere yere çakıldı. 
Toplamda 46, aralıksız olarak ise son 

29 sezondur en üst ligde yer alan 
Gençlerbirliği, bitime bir hafta kala resmi olarak küme düştü. 

Evet, Alkaralar'ı yakından tanıyanlar için “düşmek”, hiç de şaşılacak bir sezon finali değildi. Şaşılacak olan, Murat Cavcav ve ekibinin ellerinde imkanları da varken hastayı iyileştirmek yerine fişini çekmeye karar vermeleri oldu. 
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AKHİSAR NASIL 
BAŞARDI? 


ÇOK YÜKSEK BÜTÇELERLE 
TRANSFER YAPMIYOR 
OLABİLİRİZ, STADIMIZA 
DA YENİ KAVUŞTUK, İLÇE 
NÜFUSUNU DUYUNCA 
GÜLENLERİNİZ DE VARDIR 
MUHTEMELEN. AMA BİZ 
TAKIMIZ. 


TÜRKÜ HAZAL KÜTÜK 


Süper Lig'e çıktığı günden bu yana her sezon “kesin küme düşecekler” tahminlerinin öne sürüldüğü, sosyal medyada kulüp hakkında olumsuz yorum yapan parodi hesapların fenomen haline getirildiği bir ortam 

yıllardır devam ediyor. Akhisar'ın sadece 

167 bin nüfusu var. Ama yüreği kocaman 

bir taraftar grubuna sahip. Akigolar, uzun süre her maç için 90 km yol kat ederek takımlarını desteklediler. Bu sene kendi stadyumlarına kavuştular ama tesis altyapısı da tabi ki şu an için takıma yetersiz geliyor. 
Kondisyon salonunda en fazla 8-10 futbolcu çalışabiliyorken diğer futbolcular sırada bekliyor. Bu konuya da Başkan Hüseyin Eryüksel el atmış durumda. Bulundukları tesis daha fazla genişletilemediği için yeni bir tesis inşa ediliyor ve bitmesine çok az kaldı. 
Bu sezon ligde işler istedikleri gibi gitmese de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde ettiler. Geçmiş yıllara bakılırsa çok 

da farklı bir şey yapmadılar aslında. Aynı çalışma temposu, aynı ortam, aynı taraftar. 
Tek fark kendi stadyumuna kavuşan bir 


Akhisarspor ailesi oldu. Takım-taraftar ilişkisi güçlendi ve oyuncular Akhisar'la bütünleşti. Akhisar'da daha fazla vakit geçirip gerçek bir Akhisarlı oldular. Her maçı deplasmanda oynadıkları günler bitti. 
Kendi yuvalarında kendi taraftarlarının ve gerçek Akhisarspor logosunun kanatları altında rahat bir oyun oynadılar. Akhisarspor bu kupa ile yeni bir sayfa açtı. Gelecek sezon işlerinin daha zor olacağının farkındalar. 
Çünkü artık insanlar Akhisarspor'un küme düşeceğini değil bu başarıyı nasıl elde ettiğini düşünüyorlar. Haksız da sayılmazlar. 
Gerçekten bu kadar olumsuzluğa rağmen bu başarı nasıl geliyor? Yönetimin ödeme ahlakını Türkiye'de duymayan kalmadı. Sezon başında transfer bütçesi belirleyen kulüp yönetimi, bu bütçeyi revize etmiyor. Uçuk rakamlara dayanmayıp kimseye tutamayacağı sözler vermiyor. Borçlanarak oyuncu almıyorlar, futbolcular da Akhisarspor'da paralarının kalmayacağını bilerek geliyorlar. Kulüpte her ödeme gününde yapılıyor ve mali disiplinden asla taviz verilmiyor. Yüksek paralara yıldız futbolcu almalarına gerek kalmıyor. Çünkü tek bir yıldız futbolcu bir takımı yüklenip üst sıralara çıkaramaz. Kulüp Başkanı Hüseyin Eryüksel ve diğer yönetim kurulu üyeleri teknik direktörün işine karışmıyorlar. Takımı nasıl sahaya süreceğine, ilk 11'de kimlerin yer alacağına tamamen teknik ekip karar veriyor. Eryüksel, destek turları haricinde antrenmanlara gitmiyor hatta tesislere adım atmamayı tercih ediyor. Hüseyin Eryüksel başta olmak üzere kulübün genelindeki mütevazı yaklaşım Akhisar'ın olduğu kadar Türkiye'nin de takdirini kazandı. Başkanı insanlar sadece verdiği demeçlerde görüyorlar. Başkan da medyada yer almak 


NASIL BAŞARDILAR? 


için değil, bilgilendirme amaçlı demeç veriyor. Çünkü Akhisarspor'da insanların 

öne çıkmasına gerek yok, kulüp öne çıksa yetiyor. Kulüp de başarılarıyla öne çıkıyorlar zaten. Türkiye'nin en önemli 18 takımından birinin başkanı olmasına rağmen kimseye üstünlük taslamayan, söylemleriyle değil başarılarıyla hatırlanmayı seven bir başkan Hüseyin Eryüksel. Çay ocağında gazete okurken veya esnafla sohbet ederken Akhisar sokaklarında ona rastlama ihtimaliniz çok yüksek. Beyefendiliği ile hayranlık uyandırabilecek biridir. Yönetim kurulu, Hüseyin Eryüksel gibi mütevazı insanlardan oluşuyor. İçlerinde bir kasap, bir anahtarcı bulunan Akhisarspor Yönetim Kurulu, 

Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldırdıkları akşam Akhisar'a dönüyor ve ertesi gün işleri başında oluyorlar. 7 yıldır aynı yönetim kurulunun devam etmesinin sebebi dur durak bilmeyen çalışkan yönetim anlayışları anlayacağınız. Bir Akhisarlı olarak hepsiyle gurur duyuyorum. 
Yıllar önce “Akhisarlıyım” dediğimde 

kimse Akhisar'ı bilmiyordu, şimdi “Kupayı elimizden nasıl aldınız?” sorusu başta olmak üzere Akhisarspor hakkında soru yağmuruna tutuluyorum. Bu başarı gerçekten bir Akhisarspor projesi. Sadece futbol. 
Futbolun giderek endüstri haline geldiği bir çağda inadına amatör ruhla mücadele eden bir yönetim, taraftar, futbolcu grubunun başarısıdır Akhisarspor. Bu takımı kenetleyen en önemli unsur “inanç” oldu. En başından beri herkes inandı, inandırdı ve başardı. 

Çok yüksek bütçelerle transfer de yapamıyor olabiliriz, evet stadımıza da yeni kavuştuk, ilçemizin nüfusunu duyunca kıs kıs gülenleriniz de vardır muhtemelen. Ama biz takımız. Bu başarıyı sadece takım olarak yakalarsınız. 


TARİH 


TÜRKİYE FUTBOL 


BİRİNCİLİĞİ 
(1927 VE 1932) 


İLK TÜRKİYE FUTBOL BİRİNCİMİZİ 


ANLATTIK, ŞİMDİ SIRA 1924 SENESİNDEN SONRA 1927 VE 1932 SENELERİNDE TERTİP EDİLEN TÜRKİYE FUTBOL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARININ TAFSİLATINA GELDİ... 


MEHMET YÜCE 


eçtiğimiz sayıda 1924 senesinde ilk G defa tertip edilen Türkiye Futbol Birinciliği turnuvasını tafsilatlı bir surette nakletmiştim. Bu turnuva 
1925 ve 1926 senelerinde bazı esbab-ı 


mücbire (zorlayıcı sebepler) nedeni ile düzenlenemedi. Bu sebeplerin en mühimi 


Tarih Birinci Takım 


<İ 33)31e EET 


turnuvaları vücuda getirebilmek için gerekli olan tahsisatın yoksunluğu idi. 

Bununla birlikte Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı mezkür senelerde kongreler tertip etti ve federasyon seçimlerini önceden kararlaştırılmış tarihlerde icra etmeyi başardı. 
Grupları ve statüsü birbirlerinden farklı olan bu iki program, bağlı olduğu senelerde yukarıda açıklanan sebepler dolayısıyla maalesef hayata geçirilemedi. 

1927 senesinde ise gerekli tahsisat 


Netice 


hükümetten temin edilerek ikinci defa olarak Türkiye Spor Birincilikleri yine Ankara'da düzenlendi. Eylül ayı içinde icra edilen turnuvanın statüsü iştirak eden mıntıkalar bakımından diğer programlardan farklı bir surette planlanmıştı. 
İlk turnuvada mücadele eden askeri mıntıkalar bu defa yer almazken daha önceki turnuvaya iştirak etmemiş Amasya, Kütahya, Uşak, Giresun ve Mersin gibi mıntıkalar bu turnuvada ilk defa boy gösterdi: 


İkinci Takım 


Ön Eleme Turu 
02.091927 


Eskişehir Tayyare Yurdu 


Hilâl Spor (Giresun) 


1. Tur 
02.091927 


Işıklar Mektebi (Bursa) 


Amasya 


02.091927 


İttihâdspor (İzmit) 


Altınordu (İzmir) 


*Hava karardığı için tatil edildi. 
03.091927 


Karesi (Balıkesir) 


Trabzon 


03.091927 


Gençlerbirliği (Kütahya) 


Ergenekon İdman Yurdu (Uşak) 


04.09.1927 


Muhafızgücü (Ankara) 


Meriç idman Yurdu (Edirne) 


04.09.1927 İlk Işık (Antalya) 


Bilecik 


04.09.1927 


Galatasaray (İstanbul) 


Mersin İdman Yurdu 


05.091927 


Eskişehir Tayyare Yurdu 


Konya İdman Yurdu 


1. Tur Devam Maçı 
05.091927 


İttihadspor (İzmit) 


Altınordu (İzmir) 


Müsabakanın son bölümü oynandı. Altınordu bu bölümde iki gol daha yaparak İttihâdspor'u eledi. 


Çeyrek Final 
06.091927 


Galatasaray (İstanbul) 


Muhafızgücü (Ankara) 


Hakemlik vazifesini Fethi Tahsin Bey yaptı. 
06.091927 Altınordu (İzmir) 


İlk Işık (Antalya) 


06.09.1927 Karesi (Balıkesir) 


Gençlerbirliği (Kütahya) 


06.09.1927 


Eskişehir Tayyare Yurdu 


Işıklar Mektebi (Bursa) 


Çeyrek Final Tekrar Müsabakası 


07.09.1927 


Galatasaray (İstanbul) 


2-3** 


Muhafızgücü (Ankara) 


**İlk maç 1-1 berabere bittiği için iki ekip yeniden karşı karşıya geldi. Muhafızgücü güçlü rakibini yenerek yarı finale terfi etti. 
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TARİH 


2 e $ j - i ç b. m z K s4 A > Mei 
Türkiye İdman Cemiyetleri İttifâkı'nın 1927 senesinde gerçekleştirdiği kongrenin nihayetinde azanın toplu hâlde alınan fotoğrafı. Ortada Necati Bey ve Futbol Federasyonu Reisi Muvaffak Bey görülüyor. 


Yarı Final 

08.09.1927 Altınordu (İzmir) 1-0 Karesi (Balıkesir) 09.09.1927 Eskişehir Tayyare Yurdu 0-7 Muhafızgücü (Ankara) Devre 4-0 bitti. Maçı müteakip seyirciler için bando mızıka gösterisi yapıldı. 


3.lük Maçı 
10.09.1927 Karesi (Balıkesir) Eskişehir Tayyare Yurdu 


Final 


10.09.1927 Altınordu (İzmir) 1-5 Muhafızgücü (Ankara) Goller: Sedat Bey 0-1, Sedat Bey 0-2, Şevki Bey 1-2, (Devre 1-2) Şekip Bey 1-3, Şekip Bey 1-4, Şekip Bey 1-5 


1924 senesinde olduğu gibi bu turnuvada hangi kulübün temsil ettiğini şimdilik kaydıyla (| farklı olarak mıntıkalarda şampiyon olan 

da bazı mıntıkalarda şampiyon olan kulüpler bilemiyoruz. Tertip edilmeye başlandığı ilk kulüpler için evvela kendi aralarında bölge belirlenemedi: Bunlar içinde Amasya ve senelerde kesintili bir biçimde icra edilen birincilikleri düzenlenmiş, bölgelerinde birinci Bilecik gösterilebilir. Trabzon'da ise Trabzon turnuva maçlarının üçüncüsü 1932 senesine olan kulüpler ise bu defa Ankara yerine Lisesi'nin şampiyon olduğunu fakat Trabzon'u Oo tesadüf etmiştir. 1924 ve 1927 senelerinden İzmir'de final müsabakaları oynamıştır: 


Eskişehir Grubu: Gençlerbirliği (Ankara), Sanatkâran (Bursa), Türkspor (Kütahya) ve Tayyare (Eskişehir). 

İstanbul Grubu: İstanbulspor, Adapazarı İlman Yurdu, Bandırma İdman Yurdu. 

İzmir Grubu: Balıkesir İdman Birliği, Manisa İdman Yurdu, Isparta Spor Kulübü, Denizli İman Yurdu, Altınordu (İzmir) ve Uşak İdman Yurdu. 
Mersin Grubu: Antalya, Ayspor (Diyarbakır), Konya İdman Yurdu ve Mersin İdman Yurdu. 

Samsun Grubu: Hilâl Spor (Giresun), Samsun İdman Yurdu, Trabzon İdman Ocağı. 


Yukarıdaki dört grupta eleminasyon usulüne göre yapılan müsabakalar sonucu gruplarını birinci bitiren Tayyare Gücü (Eskişehir), İstanbulspor, 


Altınordu (İzmir), Konya İdman Yurdu ve Trabzon idman Ocağı kulüpleri Eylül ve Ekim aylarında İzmir Alsancak Stadyumu'nda final müsabakaları oynadılar: 


1. Tur: 


14 Ekim 1932 Cafer Bey (Trabzon) İstanbulspor 4-3 Konya İdman Yurdu 
2-1 


14 Ekim 1932 Abdullah Bey (İstanbul) Altınordu (İzmir) Trabzon İdman Ocağı 


İstanbulspor Tayyare (Eskişehir) 


21 Ekim 1932 Niyazi Bey (Karşıyaka) Altınordu (İzmir) 0-3 İstanbulspor 


Final müsabakasında İzmir Altınordu takımını Alsancak Stadyumu'nda biraz da hadiseli geçen bir oyun sonucu farklı mağlup eden İstanbulspor bu değerli kupayı ilk defa İstanbul'a getirdi. 
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KELEBEK ETKİSİ 


— İKELİEBEK 


2018 
RUSYA 


Dünya Kupası gelmiş, hoş gelmiş, sefalar getirmiş... 
Futbolun en büyük festivalinde 5 kıta bir araya gelecek ve sahada buluşacaklar. Ve bizler gözümüzü kırpmadan bir Dünya Kupası'nı daha 

soluksuz izleyeceğiz, hikayeler biriktireceğiz. 

Kumbaramızı 2018'le doldururken çok az kişinin bildiği Dünya Kupası hikayelerini de bu sayıda toparlayalım istedik. 


COŞKUN 
TAŞ'A 
SELAM 


Her turnuvada selam göndeririz kendisine: Dünya Kupaları tarihinde yaşı, forma numarasından küçük olan ilk futbolcu bir Türk'tü. 
Coşkun Taş, 1954 Dünya Kupası'nda 23 numaralı formayı taşıdığı esnada yalnızca 19 yaşındaydı. Aydınspor altyapısından 
yetişen ve Beşiktaş'ta da top koşturan Coşkun Taş, 1959 
yılında FC Köln'e transfer olduğunda Almanya'da forma giyen ilk Türk futbolcu unvanını da kazanmıştı. 


Hazırlayan: Didem Dilmen, Elif Bekfelavi 


“& (ALMANYA'NIN 
KALESİNE 


Bir ilginç bilgi de Almanlara dair; kupa tarihinde takımlar kendi kalelerine en fazla golü Almanya karşısında atmışlar... 
1938'de İsviçreli Ernst Lörtscher, 1954'te Yugoslav Ivan Horvat, 1974'te Avustralyalı Colin Curran, 1998'de Yugoslav Sinisa Mihajlovic ve 2006'da Portekizli Petit'in golleri Almanya hanesine yazılmıştı. 
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SCOLARI 
VE BEE GEES 


2002'nin Mayıs'ı... Japonya-Güney Kore ortaklığındaki Dünya Kupası'na geri sayım sürmektedir. Brezilya'nın hocası Scolari, o günlerde verdiği bir röportajda anlatıyor: “Gecenin 3'ünde uyanıp 

sabaha kadar rakiplerin kasetlerini izliyorum. En sonunda gerginliğimi üzerimden atmanın bir yolunu buldum, maç taktiklerini oluştururken Bee Gees'in Night Fever şarkısını dinliyorum. Özellikle Türkiye'nin kasetlerini izlerken Bee Gees'in çok faydasını gördüm. Çok iyi bir takım ve onlara karşı oynayacağımız grup maçı beni kaygılandırıyor.” Bee Gees'in Night Fever şarkısının da yardımıyla Brezilya ile gruptaki karşılaşmada Hasan Şaş ile 1-0 öne geçen Türkiye önce Ronaldo ardından Rivaldo'ya engel olamıyor. 


CURE VE 
90 İTALYA 


Cure grubu konser programlarını ve turne planlamalarını Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası takvimine göre yapar, grubun efsane solisti Robert Smith şöyle der; 

“Bir futbol takımı ile rock grubu birbirine çok benzer, ikisinde de hem yaptığınız şeyi hem de takım arkadaşlarınızı sevmek zorundasınız.” Cure grubu İtalya'da düzenlenen 
1990 Dünya Kupası için bir şarkı bestelemiş ve 
organizatörlere götürmüşler ama şarkı kabul edilmemiş. Robert Smith, “Galiba şarkıyı biraz kasvetli buldular, nedense” diyor... 


DÜNYANIN 
KUPALARI 


Dünya Kupası dediğimiz kavramı sadece gördüğümüz futbol kadar düşünmeyin; fiziksel ve sosyal engelli insanları futbolun dayanışma özelliği etrafında birleştiren, çok az kişinin bildiği onlarca Dünya Kupası var. Ampute, Görme ve İşitme Engelliler Şampiyonlarını Milli Takımlarımızın başarılarından duyduk ama sadece bu kadar değil. İşte birkaç örnek: Evsizler Dünya Kupası, Zihinsel Engelli Dünya Kupası, Serebral Palsi (beyin felci geçirenler) Dünya Kupası, Öğrenme Güçlüğü Çekenler Dünya Kupası v.s... 
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VURDU GOL OLDU 


Annem 84 yaşında ve bir oyuncumu oynatmadığım zaman o bile “Neden oynamıyor?” diye 

soruyor. O yüzden taraftara ve 


gazetecilere çok da kızmıyorum. 
EEE a 


CLAUDIO RANİERİ 


Hayatımda pek çok kupa kazandım ama hiçbiri ülkemdeki barış mücadelesini kazanmak kadar değerli değil. 

e  — — 


DIDIER DROGBA 


Lider olurduk 10 bin kişi gelirdi, alt sıralara inerdik, 25 bin kişi gelirdi. Bizim taraftar başarıya bakmaz. 


ema) 
FEYYAZ UÇAR 


Diş macununu tüpe geri sokmak hayattaki en zor işlerden biridir. Ancak daha da zor olan bir şey var, o da Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid aleyhine penaltı vermek. 

EEE 


ERIC CANTONA 


Seyhan Şaşko: Siz de Beşiktaş camiasında efsane olmuş birisiniz. 
Demba Ba'ya gösterilen tepkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Metin Tekin: Ben başka bir takımda oynamadım. 


METİN TEKİN 


Muhabir: Messi ile aranızda ne fark var? 
Ibrahimovic: Hiç fark yok. İkimiz de Şampiyonlar Ligi finalini televizyondan izleyeceğiz. 
a | 


IBRAHIMOVIC 


Hazırlayan: Emrah Akbaş 
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6 yaşındaki Sheffield United taraftarı Jessie Adams eve 
ağlayarak geldi. Okuldaki çocuklar onu futbol oynarken aralarına almamış ve “Sen kızsın, oynayamazsın” demişlerdi. 
Annesi Anne Adams, sosyal medya hesabından bu durumu eleştiren bir mesaj serisi yayınladı. RMlerle internet dünyasına yayılan mesajın ulaştığı yerlerden biri, Jessie'nin ailesi ile birlikte taraftarı olduğu Sheffield United kulübünün kadın futbol takımı yöneticileriydi. Yetkililer bizzat Jessie'nin okuluna gidip Sheffield United Kadın Takımı'nın hafta sonunda Radcliffe ile oynayacağı maça maskot olarak gelmesi için küçük kızı davet ettiler. Bu davetin belki de en güzel bölümü bunu erkek çocuklarla sorun yaşadığı okulunda yapılmasıydı... 
Haber yayıldı ve bu kez İngiltere Kadın Milli Futbol Takımı yetkilileri Galler maçında futbolcularla sahaya çıkması için Jessie'ye bir davet gönderdiler. Amaç elbette üzgün küçük bir kızı mutlu etmekten çok fazlasıydı, futbolun “erkek oyunu” olmadığını tüm İngiltere'ye en gür şekilde duyurmaktı. Jessie Adams şimdilerde çok sevdiği kulübü Sheffield United'ın altyapısında futbol eğitimi alıyor. 
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Club Atlâtico Pefiarol... Uruguay'ın en önemli takımı... Kulüp tarihi başarılarla dolu. Uruguay Ligi'ni tam 48 kere şampiyon 
tamamladılar. Copa Libertadores'i kazanan ilk takım ve 5 
şampiyonluk ile kupa tarihinin en başarılı kulübü. Kıtalararası Kupa'yı ise Boca Juniors, Nacional, Milan ve Real Madrid ile birlikte 3'er kez müzesine taşıyan takımlardan biri. Ülkesinde, kıtasında ve dünya çapında kazandığı başarılarla dolu bir tarih... Bu efsanevi büyüklük elbette beraberinde sorumluluk da getiriyor. Pefiarol kulüp olarak çok sayıda sosyal sorumluluk kampanyasının önderidir. İşte bu çalışmalardan biri ayın asisti olarak sayfamızda yer buluyor. Pefarol da tıpkı tüm takımlar gibi yeni sezon formasını tanıttı ve kulübün geleneksel iç 

saha forması olarak kullandığı siyah üzerine sarı çizgili klasik tasarımının bir versiyonunda formanın bir kolu uzun diğer kısa üretilecek. Kısa olan sol kolun bir anlamı var; bu bizim kan verdiğimiz kolumuz... Pefarol kulübü taraftarlarına kan bağışı yapmaları çağrısını işte bu harika kısa sol kollu forması ile yaptı. 
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“Siz hiç boş bir stadyuma girdiniz mi? 
Deneyin bir kez. Sahanın ortasında durun ve dinleyin. i Boş bir stattan daha hüzünlü, kimsesiz tribünlerden daha dilsiz bir şey yoktur.” 
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Eduardo Galeano 
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